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Feierstunde in Zorneding d.d. 20.01.2024 
 
 
(…) 
 
Voorstellingsronde  

(…) 
 
Jezus spreekt: 

Mijn kinderen, Ik groet jullie van harte. Mijn hart is geopend, liefde doordringt, doorstraalt 
en vervult deze ruimte. Liefde vervult de ruimte in jullie hart; en zo vormen wij een eenheid, 
een goddelijke liefdeseenheid, die jullie zal vernieuwen en opbeuren in deze donkere tijd. 

Ja, jullie hebben steeds weer Mijn voedsel nodig: het woord uit Mijn mond, uitgesproken in 
de wereld en ook gesproken in jullie hart. Dit zijn zaden van de liefde, geplant in de aarde van 
jullie zielen, die jullie dan duurzaam moeten begieten met de werken der naastenliefde. En 
dan komen deze plantjes op, ze groeien en gedijen en ze schenken jullie vruchten van het 
eeuwig leven. 

Want Ik ben een gever en geen nemer. Mijn zaligheid bestaat daarin te geven, want Ik ben 
liefde - en liefde kan alleen geven en liefde wil alleen geven en liefde geeft en geeft en 
schenkt zich weg aan alles wat zich geopend heeft voor de liefde. Echter slechts enkelen van 
degenen die Ik op deze aarde geplaatst heb en van degenen die zelf deze aardse weg 
gekozen hebben, hebben zich opengesteld voor deze liefde. 

En Ik sta voor de deuren en klop aan, in de vorm van nood, in de vorm van vreugde. En ook 
van de door Mij gezondenen, van de kinderen van Mijn hart, die zich voorgenomen hebben 
om op deze aarde een bepaalde weg te gaan, een bepaalde opgave te vervullen, gaan velen 
de weg niet zo, zoals ze zich die hebben voorgenomen. En dan moet Ik ze weer op het goede 
pad brengen, hetzij hier op aarde door hen met tegenspoed te confronteren of te 
verdeemoedigen, hetzij in het hiernamaals, waar de weg lang en smal is en nog door zoveel 
dalen leidt. 

Echter hier op deze aarde is de weg kort. Ja, hij is wel smal, maar dat toch slechts voor een 
ogenblik. En dit ogenblik heeft zich nu voor jullie geopend, het ogenblik van Mijn woord - een 
eeuwig ogenblik, dat zich kort laat zien, hier in deze ruimte en dat jullie meeneemt binnen 
deze eeuwigheid van de liefde. 

Zo sta Ik hier in deze ruimte als schepper, als God van de oneindigheid - zo sta Ik hier in deze 
ruimte als Vader. En deze Vader, die Ik voor Mijn kinderen ben, heb Ik in jullie hart gelegd. 
Het woord Vader is neergeschreven in jullie hart, maar jullie moeten het tot leven brengen. 
Jullie moeten dit woord niet met je verstand beschouwen, maar met liefde. Jullie moeten aan 
het woord “Vader” liefde geven. Zoals een klein kind in vol vertrouwen tegen zijn vader 
“Vader” zegt en zorgeloos zijn leven aan hem toevertrouwt en zijn hart in een ogenblik in 
vuur geraakt voor zijn vader, zo moeten jullie het ook doen. En dan pas wordt de Vader 
levend in jullie - dan pas wanneer jullie Mij levend maken in jezelf.  

En nu sta Ik als Vader in deze ruimte, te midden van jullie, die Ik Mijn kinderen noem. Want 
jullie hebben Mij al levendig in jullie gemaakt, in meerdere of mindere mate, maar toch 
steeds vaker. En nu zijn jullie op een punt van jullie aardse bestaan aangekomen, waarop Ik 
jullie weer nieuw leven zou willen inblazen, opdat jullie weer inzien wat het betekent om een 
kind van God te zijn en een Vader te hebben in de hemel, die de macht tot verlossing heeft, 
aan wie alles onderdanig is, aan wie geen grenzen zijn gesteld en die jullie tot goden zou 
willen opleiden. 

Menigeen zal zich afvragen: “Maar er is toch maar één God?” En Ik zeg jullie: Er is één Vader, 
die vele kinderen heeft. Zijn de kinderen echter iets anders dan de Vader? Zijn ze niet uit 
Hem geboren? En hebben zij niet als Zijn kinderen alles in zich, wat de Vader in zich draagt? 
En indien een mensenkind heeft besloten om een waarachtig kind van God te worden en 
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door de liefde tot Mij en de naastenliefde Mij in zich opwekt en voedt, dan wordt deze mens 
zelf een god. 

Bedenk wat dit betekent. Bedenk wie jullie eigenlijk zijn. Bedenk wat eigenlijk in jullie 
aanwezig is. Je kunt grootse gedachten hebben, en vaak is het zinvol om zulke grootse 
gedachten te hebben, want er zijn vele kleine zaken die jullie plagen en storen, die aan jullie 
trekken en jullie ergeren; bedenk dan in groter verband wie jullie eigenlijk zijn en wie Ik 
eigenlijk ben. En dat alles wat in de oneindigheid bestaat, ook in jullie aanwezig is. Want alles 
wat in Mij aanwezig is, is ook in jullie aanwezig. Er is geen verschil, alleen dat Ik de Vader ben 
en jullie de kinderen. Dat kunnen jullie heel eenvoudig begrijpen, dat is niet ingewikkeld. En 
toch is alle levensernst, waarachtigheid en toewijding nodig om een waarachtig Godskind te 
worden.  

Zoals Ik al zei: veel van Mijn kinderen komen niet tot datgene wat zij zich voorgenomen 
hebben, want zij doen te weinig. Zij nemen het niet serieus genoeg. De wereld is sterker, de 
wereld is lawaaiig, luid en bont en trekt en duwt en schreeuwt. En Ik, Ik ben de rust, de stilte, 
de zachtmoedigheid. Ik streel jullie harten terwijl de wereld erop slaat. En dit geluid, dit 
lawaai maken en tekeergaan van de wereld, dat is gewoon geworden voor jullie. Jullie 
geloven daarin het leven te vinden, het is echter een leugen. Dat is het leven niet, Mijn 
kinderen. Mijn kind moet door het dal van de stilte gaan; Mijn kind moet de moed hebben de 
ogen af te wenden van de wereld, wat er ook gebeurt. Wel moeten jullie je opgaven in het 
aardse vervullen, dat is noodzakelijk en belangrijk, daarvoor zijn jullie ook hier. Maar toch 
moet Ik de eerste plaats innemen, en jullie kunnen toch samen met Mij jullie aardse opgaven 
vervullen - dat weten jullie. 

Het is echter vaak zo, dat de wereld jullie van Mij afhoudt en jullie dan, op jezelf 
teruggeworpen worden en zelf proberen alles voor elkaar te krijgen, en dat lukt ook wel tot 
op zekere hoogte, en toch is het dan niet in Mijn hand. Ja, jullie hebben goddelijke macht in 
je, die zich als vanzelf ontwikkelt. Als jullie iets doen, dan lukt het ook, omdat jullie uit Mij zijn 
geboren en daardoor automatisch een zekere goddelijke macht tot slagen in je dragen - 
zowel in het goede alsook in het kwade. Als jullie echter iets samen met Mij doen, als jullie 
een opening geven, dan grijp Ik in jullie leven in, dan betreed Ik de sfeer van jullie aardse 
bestaan en ga naast en samen met jullie. En dan kan een kwade geest jullie ook niet in het 
nauw brengen, want niemand kan Mij benaderen als Ik het niet wil. Dan zijn jullie beschermd 
en behoed. 

Daarom is het belangrijk om je ’s morgens al met Mij te verbinden, de eerste gedachten aan 
Mij te schenken. Om ’s morgens jullie liefde op te wekken met gedachten aan Mij. Steeds 
weer Mij een blik toe te werpen; je steeds weer voor te stellen dat Ik naast je loop. En in de 
geestelijke wereld wordt dit werkelijkheid, want jullie hart vormt de wereld om je heen, en 
jullie liefde creëert Mijn aanwezigheid in jullie nabijheid, maakt dat Ik aanwezig ben. En als 
jullie je dan voorstellen Mij in de geest te omarmen, dat wij tegenover elkaar staan en elkaar 
in de ogen kijken en elkaar hartelijk omhelzen, dan gebeurt dit daadwerkelijk zo in de 
geestelijke wereld - als liefde de drijvende kracht van dit samenkomen is. En deze liefde 
hebben jullie toch in je, jullie hebben de macht om God zich te laten manifesteren.  

En jullie hebben ook de kracht om deemoedig te zijn. De deemoed die zegt: Je hebt alles 
ontvangen uit Gods hand, je leeft, omdat God je laat leven. En dan is het toch iets prachtigs 
om vanuit deze nederigheid te denken en handelen. Niet te zeggen: “Ik kan alleen van mijn 
naaste houden als ik van mijzelf houd.” Nee, doe het zo niet, Mijn kinderen, zet jezelf op de 
tweede plaats, dan doe je het op de juiste manier, in de juiste deemoed en overeenkomstig 
Mijn goddelijke liefde. 

Dat is een groot verschil, of je van jezelf houdt en zegt: “Ik heb veel op met mijzelf, want ik 
ben een liefdevol mens.” Of dat de goddelijke liefde al werkzaam is in jou, en jij die 
vervolgens verder laat stromen. Handel daarom vanuit deze nederigheid, deze 
deemoedigheid, en weet tegelijkertijd dat er een goddelijke kracht in je woont en erken dat 
deze van Mij afkomstig is. Dan verenigt de goddelijke kracht in jullie zich met Mijn hart en 
wordt het een (gemeenschappelijke en gezegende) kracht, het wordt liefde, er vindt een 
samensmelting plaats tussen Vader en kind. 
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Dat is het ware verlangen van je hart, dat is het wat je drijft en activeert, wat je op deze 
geestelijke weg heeft geleid, dit verlangen naar de eenwording met Mij. En als je deze 
gedachten gewaar wordt en overpeinst, dan kun je zien, hoe de vlam in je hart begint te 
branden, hoe liefde je ziel vervult bij de gedachte aan de vervulling van dit verlangen naar de 
eenwording met Mij. 

En daarom zijn jullie hier, om opnieuw herinnerd te worden aan wie jullie zijn, wat voor jullie 
allemaal mogelijk is met Mij. Ik heb jullie samengebracht; degenen die hier zijn, zijn hier, 
omdat Ik ze geroepen heb. En degenen die hier niet zijn, die zijn een andere keer hier, om 
een ander woord te horen. Zo ontvangt ieder wat hij nodig heeft. 

Dat zijn vooreerst de woorden voor jullie. Heb de liefde lief. Kijk niet zozeer naar het 
resultaat van de liefde, maar kijk naar de liefde zelf. Vind vreugde in de schoonheid van de 
liefde. Wat daaruit voortkomt, is van Mij afkomstig. 

Amen, Mijn kinderen. 

(…) 

Jezus spreekt: 

Mijn kinderen, stilte vult deze ruimte. Stilte kan men horen. Stilte betekent vrede. De hemel 
heeft zich voor jullie geopend, voor deze wereld, nu, omdat Ik midden in deze wereld sta. 
Van hieruit straalt vrede en doordringt de donkere wolken van de demonische wereld. De 
demonische wereld, die nu een bepaalde tijd zoveel macht heeft op deze donkere aarde. Ik 
heb ze vrij gelaten, Ik geef ze de ruimte die ze nodig hebben om te kunnen beslissen. Bij hen 
waar nog een geweten aanwezig is, daar straal Ik naar binnen en geef hen de mogelijkheid 
om om te keren. Het zijn er echter maar weinigen, die zich nog op het goede pad laten 
brengen, want ze zijn allemaal bezeten door machtshonger. Boosaardigheid heeft hun ziel 
aangegrepen en vervuld en zij mogen nog een bepaalde tijd hun duivels werk voortzetten. 

En Ik zeg tegen jullie: wendt je ogen en hart af van dit doen en laten. Richt je leven geheel in 
op Mij. Jullie weten wat er in de wereld gebeurt; Ik heb jullie al meegedeeld, hoe het kwaad 
mag werken en dat het nog een bepaalde tijd zo zal zijn en nog veel erger zal worden dan het 
al is. Schenk er echter niet teveel aandacht aan, want aandacht schenken creëert een 
opening. Jullie openen daarmee een deur, en door die deur stroomt steeds weer duisternis. 
En als Ik dan niet bij jullie ben, als jullie Mij niet in jullie leven hebben geïntegreerd, dan vult 
deze duisternis jullie sfeer en komen jullie in nood - zoals het zo vaak het geval is. 

En het betreft niet alleen het wereldse gebeuren, maar ook de gebeurtenissen en situaties 
binnen jullie privé domein en omgeving, waar ook veel hindernissen aan de orde zijn, waar 
zoveel dingen gebeuren die jullie niet begrijpen, die jullie te zeer uitdagen, die jullie 
wegvoeren van het geestelijk fundament waarop je staat. En dan staan jullie op een wankel 
fundament en kom je ten val. Daarom is het belangrijk steeds weer het vertrouwen in Mij te 
zoeken en te vinden. Steeds weer naar binnen te gaan in deze ruimte waarin Ik Mij in jou 
bevind, je handen naar Mij uit te strekken en je hart te openen. 

En wanneer jullie zeggen: ”Vader, hier ben ik, ik kan niet meer, ik begrijp het niet, ik kan dit 
kwade gedrag niet meer verdragen, dit leed dat en deze nood die nu plaatsvindt, deze 
leugens en valsheid, ik kan het niet meer verdragen!” - kom dan naar Mij en dan neem Ik 
jullie in Mijn armen en aan Mijn hart en zullen jullie vrede ervaren. Dat is het, wat jullie 
kunnen doen - en dat moeten jullie doen. Doe het. Dan wordt het dal een berg en de 
duisternis wordt licht, want bij Mij is er geen duister. Aan Mijn hand zijn jullie veilig, Ik 
behoed jullie alsof het Mijn eigen leven is, dat jullie als kinderen van jullie hemelse Vader in 
jezelf hebt opgewekt. 

Ja, stilte is in deze ruimte neergedaald, rust en vrede. De bewoners van de hemel hebben 
hun ogen op Mij gericht en hebben deel aan deze indrukwekkende stilte en deze vrede. En 
ook de poort van het hiernamaals heeft zich geopend voor velen die op zoek zijn, die 
ronddwalen en niet weten wat ze moeten doen. En nu zien zij in deze ruimte Jezus Christus 
staan als de almachtige God, als Schepper van al het leven en ook als Vader. 
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Dat geeft hun de mogelijkheid, en Ik spreek jullie (de overleden zielen) nu direct aan: Jullie, 
die zijn verdwaald, weet, dat er bij Mij geen grenzen zijn aan de liefde en de barmhartigheid. 
Dat ieder mens zich tot Mij kan wenden al zijn zijn zonden nog zo erg. Komt tot Mij, opdat 
jullie je in Mijn aanwezigheid zelf kunnen vergeven. Want Ik ben de vergeving in jullie en Ik 
vergeef jullie, als jullie bereid zijn jullie dwaling te bekennen en deze zonden niet meer te 
begaan; als jullie omkeren en je vast voorneemt om vanaf nu het goede te doen, in liefde te 
leven, dan ontvouwt zich een weg voor jullie, die je in je geestelijke vaderland leidt. Laat dit 
tot je doordringen en verinnerlijk het diep, jullie zijn nog ver van Mijn hart verwijderd en 
toch, Ik benadruk het nogmaals, leidt een weg daar naar toe en hier vandaan. 

Samuel beschrijft de diverse situaties waarin van de overleden zielen in deze ruimte zich 
bevinden. 

Vele van de bewoners van het hiernamaals, die hier door de genade van God aan mogen 
deelnemen, zijn nog zo zeer door de geestelijke dood bevangen en gevangen, dat zij slechts 
een ver lichtschijnsel zien en niet horen wat hier gezegd wordt. Daardoor hebben zij echter de 
mogelijkheid zich van daar naar hier te bewegen. Anderen zijn al dichterbij, het licht is sterker 
en zij vernemen lieflijke stemmen, die hen aantrekken. Weer anderen horen als van verre de 
woorden die hier gesproken worden en zien deels gestalten. Voor velen heeft Gods 
barmhartigheid de deur geopend en dezen mogen min of meer aanwezig zijn en zij zien en 
horen wat in deze ruimte gebeurt en ervaren daardoor grote genade. Dat zijn vaak en 
meestal overleden verwanten van de aanwezige broeders en zusters. 

Jezus spreekt verder: 

Ik heb Mijn armen wijd uitgespreid, Mijn verlangen naar liefde is groot. En jullie hier in deze 
ruimte, Mijn kinderen, als jullie Mijn hart zouden kunnen zien, welk verlangen Ik heb naar 
Mijn kinderen, dat Ik ook als God dit vurig verlangen voel, dat jullie in jezelf voelen. Want 
jullie verlangen naar Mij is - voor een klein deel - Mijn verlangen naar jullie in je hart. En dit 
verlangen is dan toch in feite Mijn aanwezigheid en is in zekere zin een vereniging van ons 
voorzover je aan dit verlangen gevolg geeft.  

Mijn kinderen, de woorden die Ik tot jullie spreek, zijn steeds woorden van liefde. Ook al 
ontbreekt het jullie niet aan motivatie, soms zeg Ik waar het bij jullie nog aan schort, om jullie 
- zoals de mensen dat zeggen - weer op het rechte spoor te brengen. Maar toch is Mijn 
woord er altijd om jullie verder te helpen, om jullie harten te doen ontvlammen en niet om 
jullie neer te drukken. Daarom spreek Ik vanuit deze liefde tot jullie, in deze Vader-Jezus-
liefde. Amen. 

(…) 

Persoonlijke woorden 
 
(…) 
 
Samuel: 
Jezus benadrukt nog eens dat het voor Hem belangrijk is, dat Hij onze goddelijke kant 
aanspreekt tijdens deze bijeenkomst. Dat Hij ons Zijn liefde toont en Zijn toegenegenheid als 
Hij deze mooie woorden tot ons spreekt en juist deze liefde in ons aanraakt, dat wij Hem als 
liefdevolle Vader herkennen. 
 
Aldus spreekt Hij niet zozeer onze schaduwkanten aan, zoals wij ook niet zozeer naar het 
boze in de wereld moeten kijken, maar het goede in de wereld moeten zien, doordat wij 
Jezus Christus in ons innerlijk betrekken bij onze blik op de wereld. 
 
Wij moeten de schaduwkanten van de wereld wel degelijk kennen, net zoals de 
schaduwkanten in ons zelf, maar onze blik steeds op Jezus richten, op het goede richten, en 
daardoor wordt het duister veranderd in licht. Ook als men soms heel bewust de strijd moet 
aangaan met de schaduwkanten van onze ziel, maar dan wel met Jezus aan onze zijde. 
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Nooit zonder Jezus naar binnen gaan in de afgronden van de ziel, want dat is veel te 
gevaarlijk, dan maken wij demonen wakker, dan openen wij deuren voor donkere machten, 
die er alleen maar op wachten om ons ten val te brengen. Daarom bij zelfbeschouwing en 
werken aan jezelf, altijd Jezus daarbij betrekken. Alle gedachten altijd samen met Jezus 
beschouwen, dan hebben we de noodzakelijke bescherming. 
 
Jezus spreekt: 
 
Ja, Mijn kinderen, nog eenmaal ga Ik de rij langs om jullie te zegenen. Ik leg jullie Mijn handen 
op, Ik beroer jullie hart nog eenmaal. Wij blijven bij elkaar, want in geestelijke zin bestaat er 
geen scheiding. De vereniging is altijd gegeven, alleen de materie wekt de schijn van 
scheiding. En dat is door Mij zo vormgegeven en zo gewild, opdat vanuit deze scheiding een 
nieuwe vereniging uit liefde kan plaatsvinden. 
 
Zo is het ook met de schepping, deze scheiding door de val van Lucifer, dit afvallen van Mij 
door de horde geesten, die hem is gevolgd. En vanuit deze scheiding weer tot een vereniging 
te komen in de vrije liefde tot elkaar.   
 
Zo gebeurt het, zo is het. Zo heb Ik vandaag tot jullie gesproken, zo sta Ik nog in deze ruimte 
en blijf in deze ruimte. Want Ik heb intrek genomen in dit huis en allen die hier in- en uitgaan 
zijn gezegend, Ik raak hen aan, beroer hun zielen, leg zaden in de zielen. Wat de mens 
daarmee doet is aan hem overgelaten, Ik ben er echter steeds en bereid om ieder mens bij 
de hand te nemen en ieder mens gelukkig te maken - naar de mate van gelukzaligheid, die Ik 
in hem heb gelegd vanaf het eerste begin van de tijd, vanaf het eerste begin van de 
eeuwigheid, en zo ook bij jullie.  
 
Ik heb jullie gevormd naar de maat van Mijn hart, dat geen grenzen heeft, Mijn liefde is 
onmetelijk, zo ook jullie in de liefde tot Mij. Amen 
 

Günther spreekt in opdracht van Jezus over de deemoed: 

Deemoed en geduld zijn bestanddelen van de naastenliefde. Zonder naastenliefde kan je niet 
deemoedig zijn. De naastenliefde ontvang je van de hemelse Vader in het hart, de 
liefdeskracht, die kan je dan doorgeven, die mag je niet voor zichzelf behouden. 
 
Wat is nu deemoed? Deemoed is eigenlijk: voor anderen liefdevol bezig zijn, anderen helpen; 
en daarbij is het niet zo, als je bijvoorbeeld voor iemand drie uur lang bezig geweest bent, dat 
je dan bij jezelf mag denken: “Zo, dat heb ik nu goed gedaan, nu mag ik wat voor mijzelf gaan 
doen.” 
 
Deze gedachten zijn niet juist, want je moet permanent bereid zijn naastenliefde uit te 
oefenen. Als vijf minuten later weer andere personen hulp nodig hebben, dan moet je deze 
ook helpen, want dat is de ware deemoed. Dat betekent ook, jezelf wegcijferen, en alle liefde 
die in je is, en die je van Jezus ontvangt, aan anderen doorgeven. Dat is heel belangrijk. 
 
Deemoed is dus een bestanddeel van de naastenliefde. En in het begin is het vaak zo, dat je 
merkt, dat je hulp uit plichtsbesef verleent - vanuit het besef dat je het behoort te doen. 
Maar als je deze naastenliefde steeds vaker uitoefent, in deemoed uitoefent, dan merk je 
opeens, dat je liefde voelt, dat het niet meer vanuit plichtsbesef gebeurt. Dan merk je dat 
naastenliefde vreugde geeft, dat de deemoed, die je uitoefent, een blij gevoel in je hart 
geeft. En dan merk je dat je op de juiste weg bent. Dan kun je tegen Jezus, onze hemelse 
Vader, steeds weer zeggen: ”Geef Mij nog meer kracht, ik wil nog meer helpen.”: Dat is de 
manier om te leren deemoedig te zijn. 
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Onderlinge discussie over het thema dankbaarheid 
 
Samuel: 
Jezus brengt de mensen samen die geroepen zijn. Als men geroepen is, is men echter niet 
uitverkoren. Want vele mensen zijn geroepen, heeft de Vader gezegd, maar wat de mens 
daarmee doet, wordt wederom aan hem overgelaten. Geroepen zijn tot het kindschap van 
God is geen garantie, dat men zijn doel bereikt. 
 
Jezus leidt ons ook steeds weer tot elkaar, omdat wij geroepen zijn, maar het gaat erom, dat 
wij vanuit dit geroepen zijn ook dat doen, wat Hij voor ons heeft bereid. Daarom staat er: 
“Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen zijn uitverkoren.” Dat betekent, dat de hemelse 
Vader zijn barmhartige roep in vele harten legt, maar het slechts weinigen zijn, die deze roep 
van ganser harte volgen en daardoor waarachtige kinderen van God worden. Want alleen 
diegenen zijn uitverkoren om de Heilige Geest te ontvangen en om het lichaam van Christus 
te vormen, slechts die zijn genodigd voor de bruiloft van het Lam. 
 
De broeders en zusters dragen hun voorbeden voor 
 
Jezus zegt daarbij: 
Lieve mensen, Ik heb jullie gebeden wel gehoord. Maar weet ook, dat de weg van een mens 
zich altijd vormt naar zijn geestelijke toestand en Ik daarom veel moet toelaten wat ook Mij 
niet bevalt en wat de mensen niet bevalt. En toch is het noodzakelijk, opdat zij niet geheel 
vervallen in de geestelijke dood. 
 
Deze woorden schetsen het beeld van Mijn wetmatige ordening en wijsheid, dat Ik jullie laat 
zien, en toch is er ook nog Mijn barmhartigheid. Jullie gebeden heb Ik goed gehoord en 
afgewogen, Ik heb ze in Mijn hart gelegd. In het hart woont de liefde, en zo ligt het in Mijn 
macht de wegen zo om te buigen dat het goed gaat, en genezingen te laten plaatsvinden als 
dat mogelijk is. 
 
En zo zijn jullie gebeden nooit voor niets, de gebeden van Mijn kinderen hoor Ik altijd. Zoals 
een aardse vader ook altijd hoort, wat zijn kinderen tegen hem zeggen. Een liefhebbende 
vader neemt zijn kinderen op zijn schoot en luistert naar hun woorden. En dan doet hij wat 
hij kan doen, om de kinderen gelukkig te maken. En toch kan hij hun niet alles geven wat zij 
wensen, omdat het hen schade zou berokkenen. 
 
En zo is het ook met de voorbeden bij Mij. Ik kan niet alle gebeden vervullen - maar wel 
deuren openen, mogelijkheden bieden, harten aanraken. En dan komt het er steeds op aan, 
wat de mens daarmee doet. Zo is het overal en altijd, Ik ben altijd bereid … Ik ben altijd 
bereid. 
 
Mijn hart is alleen afgesloten voor diegenen, die geen geweten meer hebben. Dan wordt de 
deur tot genade en barmhartigheid gesloten. Ja, dat kan ook. En zo zijn wel enige lieden die 
in deze eindtijd leven zodanig in het kwaad vervallen dat zij zijn versteend, hard geworden als 
steen, hun harten kunnen niet meer aangeraakt worden. En geloof Mij, Mijn kinderen, het lot 
van deze mensenzielen is zodanig verschrikkelijk dat je dat niet zou willen zien. Oordeel 
daarom niet over de mensen van deze wereld, al zouden zij nog zo boosaardig zijn, want Ik 
ben de rechter, Ik bepaal hoe zaken zullen lopen. Het is jullie opgave Mijn liefde in jullie te 
verwerkelijken en deze in de wereld uit te zenden en uit te dragen. Jullie kunnen je wel een 
oordeel vormen, maar de veroordeling spreek Ik uit. 
 
Nu terug naar jullie voorbeden: Ik heb ze allemaal in Mijn hart gelegd. In de gezelschappen 
die Ik bijeenroep, is deze ronde van voorbeden iets waartoe Ik de impuls geef. Niet alleen in 
deze kring, ook in andere groepen wordt veel gebeden voor de wereld en voor de mensen. 
En dan geef Ik altijd daarvoor de impuls, want Ik leg de wil en het verlangen tot het 
uitspreken van een voorbede in jullie hart. 
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Ik ben immers de liefde in jullie, en als Ik Mij roer en beweeg in jullie hart en zich daardoor in 
jullie hart barmhartigheid uit, en jullie dan voor een ander of anderen willen bidden, ben Ik 
het toch al in jullie, die je daartoe in beweging brengt en aanleiding geeft. En zo is in jullie 
voorbeden Mijn willen reeds aanwezig - begrijp het goed. Ik zet jullie op zekere wijze ertoe 
aan, en daarom kunnen jullie geloven, dat Ik ze vervul in overeenstemming met de 
mogelijkheden …. en vaak ook nog een beetje meer dan dat.  
 
Nog eenmaal Mijn zegen in deze kring. Ik zal jullie weer bijeen brengen, hoe dan ook. Mijn 
kinderen, als jullie de liefde van Mijn hart zouden kunnen zien; als jullie de liefde tot jullie die 
in Mij woont gewaar zouden kunnen worden, zouden jullie het niet kunnen verdragen. En 
toch breng Ik ze onder woorden, om Mij aan jullie te tonen, jullie aan te voeren, te leiden, in 
beweging te brengen, opdat jullie eindelijk ontwaken, want nog steeds zijn velen van jullie 
slaapdronken. Ja, Ik heb jullie aangeraakt, Ik heb Mij aan jullie laten zien en laat Mij nog 
steeds zien, en toch wrijven jullie je nog in je ogen. Menigeen draait zich om en slaapt weer 
in. Weinigen staan dan op en komen uit hun bedden en slaapvertrekken en gaan naar buiten, 
samen met Mij de wereld in, om de opdracht, de opgave, die Ik jullie geef, uit te voeren. 
 
Daarom zeg Ik: word wakker, sta op. Sta op betekent: breng Mijn liefde in de praktijk. Dan 
komt alles goed. Amen. 
 
(…) 
 
Lieve broeders en zusters, zo uitvoerig en indringend en innig liefdevol heeft onze hemelse 
Vader sinds lange tijd niet tot ons gesproken. Dit laat ons de urgentie zien van deze tijd, dit 
toont ons, hoe zeer wij Hem ter harte gaan. 
 
Wij zijn immers verpersoonlijkte gedachten uit Zijn hart, daarbuiten geplaatst in de vrije wil. 
God heeft zich met en door ons van zichzelf afgesplitst, want in de meest eigenlijke betekenis 
en in de grond van ons bestaan zijn Zijn gedachten gelijk aan Hemzelf, God plaatst zich in Zijn 
denken niet buiten Zijn gedachten, dat kan Hij niet, dat kunnen alleen zij zelf, dat kunnen 
alleen wij zelf - en wij hebben het gedaan. Wij hebben God van de liefde beroofd, die Hij zelf 
is. 
 
Nu brengen wij ze Hem weer terug, wij verenigen de alomtegenwoordige God weer met de 
God in onszelf, wij geven Hem Zijn volledigheid terug, als wij Hem weer met Zichzelf 
verenigen door onze terugkeer.  
 
Als wij echter nog dieper gaan, zien wij in, dat er eigenlijk nooit een scheiding is geweest. De 
geboorte in de geest van God is eigenlijk de bewustwording van de onscheidbare eenheid 
met en in God. Slechts het geïsoleerde denken heeft een afscheiding veroorzaakt, die echter 
geen goddelijke existentie heeft en dus geen grondslag en geen kracht, alleen valsheid vormt 
haar schijnbare macht. 
 
Laten wij ons hiervan bewust zijn, dat wij wezens uit en in het bewustzijn van God zijn, dat 
wij in de grond van ons wezen één zijn met de liefde van God en daardoor met God en 
daardoor ware kinderen van God zijn. 
 
Dit te verwerkelijken is onze opgave. Hoe dat gaat, zegt Jezus ons: 
 

Heb Mij lief boven alles en je naasten als jezelf. 
 
Samuel 
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Feierstunde in Bergheim-Salzburg (Oostenrijk) d.d. 27.01.2024 
 

 
(…) 
 
Mijn geliefde kinderen, Mijn geliefde schare, 
 
Ja, zoals jullie aan de hand van wat je in je leven zoal meemaakt, kunnen vaststellen, bestaan 
er veel uitdagende opgaven voor Mijn kinderen. En onder Mijn kinderen moet worden 
verstaan allen die met Mij verbonden zijn, maar ook diegenen die de weg naar Mij nog niet 
gevonden hebben. 
 
En zo zie je, dat zeer veel van jullie broeders en zusters het zwaar hebben, omdat zij tot nu 
toe nog niet al te grote opgaven te verwerken hadden en nu plotseling hier en daar het 
nodige gebeurt. En dat is voor veel van Mijn kinderen niet zo eenvoudig om mee om te gaan.  
 
Ja, wat kunnen jullie doen? Het antwoord kennen jullie in principe wel: door in liefde met Mij 
verbonden te zijn, Mij te vertrouwen en Mij steeds weer al datgene aan te reiken wat jullie 
beweegt en dat je als nood herkent, of waar je ziet dat broeders en zusters dringend jullie 
hulp nodig hebben, om wat ze op dat moment in hun leven meemaken, aan te kunnen. 
 
En zo nodig Ik jullie opnieuw weer uit om precies te bezien waar je bent en waar je staat en 
of je datgene wat Ik steeds weer zeg en waar Ik jullie steeds weer op wijs, ook kunt omzetten 
in de praktijk. 
 
En zo gebeurt er van alles in jullie leven om jullie steeds weer aan jullie grenzen te brengen, 
opdat jullie dan ook goed zullen inzien hoe zeer je Mijn leiding nodig hebt, hoe zeer je Mijn 
hulp nodig hebt. En hoe belangrijk het is, dat jullie ook alle mensen aan Mijn hart brengen 
van wie je weet, dat zij nog niet in staat zijn Mij bij alles te betrekken en hun nood in Mijn 
handen te leggen - en niet alleen hun nood, maar hun hele leven. Alles waar ze mee te 
maken hebben en wat hun leven bepaalt, dat ze dat aan Mij afgeven en vertrouwen hebben 
in Mijn leiding. 
 
En aangezien Mijn leiding niet altijd zo is als zij het zich wensen, omdat het vaak nodig is 
moeilijke situaties door te maken, begrijpen ze vele zaken niet en twijfelen ze aan Mijn 
bestaan. Want volgens hun mening zou het toch zo moeten zijn dat Ik als liefhebbende Vader 
een oplossing zou moeten geven voor al hun problemen. En het is ook niet zo, dat Ik de 
problemen creëer, doch integendeel: het zijn de persoonlijke problemen van de 
mensenkinderen. Om de meest verschillende redenen worden zij in bepaalde lastige situaties 
gebracht, waarbij het erom gaat precies te bezien wat daarvan de oorzaak kan zijn. 
Weliswaar is het zo, dat de oorzaak niet altijd herkenbaar is - maar dat het om oorzaken gaat 
die door de mens zijn bewerkstelligd en niet door God, zou in elk geval jullie duidelijk moeten 
zijn. 
 
Begrijp dus, Mijn geliefden, dat uitsluitend uitdagende opgaven en extreme situaties helpen 
om stil te staan en te leren, te aanschouwen, opmerkzaam te worden en bij jezelf af te 
checken, tot zelfreflectie te komen, om in te zien dat wat gebeurt, niet van buiten komt, 
maar met jezelf van doen heeft. 
 
En zo zijn jullie gebeden voor de mensen die in nood verkeren van groot belang. Alleen de 
gebeden worden niet altijd zo verhoord als jullie dat zouden wensen. Want in het leven van 
een kind zijn er de meest verschillende verbanden en gaat het er ook om met verschillende 
aspecten geconfronteerd te worden, wat dan niet zo aangenaam is zoals Mijn kinderen dat 
zouden willen. 
 
Maar je weet uit eigen ervaring hoe zinvol het is, als een problematische situatie tot een 
oplossing wordt gebracht, en zo kun je ook begrijpen dat uitdagingen er moeten zijn om te 
groeien en weer iets nieuws te leren of los te laten. 
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Ja, Mijn geliefden, zo wordt deze levensweg op aarde gekenmerkt door verschillende 
situaties die jullie laten zien dat er nog veel te leren valt. En dat de weg met Mij daarbij hulp 
biedt. Zo kan Ik jullie de kracht schenken die jullie nodig hebben en jullie ook zoveel duidelijk 
maken. 
 
Wees er daarom van verzekerd dat Ik altijd uit liefde aan jullie zijde sta. En deze liefde draagt 
jullie door je leven: Mijn liefde. 
 
Wees gezegend Mijn geliefden. 
 
Amen 
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Feierstunde in Wörschach (Oostenrijk) d.d. 13.02.2024 
 
 
 

Innig geliefde hemelse Vader, U, die de liefde bent en ons door Jezus Christus tegemoetkomt. 
 
Wij loven U en prijzen U en danken U, dat U bij ons bent. 
En zo zouden wij U nu willen vragen om woorden uit Uw liefhebbende vaderhart. U kent ons 
immers en U kent de toestand van ons hart en weet, wat wij aan geestelijk voedsel nodig 
hebben. Daarom dank voor Uw voedsel, voor Uw goddelijke geest en uw zegeningen, voor Uw 
licht, voor Uw liefde en ook voor Uw genezingskracht. Opdat wij heel worden in ons hart en 
waar we dan ook verder heling nodig hebben. 
 
Wij loven en danken U. 
 
Amen 
 
Mijn geliefde zonen en Mijn geliefde dochters, 
 
Ja, het is helemaal niet zo gemakkelijk om in jullie wereld de juiste weg te vinden. En als jullie 
op je leven terugkijken, dan zie je ook wel, dat niet altijd alles zo was, zoals je het vandaag 
mag beleven. 
 
Maar daaraan zie je ook, dat het leven op aarde ertoe dient, om een ontwikkelingsweg door 
te maken. En voor de kinderen die al dichtbij Mij zijn, is het wel duidelijk, dat zij met Mijn 
hulp deze ontwikkelingsweg op de juiste wijze mochten doorlopen en nu met Mij in innige 
verbinding mogen leven.  
 
Maar er zijn vele mensenkinderen die nog ver (van Mij) weg zijn, omdat ze nu juist nog niet 
herkend hebben, dat Ik de liefde ben en dat Ik hen graag met Mijn liefde zou willen leiden. En 
daarom is het belangrijk, dat Mijn kinderen die ingezien hebben hoe belangrijk het is een 
verbinding met Mij te hebben, ook voor deze kinderen bidden - d.w.z. zoals jullie zeggen: ze 
aan Mijn hart brengen en ze aan Mij overgeven en ook zeggen: 
 
“Vader, zorgt U alstublieft voor dit mensenkind, U kunt dat het beste.” 
 
En op die manier heb Ik de mogelijkheid diegenen die jullie Mij brengen, in het hart aan te 
raken. En ook al duurt het soms enige tijd voordat ze de weg naar Mij hebben gevonden, er 
gebeurt toch iets in hun harten, in hun zielen. En je mag erop vertrouwen, dat Ik hier op 
wonderbare wijze meewerk en dat menig mensenkind dat ver van Mij verwijderd was of is, 
toch nog de weg naar Mijn hart vindt. 
 
Vandaar ook Mijn uitnodiging - in het bijzonder ook diegenen met wie je een conflict hebt, of 
met wiens gedrag je het niet eens bent, waardoor je je gekrenkt voelde of aangevallen wordt 
- dat je juist diegenen in het bijzonder aan Mijn hart brengt. Want deze mensenkinderen 
hebben Mijn bemoeienis, Mijn liefde en heling nodig. Op die manier kan Ik ook hun harten 
aanraken en in hun zielen inwerken met al Mijn liefde en ook met de kracht van Mijn 
goddelijke geest. 
 
En ook geeft het aan, nu zoveel in jullie leven niet eenvoudig is, hoe zeer jullie Mijn hulp in 
jullie leven nodig hebben. Daar zijn jullie je ook wel bewust van. Maar juist dan, wanneer het 
in jullie leven stormachtig is of stormig wordt, is het van belang je te herinneren dat Ik er 
ben. En als de storm is losgebarsten is het vaak zo, dat Mijn kinderen zo met de storm bezig 
zijn, dat ze dat voor korte tijd vergeten. Maar op het moment, dat jullie je weer herinneren 
dat Ik op jullie aandacht wacht, zal de storm weer gaan liggen en ga Ik met jullie de weg van 
de vrede, de vreugde en de overgave en zegen Ik jullie om je weg te vervolgen die je hier op 
deze planeet bereid was te gaan en nog steeds bereid bent te gaan. Want deze wereld heeft 
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kinderen nodig die in hechte verbinding met Mij hun weg gaan, zodat er hier op jullie planeet 
veel ten goede kan keren. Want de vrede is het hoogste goed, evenals de liefde. 
 
Vandaar Mijn uitnodiging jullie hart in Mijn hart te leggen, zodat Ik het met Mijn vrede, Mijn 
liefde en met Mijn licht kan aanraken en jullie hart op die manier vrij wordt van al het aardse, 
dat zich steeds weer daar ophoopt.  
 
Daarom wanhoop niet, maar wees vol goede moed en in Mijn liefde geborgen. Ik ben de 
liefde - dat zeggen jullie ook steeds - maar wat dat werkelijk betekent, laat zich niet zo 
eenvoudig uitleggen, want Mijn liefde is de hoogste energie die er überhaupt bestaat. Als 
jullie je in Mijn liefde inbedden en om Mijn liefde vragen, dan kan er in jullie veel gereinigd 
en geheeld worden. Op die manier kan Mijn liefde door jullie hart uitstromen in de wereld, 
naar jullie broeders en zusters, naar jullie omgeving, naar de dieren, in de natuur - overal 
naartoe. En dat zouden jullie steeds weer mogen bedenken, als je je aan Mij overgeeft. Zo 
kan Ik door jullie werken en Mijn werkzaamheid is de hoogste genade voor deze mensheid en 
voor alles wat Ik geschapen heb. 
 
Ga daarom vol vertrouwen je weg met Mij en veel heilzaams mag dan geschieden - in jullie, 
door jullie en om jullie heen. Ik ben in jullie, boven jullie, onder jullie en in jullie omgeving, tot 
heil van allen, die rondom jullie zijn. 
 
Zo wees gezegend, Mijn geliefden, en aangeraakt door Mijn goddelijke liefde. 
 

Amen 
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Feierstunde in Zorneding d.d. 17.02.2024 
 
 
 
Lied: Jesus kommt - Anja Schraal 
 
Samuel: 
 
Het is inderdaad zo, dat Jezus steeds dichterbij ons komt. Men hoeft alleen zijn gedachten op 
Hem te richten, zijn hart te openen en men voelt dadelijk Zijn tegenwoordigheid en men is 
met liefde vervuld. Dan is er ook geen twijfel meer, men weet dat het Jezus is, Hij is er, Hij is 
bij mij om mij met Zijn liefde te vervullen. In Hem ben ik geborgen in leven en dood. En dan 
heb ik ook geen angst meer voor de dood, alles is goed, omdat alles in Zijn hand ligt. 
 
Hij zegt, dat Hij in onze ziel een aanvullende ruimte voor Zichzelf heeft ingericht, waarin Hij 
Zijn intrek heeft genomen. Hij bedoelt daarmee niet de ruimte van de geestesvonk in ons 
hart, maar het is een extra genaderuimte voor diegenen van Zijn kinderen die zich in 
deemoed en waarachtigheid aan Hem overgegeven en toevertrouwd hebben en hun leven 
graag aan Hem willen wijden en schenken. Dit geschenk geeft ons een intensief gevoel van 
Zijn aanwezigheid. Het beeld van de ruimte is een benaderingsmogelijkheid; een andere kijk 
is, dat de hemelse Vader de opening van onze ziel tot Zijn hart vergroot heeft en daardoor nu 
de goddelijke instraling versterkt in ons werkt.  
 
Maar laten we bij deze ruimte blijven; die mogen we niet betreden, maar het doel ervan is 
dat deze woonplaats van Hem in ons opgaat in de ruimte van onze ziel. Dat deze afscheiding 
er dan niet meer is en het een ruimte wordt waar we samen met Jezus wonen en leven. En 
dat is dan de opneming (“Entrückung”, zie o.a. 1 Thessalonicenzen 4), het is het ingaan in Zijn 
geest, want dan wordt en is ook de geestvonk in het hart vrijgemaakt. Enkele van Zijn 
kinderen bevinden zich reeds in het proces van de “opneming”; dat zijn zij die Jezus’ 
aanwezigheid steeds intensiever voelen, voor wie Zijn liefde steeds meer merkbaar wordt en 
die Hem daardoor steeds meer mogen liefhebben. 
 
Hoe groter de opening van het hart, hoe meer toegang Jezus Christus tot ons leven heeft. 
Alleen wanneer we in Zijn genade ons hart voor Hem openen en open houden, kan Hij 
werkzaam in onze sfeer komen en ons leiden volgens Zijn plan. Meestal ziet men pas achteraf 
wat Jezus voor je heeft gedaan, dat juist de dalen waardoor men is gegaan, absoluut 
noodzakelijk waren om de ziel naar de deemoed te leiden, opdat Hij in ons leven binnen kan 
komen. Want deemoed is het basisvereiste … 
 
Jezus neemt het meteen over: … om Mij in jullie leven te kunnen laten komen, zodat Ik jullie 
bij de hand kan nemen, zodat Ik Mijn hart kan openen voor jullie. Het is dus de deemoed, en 
alles in jullie leven is erop gericht, om jullie deemoedig te doen worden in de zin dat jullie 
binnengaan in dit Godsvertrouwen, in deze liefde tot Mij. En dat jullie je ervan bewust zijn 
dat Ik alles ben en dat alles Mijn eigendom is en Ik degene ben die alles toelaat wat jullie naar 
de deemoed voert. 
 
Mijn kinderen begrijpen vaak niet wat er met hen gebeurt en waarom iets gebeurt en dan 
worden ze onzeker, uit de onzekerheid ontstaat twijfel en van daaruit niet zelden 
vertwijfeling. Deze scheidingswand van twijfel en vertwijfeling bewerkt, dat Ik geen toegang 
meer heb tot jouw leven en dan bevindt Mijn kind zich in een vicieuze cirkel. Ik ben gekomen 
om deze vicieuze cirkel te doorbreken, de duisternis in jou op te lossen, de duisternis van de 
twijfel, van het beklag en van de aanklacht. Want dat zijn de zaden van Mijn vijand, die hij in 
je legt. En wanneer die opkomen en ontkiemen … de boom die daaruit groeit, diens vruchten 
zijn vol gif en dood. 
 
Daarom is het zo belangrijk, Mijn kindertjes, dat jullie naar Mij toekomen in dit vertrouwen 
dat Ik alle macht heb, dat jullie een hemelse Vader hebben, die er voor ieder van jullie 
afzonderlijk is. Ik beklemtoon: voor ieder van jullie afzonderlijk, want Ik sta en ga aan de zijde 
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van elk van Mijn kinderen en ben altijd bereid Mij op te offeren, om elke last van jullie af te 
nemen. Maar dat gaat alleen wanneer je Mij vertrouwt, wanneer je het verleden loslaat, dit 
kruis dat je met je mee draagt - en ook het huidige kruis moet je aan Mij geven, want alleen 
dan voel je deze vrijheid in Mij, dan lost de duisternis in en rondom jullie op. 
 
En dan heb Ik de macht om door jullie de mensen aan te raken die je lief zijn, die dichtbij je 
staan en die ver bij je vandaan zijn, zowel de goeden als de slechten. Dan ben je kanaal van 
Mijn liefdeskracht en liefdesmacht. Ja, goddelijke macht wordt dan werkzaam in je, alleen 
doordat jullie Mij liefhebben. Het is zo eenvoudig, Mijn kinderen, Ik zeg het steeds weer, de 
geestelijke weg is niet gecompliceerd, het is allemaal zo eenvoudig, het gaat enkel om de 
liefde, de liefde tot Mij. 
 
En wanneer je het daar moeilijk mee hebt, stel je dan maar voor dat Ik voor je sta met 
uitgebreide armen en wacht tot je naar Mij toe komt … en dan omarmen we elkaar. Stel je 
dat voor, dan zul je in je hart deze liefde voelen, als twee harten elkaar ontmoeten - Vader en 
kind een eenheid vormen. Dat zal je versterken, dat zal je veranderen als je dat steeds weer 
doen. Dan storten de muren in, dan wijkt de duisternis. 
 
Daarom voor C. (die in de voorstellingsronde zei dat hij vroeger een innig contact met Jezus 
had, maar sinds twintig jaar dit niet meer kan vinden): Mijn zoon, tot jou zeg Ik: Ik geef jou 
een beeld: Zie een eend of een hen met haar kuikens lopen, en dan komt er een hindernis en 
één van de kuikens kan niet over die hindernis heenkomen. Wat doet de hen of de eend dan? 
Ze loopt terug en wacht zo lang tot het kuikentje over de hindernis heen komt … en helpt het 
daarbij. Ook wanneer dat even duurt en het kuikentje struikelt en steeds weer een poging 
doet, en toch niet over de hindernis heen komt. Tenslotte helpt dan de moeder mee en lukt 
het. 
 
Zie, zo doe Ik het ook. Jij bent een kuiken van Mijn liefde en Ik heb lang op jou gewacht. Ja, 
een hindernis heeft zich opgebouwd voor jou en je kunt die niet overwinnen, daarom kom Ik 
nu tot jou om je te helpen. Reik Mij daarom jouw hand, jouw hart, opdat Ik jou Mijn hand kan 
reiken en onze handen elkaar ontmoeten en onze harten. Opdat je deze hindernis kunt 
overwinnen, want jouw tijd komt nog. Al het voorgaande was voor- en toebereiding. 
 
Niet enkel voor jou, voor jullie allemaal. Mijn kinderen, het leven zal voor jullie pas beginnen. 
Want niet alleen de wereldse mensen kennen het leven niet … want ze zoeken het leven in 
de dood en vinden daarbij de dood, maar ook Mijn kinderen kennen het leven nog niet … ja, 
dat zeg Ik tot jullie, want het leven is iets heerlijks, het leven is levendigheid in Mij. 
 
Maar jullie staan nog in het geloof naar het leven toe, jullie geloven in het leven, maar jullie 
leven nog niet, Mijn kinderen. Want wie leeft, is vervuld met Mijn geest. Daarom kom Ik tot 
jullie en vul je geloof met leven. Dat is Mijn geschenk aan jullie. 
 

Ik vervul jullie geloof met leven. 
 
En dan zal de schaal van het geloof breken, en leven zal jullie vanuit je geloof vullen ... 
goddelijke levendigheid. Dat is het, wat Ik voor jullie bereid heb, voor al Mijn kinderen. 
 
Daarom is het zo belangrijk dat jullie Mijn woorden geloven, want Ik bouw geen 
luchtkastelen, Ik spreek geen lege woorden. Elk van Mijn woorden is levendigheid en 
waarheid. Ja, leven wil Ik jullie geven, want jullie zijn geschapen voor het leven, eeuwig leven, 
goddelijk leven aan Mijn zijde. En dit aardse bestaan is de voor- en toebereiding ervan. Besef 
daarom het belang van het proces waarin jullie je nu bevinden. Ieder kind op een heel 
kenmerkende wijze. De toebereiding is individueel, zoals men elk voedsel op een andere 
manier bereidt, zoals men elk instrument op een andere manier bespeelt, zo bevinden jullie 
zielen zich in een speciaal individueel proces - maar het doel is hetzelfde. 
En diegenen onder jullie, die zich nog aan het begin van dit proces bevinden, diegenen onder 
jullie die voor schijnbaar onoverwinnelijke horden staan, die nog niet Mijn tegenwoordigheid 
ervaren zoals andere kinderen die ervaren, tot jullie zeg Ik: juist datgene wat je er nu van 
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afhoudt Mijn liefde te voelen, is exact datgene wat je uiteindelijk in staat stelt Mijn liefde te 
voelen. Want in alle schijnbare onvolkomenheid is altijd volkomenheid aanwezig. De basis 
van elke onvolkomenheid is volkomenheid, de basis van elke duisternis is licht. Wees daarom 
geduldig in een situatie die je belast, blijf geduldig, want Ik zeg je: Ik zal alles op het juiste 
moment oplossen. 
 
Degenen die zich in deze ruimte bevinden, zijn geroepen (bij het uittypen van de opname op 
aanraden van Jezus toegevoegd): en ook zij die deze woorden met hun hart ontvangen en 
opnemen en daardoor daarin leven: Ik heb je naar Mij toe getrokken. Als Ik je niet had 
aangeraakt, dan was je hier niet. En wie Ik aanraak, die begeleid Ik, en wie Ik begeleid, die 
voed Ik op en die Ik opvoed, die vervul Ik … met het doel Mijn kind gelukkig te maken. De 
instrumenten daarvoor zijn verschillend van aard en vinden jullie niet altijd fijn. En toch zijn 
ze nodig, om het doel te bereiken. Vertrouw daarom, blijf in geduld, weet dat Ik alle macht 
heb en dat Ik het ben die alles tot een goed einde leidt. 
 
Dit zijn vooreerst de woorden, Mijn kinderen, Ik zegen jullie, Ik doordring jullie met liefde. 
Mijn hart is wijd geopend, daaruit straalt leven en licht in je hart. Deze ruimte is gevuld met 
licht en liefde, ver uitstralend naar de wereld. Mijn kindertjes, open je hart, opdat je Mijn 
liefde kunt voelen. Laat los wat voorbij is, laat los de zorgen over de toekomst … wees nu hier 
bij Mij … nu, op dit huidige ogenblik, waarin eeuwigheid aanwezig is, waaruit goddelijke 
liefde stroomt. Amen. 
 
Lied: Jesus, höchster Name 
Massenet: Thaïs/Acte Deux- Meditation 
 
Jezus spreekt:  
 
Amen, Mijn kinderen, Ik ben gekomen om jullie woorden van het eeuwige leven te geven, 
vruchten van de Boom van het Leven. Mijn woorden zijn vruchten, die Ik je aanreik, goed 
smakende vruchten, om het verlangen van je hart te stillen en te vervullen. Het verlangen dat 
jullie naar Mij toe drijft. Maar jullie hebben ook het verlangen in je dat je naar de wereld toe 
drijft. Het komt er steeds op aan, welke richting men geeft aan zijn verlangen en dan kan de 
wereld een belangrijke plaats innemen en je verlangen richt zich dan op de materie, op het 
luxueuze leven, op lichamelijke zaken. 
 
En zoals Ik al zei, wie het leven in de dood zoekt, vindt de dood. Maar jullie hebben je 
verlangen gevolgd, hebben dat op Mij gericht, op Mij afgestemd. De straal van je hart gaat 
naar Mij toe, de verbinding tussen ons is de ware weg van het verlangen en Ik alleen ben de 
ware vervulling van je verlangen. Alleen bij Mij kunnen jullie datgene vinden, waar je zo sterk 
naar verlangt en wat de wereld je nooit kan geven. In Mij vinden jullie je waarde, de waarde 
van het kindschap van God. De wereld geeft je ook een bepaalde waarde en dat is iets dat Ik 
goed kan billijken. Als men zijn beroep goed uitoefent, krijgt men iets terug. Als men liefdevol 
met mensen omgaat, krijgt men iets terug. Dat is ook een waarde in het leven en dat is goed. 
En toch is er nog een andere waarde, en dat is de waarde die Ik je geef. Daar hoeven jullie 
helemaal niets voor te doen, je hoeft je alleen maar voor Mij te openen. De waardering 
bestaat erin dat jullie kinderen van God zijn. En vanuit deze waarde ontstaan tevredenheid, 
gelukzaligheid, vrede en vreugde, dat te mogen zijn … dit geschenk geef Ik jullie. 
 
En Ik spreek ook over gerechtigheid. Veel van Mijn kinderen willen Mij recht laten 
wedervaren. Ze zouden Mij iets willen geven, de waarde die ze hebben, ze willen gerechtig 
en gerechtvaardigd voor Mij staan en daarom doen ze iets goeds - niet omwille van het 
goede. Begrijpen jullie dat? Men kan God geen recht doen wedervaren, God kan men niets 
geven, want alles komt van Hem. En dan wordt ook gezegd: Als in een plaats drie 
rechtvaardigen wonen, dan zal Ik die plaats niet richten. Als er in een stad twee 
rechtvaardigen wonen, zal Ik de stad ontzien. Zolang een land zeven rechtvaardigen zal 
hebben, zal Ik dat land niet bezoeken met Mijn toorn. En als een volk tien rechtvaardigen zal 
hebben, dan zal Ik het sparen. Wat bedoel Ik met deze gerechtigheid? Mijn kinderen, deze 
gerechtigheid getuigt van de trouw aan Mij. Mij trouw zijn betekent Mijn liefde te volgen; de 
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weg te gaan die Mijn liefde voor jullie heeft bereid … aan Mijn hand. Dat is gerechtigheid 
voor Mij in de betekenis dat Ik barmhartigheid uitoefen, dat Ik een land ontzie, een volk, een 
plaats, een huis waarin getrouwen wonen, een familie, die Mij trouw toegewijd is. 
 
Trouw kunnen jullie Mij geven, trouw door juist en rechtvaardig toe te passen wat Ik jullie 
geef aan goddelijke goedheid, aan goddelijke liefde. En dan speelt deemoed weer een rol, 
deemoedig aan te nemen uit Mijn hand om het door te geven aan jullie naasten. En vol 
vertrouwen op de weg te lopen waarop Ik je leid. Dat betekent dat je niet moeten zoeken 
naar mensen aan wie je over Mij kunnen vertellen, Ik zal hen naar je toe leiden. Maar Ik doe 
dat pas wanneer Mijn kind de nodige rijpheid bereikt heeft, wanneer Mijn kind op het 
fundament staat dat het in staat stelt als arbeider in Mijn wijngaard werkzaam te zijn. Deze 
rijpheid kan alleen Ik beoordelen. En als ongeduld een rol speelt, als een kind zegt: “Lieve 
Vader, ik wil toch al graag voor U actief zijn! Waarom is er geen mens aan wie ik over U kan 
vertellen?” Mijn kind, dan wil Ik het zo. Dan is de tijd voor jou nog niet gekomen. En wanneer 
jouw tijd gekomen is, dan zal Ik de mensen naar jou toe leiden en je zult zeer gelukkig zijn om 
over Mij te kunnen vertellen. Ja, dan zal Ik jouw woorden zijn en zal door jou de mensen 
aanraken … door jouw woord, jouw blik, door de uitstraling van jouw hart. Maar de juiste tijd 
ligt in Mijn handen, in Mijn hart. Wees daarom geduldig en vol vertrouwen. 
 
Het belangrijkste voor Mijn kind is, dat de verbinding van zijn hart met Mij steeds sterker 
wordt, dat binnengaan in het één zijn met Mij, dat heeft absolute prioriteit. Al het andere 
geef Ik erbij op de juiste tijd, op de juiste plaats. En zo is toch altijd alles goed.  
 
En tot jou, Mijn dochter V. zeg Ik (deze zuster maakt zich grote zorgen over haar zoon, die 
bezeten is): Ik heb je heel erg op de proef gesteld. Ik heb je echter ook een sterke ziel 
gegeven. Je kunt deze kracht in jezelf voelen als Ik bij je ben, want Ik belicht de structuur van 
je ziel. Dan voel je sterkte en moed en kracht in je, dan voel je dat je met Mij samen alles aan 
kunt wat je tegenkomt, wat er met je gebeurt, wat er met je zoon gebeurt. 
 
En Ik zei al dat Ik alles ten goede zal leiden, maar de tijd is van Mij, Ik bepaal de tijd wanneer 
iets gebeuren kan en zal, alleen Ik ken de rijpheid, de voortgang die naar het doel leidt. Heb 
daarom vertrouwen, wat er ook gebeurt. Je hebt Mij jullie leven gegeven, daarom heb Ik de 
mogelijkheid je leven zo te leiden dat jullie het doel bereiken. 
 
Korte adempauze 
 
Mijn kinderen, de almachtige God spreekt tot jullie. Jullie kunnen niet beseffen wat dat 
betekent. God, die alle werelden, zonnen en sterren geschapen heeft, die alle werelden, 
zonnen en sterren in stand houdt, God, die de oneindigheid vervult met Zijn geest en die in 
zich sluit. Zo sta Ik hier en spreek tot jullie, omdat je dit verlangen in je hebt om Mijn kind te 
zijn. En is het niet zo, dat een vader altijd naar zijn kinderen gaat, met hen spreekt wanneer 
ze hem roepen? Zelfs wanneer het de president is, bij zijn kinderen is hij alleen vader. En zie, 
Ik ben God, Ik ben nu eenmaal God … het is zoals het is … en Ik ben jullie Vader. 
 
En zo spreek Ik als Vader tot Mijn kinderen: Ik heb deze schepping bedacht en ze is ontstaan. 
Het zijn Mijn gedachten, die zich in Mijn bewustzijn, dat de oneindigheid vormt, 
manifesteren door Mijn wilskracht. Zo heb Ik werelden en scheppingen in de oneindigheid 
geschapen, heb zonnen en sterren geschapen en daarop de wezens, die Ik in stand houd met 
Mijn wil en die geen vergankelijkheid in zich dragen, want het zijn Mijn gedachten - en alles 
uit Mij is onvergankelijk. En omdat jullie Mijn kinderen zijn, hebben ook jullie deze oneindige 
scheppingsruimte in je. En elke gedachte van jullie vormt een oneindige wereld in jullie. Alles 
wat je ooit gedacht hebben is in je aanwezig als schepping in je eindeloze zieleruimte. Deze 
gedachtenwerelden van jullie zijn merendeels gevallen werelden, zolang een kind zich in zijn 
gedachten niet in de eenheid met Mij bevindt. 
 
Deze gedachten worden in jou verlost doordat je met Mij één wordt. Ik verlos je 
gedachtenwerelden in je door je eenwording met Mij. Dat moet je weten, want als kind van 
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God bezit je van nature alle eigenschappen, die Ik in Mij draag. Jullie zijn goden en dragen 
verantwoordelijkheid voor het leven in jezelf. 
 
Alle gedachten, die je in je geschapen hebt, zijn actief en je staat ermee in een wisselwerking. 
Dat gebeurt merendeels in je onderbewustzijn. Alles wat je nu denkt, is dus beïnvloed door 
de gedachtenwerelden die je reeds gedurende je aardse levenstijd in jezelf geschapen hebt. 
 
Nu gaat het erom, in deze vereniging met Mijn geest jouw gedachten te verlossen, opdat 
vanuit de diepte van je ziel de duisternis geen invloed meer op je kan hebben. Dat gebeurt 
naar de mate waarin Mijn tegenwoordigheid zich in jou manifesteert. 
 
Zo zie je dat je, net als Ik, een oneindige scheppingsruimte in je draagt, dat je, zoals Ik, de 
macht hebt om werelden te scheppen. En eens, wanneer je ingaat in de volkomenheid van 
Mijn geest, zal dat in die mate het geval zijn, dat je dan bewust wonderbaarlijke werelden 
zult scheppen met wezens, met mensen, voor wie je de verantwoordelijkheid mag dragen. 
 
Dat deel Ik jullie mee, opdat je beseft dat het zijn van een kind van God, ook dit met zich 
meebrengt. 
 
Lied: Sanctus aus Cäcilienmesse von Charles Gounod 
 
Vrij en spontaan gesproken Onze Vader door Yvonne: 
 
Jezus Christus, Jehova God Zebaoth, U die ons aller Vader bent, U die machtig heerst in alle 
werelden, U die liefdevol regeert in onze harten, U die aanwezig bent. Ik buig mij in diepe 
deemoed voor Uw heerlijkheid en grootheid, voor Uw kracht, voor Uw sterke wil en voor Uw 
deemoed, die U op aarde geleefd hebt, voor Uw grote offer dat U voor ons volbracht hebt. Er 
zijn geen woorden op deze aarde om U daarvoor te danken in alle eeuwigheid. 
 
Geheiligd worde Uw naam altijd. Laat Uw rijk, dat ons verlossen zal van de duisternis van de 
eindtijd van deze aarde, van de duisternis van al het wereldse, tot ons komen en in ons hart 
ontstaan en zich daardoor om ons heen vormen. Laat Uw wil om U lief te hebben met heel 
onze kracht en heel onze ziel, en al onze broeders en zusters in ons hart te omsluiten, niet 
pas in de hemelen de inhoud van ons leven zijn, maar nu op aarde, om dichter bij U te 
kunnen komen. 
 
Geef ons ook in deze schrale tijd ons dagelijks brood voor ons lichaam, nu droogte en 
overstromingen de oogsten vernietigen; maar belangrijker is Uw woord, dat brood is voor 
onze ziel, dat onze ziel voedt en verheft naar Uw hart. Schenk ons dit vaak en vaker en 
dagelijks. 
 
En Heer, vergeef ons alstublieft onze vele zonden tegenover onze broeders en zusters, onze 
hoogmoed, onze liefdeloosheid en ook onze nagelaten hulpverlening, als we vaak zeggen: 
“Het is mij om het even, dat gaat mij niet aan.” Maar dat gaat ons wel wat aan, want we zijn 
allen met elkaar verbonden, we zijn allen één, zijn deel van Uw heilig goddelijk hart, waar we 
allemaal naar terug willen keren. En vergeef ons zo, naar de mate waarin we bereid zijn bij 
onze broeders en zusters hun zwakheden, hun boosheid en misdaden door de vingers te 
zien. 
 
En alstublieft Vader, leid ons zo, dat we niet meer terugvallen in oude gedragspatronen die 
ons geschaad hebben en dat we de verzoekingen herkennen en ons niet meer laten 
provoceren door akelige uitlatingen, door misverstanden van wereldse mensen, maar verlos 
ons, Vader, van alles wat nog tussen U en ons staat. Verlos ons van alle onvolkomenheden, 
van alle duistere gedachten en gevoelens, van alle boosaardigheid en zwakheden. Help ons 
alstublieft, Vader, dit met Uw hulp, met Uw liefdeslicht, met Uw genade en goedheid en 
zegen in te lossen, opdat we één kunnen worden met U. 
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Want van U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid, lof en eer en dank zij U in alle 
eeuwigheid. Uw geliefde kinderen. Amen. 
 
Jezus spreekt:  
 
Mijn dochter, Ik heb door jou gesproken, de woorden, jouw gebed, zijn Mijn woorden, die Ik 
jullie geef door jou, Mijn maagd. Het zijn immers wondermooie woorden, die allemaal ertoe 
leiden in deemoed voor Mij te treden en Mij lief te hebben. Hoe vaak benadruk Ik het: Het 
gaat altijd om de liefde. Het gaat er altijd om, dat jullie je harten vol vertrouwen openen. En 
jullie leven immers in deze gevaarlijke tijd, waarin zoveel verandert op deze aarde, enerzijds 
aan de oppervlakte, maar nog veel meer op geestelijk vlak. 
 
De strijd die zich in het geestelijke afspeelt, manifesteert zich in de materie. De geest gaat 
steeds vooraf. De strijd tussen goed en kwaad, de krachten die elkaar bestrijden, het luide 
geweld van het kwaad - de stille kracht van de liefde. Ze botsen op elkaar, licht en duisternis 
woeden in de geestelijke wereld. Juist in de lagere sferen van het hiernamaals is er grote 
opschudding, de zielen worden opgehitst om zich te verzetten tegen het goede … steeds 
meer. Mijn engelen gaan daartegen in en vaak gaat het heen en weer, ook in jullie, want alles 
wat in de wereld gebeurt, vindt ook in jullie plaats. 
 
Ook de strijd in jullie is een geweldige strijd en je kunt die niet winnen zonder Mij. De 
mensen die nu zonder Mij strijden, hebben het hard te verduren. Ze hebben geen houvast en 
wanneer het kwaad verergert, zullen ze vallen, vertwijfeld, vol verschrikking. Maar jullie, Mijn 
kinderen, hebben dit houvast bij Mij. Wat kan je gebeuren aan Mijn zijde? Kan de dood jou 
schrik aanjagen? Neen, bij Mij bestaat er geen dood. Wat er ook gebeurt in je leven, Ik sta 
aan je zijde. 
 
En jullie moeten steeds leven met het oog op wat Ik voor je heb bereid en begrijpen dat alles 
voor je eigen bestwil is, ook wanneer het je niet bevalt. En Ik zeg het steeds weer: Wend je 
ogen af van de uiterlijke dingen die in de wereld gebeuren, want dan stel je je open voor 
deze machten. Je opent de deuren en deze energieën treden dan binnen in je ziel en drukken 
je terneer. Angst grijpt dan om zich heen en deze angst trekt een muur op tussen jullie en 
Mij. Dat moet niet zo zijn. Kijk daarom naar Mij, want elke gedachte, die je van Mij afleidt, 
hetzij een zorg, hetzij dat je je bij Mij beklaagt, dat je Mij aanklaagt, omdat je iets niet 
begrijpt - dat alles komt van de vijand van het leven, die verhinderen wil dat je je in liefde 
met Mij verenigt  
 
Ja, het is een voortdurende strijd, tot aan het doel, en toch zie je hoe Mijn geest je versterkt 
en vervult; welke strijd is er dan nog? Zolang Ik in je ben is alles goed. Duisternis en dood 
moeten wijken: geen kwade macht kan bij je komen, wanneer je in de liefde met Mij 
verenigd bent, geen aards gebeuren kan jullie verschrikken als je met Mij verenigd bent. 
 
Zie de noodzaak en het belang van Mijn aanwezigheid bij en in jullie, die redt het leven voor 
jullie! 
 
Jullie zijn toch Mijn kindertjes, Ik neem jullie in Mijn armen. En Ik verheug Mij zo zeer, 
wanneer je naar Mij opkijkt en zegt: “Lieve Vader, hier ben ik, neem mijn leven in Uw hand, ik 
hoor bij U, U alleen wil ik toebehoren, U bent mijn één en alles!” Mijn kinderen, je hebt geen 
idee wat er dan met Mijn hart gebeurt, wat een vreugde je Mij bereidt in deze overgave. Dat 
is Mijn grote vreugde, ja, daarom heb Ik deze schepping in leven geroepen, opdat Ik kinderen 
zal hebben die Mij vrijwillig liefhebben en aan wie Ik alles kan geven wat Ik zelf heb en ben. 
Dat is de reden van deze schepping, dat is de reden van jullie bestaan. 
 
Kijk daarom alleen naar Mij, neem Mij mee bij alles wat je denkt, plant en doet. Dan gaan we 
samen, reeds nu in deze tijd, de eeuwigheid binnen, voor altijd verenigd. En we zullen 
grootse dingen doen, steeds nieuwe scheppingen zullen we samen in het leven roepen, vol 
vreugde (Samuel: Jezus zegt dit vol vaderlijk liefdesvuur, Zijn hart gloeit daarbij in liefde tot 
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Zijn kinderen, zo zeer maakt het Hem gelukkig in eeuwigheid samen met Zijn kinderen te 
werken, te leven en lief te hebben). 
 
En wanneer jullie eens zullen terugkijken op dit aardse leven, dan zul je zeggen: “Lieve Vader, 
het spijt me dat ik niet meer gedaan heb, ik was zo nalatig, ik heb dit en dat verzuimd.” Dan 
zal Ik zeggen:” Mijn kind, ja, dat is juist, maar je ziet dat je toch je doel hebt bereikt, want je 
hebt Mij binnengelaten in je leven en Ik heb steeds meer toegang gekregen en kon je 
daardoor steeds meer vullen met Mijn geest, met Mijn tegenwoordigheid, met Mijn liefde.  
 
Samuel:  
 
Jezus staat hier in het midden en kijkt de kring rond, Hij glimlacht zacht, heeft grote 
liefdevolle ogen, vol verlangen naar Zijn kinderen. Uit Zijn hart stromen licht en liefde en 
wordt ieders hart in deze kring aangeraakt, zodat een goddelijke eenheid ontstaat. Ik voel, 
hoe gelukkig Jezus is in deze gemeenschap, omdat we ons hier bevinden in oprechtheid en 
waarachtigheid, omdat we werkelijk kinderen van God willen zijn. We willen het absoluut, en 
dat trekt Hem dichterbij. Maar deze waarachtigheid moet nog sterker worden, we moeten 
die in ons dagelijks leven integreren; dat bewerkt dat we gemakkelijker los kunnen laten wat 
ruimte inneemt in onze ziel, wat Hem de ruimte ontneemt in ons. Dit absolute willen moet 
nog sterker worden, zegt Hij. 
 
Thank You - Jesus Army  
 
Jezus:  
 
Mijn kinderen, Ik ben ook gekomen om je gebeden op- en aan te nemen. Ik heb in jullie de 
impulsen gelegd voor de mensen voor wie je moet bidden. Nu zouden jullie kunnen vragen: 
“Ja, lieve Vader, wanneer U al weet voor wie wij moeten gaan bidden, waarom moeten we 
dat dan nog een keer aan U voorleggen?!” Dan zeg Ik: Ik wil toch samen met jullie dingen 
doen, Ik wil toch dat we samen werken en goed doen in de goddelijke betekenis. Dat is Mijn 
vreugde, en Ik geef het jullie - dit verlangen om te helpen heb Ik in jullie gelegd. En wat 
betekent het, wanneer Ik de impulsen voor de voorbeden in je hart leg? ... het verlangen, de 
behoefte om te helpen en goed te doen? Dat betekent, dat in deze bede de vervulling reeds 
besloten ligt. Ik heb haar (deze vervulling) aan het gebed dat jullie tot Mij richten, 
toegevoegd. En dat is toch iets heerlijks, dat je weet dat Ik je gebed verhoor. Ook wanneer de 
tijd zal leren wanneer de vervulling plaatsvindt, dan is er toch de zekerheid dat het zo zal 
gebeuren. En Ik laat het voor Mijn kind vrij, of hij dat gebed luid uitspreekt of in stilte 
aanbiedt; dat is voor Mij om het even, want het woord is immers alleen maar de omhulling. 
De omhulling valt weg, het gaat om de betekenis, de ziel van het woord. En in de ziel ligt de 
geest en dat ben Ik en dat is de vervulling. Zo bestaat elk woord uit lichaam, ziel en geest, 
zoals jullie uit lichaam, ziel en geest bestaan. 
 
Voorbeden: 
 
Mijn kinderen, jullie gedachten, jullie woorden heb Ik in Mijn hart gelegd, in Mijn 
barmhartigheid. Toch zeg Ik daarbij: De noodzaak vraagt vaak een pijnlijke correctie, een 
pijnlijke verlossingsweg, en toch ben Ik ook in staat voor verzachting te zorgen, om een 
bepaalde tijd zonder belasting mogelijk te maken, opdat de ziel weer kan ademen. In deze 
vrije tijdsruimte laat Ik dan Mijn licht schijnen in de ziel, strooi Ik zaden van liefde, en dan ligt 
het aan de desbetreffende mens in hoeverre hij bereid is dit aan te nemen en vast te pakken, 
dit stukje vrijheid te herkennen als een liefdesgift, zich daaraan vast te houden, zodat hij dan 
langs deze straal van licht zijn duisternis en nood, een ziekte wellicht … vertwijfeling … 
bezetenheid, achter zich kan laten. En dan grijp Ik diep in in de structuur van het psychische 
verloop, zodat Mijn wil boven de wil van het schepsel staat. Als het afgegleden is in de 
demonische wereld, moet Ik zwaardere werktuigen gebruiken, moet Ik Mijn goddelijke 
macht aanwenden. Maar steeds ten behoeve van het goede. Ja, zelfs de hel is een plaats van 
Mijn barmhartigheid. Ja, het fundament van de hel is liefde, want daar worden de zielen 
gelouterd. En dat is ook een pijn van Mijn hart, Mijn gedachten in een toestand van smart te 
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verplaatsen. En toch is het de noodzaak om een uitweg te scheppen, verdeemoediging te 
bewerken, opdat Mijn verlossingswerk werkzaam wordt. 
 
Een kind dat Mij juist beschouwt, ziet dat alles eigenlijk altijd liefde is. En dat er buiten deze 
liefde eigenlijk niets bestaat. Alleen in de gradatie naar ‘beneden’, in de lagere gebieden van 
het leven, wordt de liefde steeds meer onzichtbaar en kan daar niet meer als zodanig gezien 
worden, maar slechts als gerechtigheid, als wet van oorzaak en gevolg, als blind noodlot … en 
toch is het altijd liefde. Zelfs de ergste pijn, de ergste dood heeft een kern en die is liefde. 
 
Want Ik ben een God die alles wil verlossen en naar het goede leiden ... zonder uitzondering, 
de verlossende kracht van de liefde is in alles aanwezig en zal uiteindelijk deze schepping in 
haar geheel naar de verlossing leiden. 
 
Amen, Mijn kinderen, dat waren de woorden voor jullie vandaag en voor alle dagen. Jullie 
voorbeden heb Ik verhoord, jullie harten heb Ik aangeraakt, Ik heb jullie vruchten van het 
eeuwige leven gegeven, heb jullie zielen aangeraakt en jullie opgebeurd. En als jullie weer 
huiswaarts gaan, als deze kring wordt ontbonden, weet dan dat Ik met ieder van jullie mee 
naar buiten en de wereld in ga. 
 
Want Ik verlaat Mijn kindertjes nooit meer … en Ik zal je weer bijeenroepen in deze of in een 
andere kring. In de geest zijn jullie allen met elkaar verbonden door Mij. Wie met Mij gaat is 
in de geestelijke wereld verbonden met allen met wie Ik ga. En dat vormt een 
gemeenschappelijke kracht en macht en zekerheid, en dat is Mijn lichaam, dat Ik voor Mij 
vorm samen met Mijn kinderen in wie Ik over deze aarde ga in deze laatste tijd, om het rijk 
van vrede en van liefde te funderen. 
 
Jullie zijn de baanbrekers en de voortrekkers van dit rijk en dat is de reden waarom Ik Mij 
opdring, waarom Ik bij jullie aandring om voorwaarts te gaan vol vertrouwen en moed, de 
moed die jullie vinden in de deemoed.  
 
Amen, Mijn kinderen, Amen. 
 
Lied: Abwun „Vater Unser“ 
 
Samuel:  
 
Jezus zegt, dat we ons nog een keer in stilte moeten concentreren, Zijn geest in ons nogmaals 
bewust moeten waarnemen zodat we gesterkt en vol vertrouwen verder gaan op deze weg. 
Dat we niet mismoedig moeten worden of de moed verliezen als iets op ons pad komt dat we 
niet aan kunnen, of wanneer we ons aan onszelf ergeren, omdat we falen. Hij heeft immers 
al gezegd, dat onze waarde alleen bestaat in het feit dat we Zijn kinderen zijn en niet dat we 
voor Hem zonder fouten moeten zijn. 
 
Wanneer we vallen, dan - Jezus neemt dit woord werkelijk in de mond - moeten we zo 
onbeschaamd zijn om direct weer naar Hem toe te gaan en geen slecht geweten hebben. 
Want het geweten is wel nodig om te beseffen wat juist is en wat verkeerd is, maar dan 
moeten we dat slechte geweten opzij schuiven en ons weer vrij tot Hem wenden. Om het 
even hoe vaak we in de fout gaan en ons dan minderwaardig voelen, om welke reden dan 
ook, en steeds weer in dezelfde val trappen - het is goed, dit te beseffen, maar het mag ons 
niet naar beneden trekken, maar we moeten opstaan en dadelijk weer naar Jezus gaan. Ja, 
wel in deemoed en berouw, omdat we Zijn liefde gekwetst hebben, maar het is niet naar Zijn 
wil, dat we met een slecht geweten rondlopen, want dat scheidt ons van Hem, dat remt Zijn 
liefde in ons.  
 
Jezus kijkt altijd met een frisse blijk naar ons. Hij kijkt niet naar wat in het verleden ligt, maar 
Hij kijkt naar ons op het huidige moment, als we voor Hem staan vol berouw, vol schaamte … 
met open armen en een open hart neemt Hij ons weer aan en schenkt ons barmhartige 
liefde, zo is onze hemelse Vader. 
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Feierstunde in Klagenfurt (Oostenrijk) d.d. 21 februari 2024 
 
 
 

Innig geliefde hemelse Vader in Jezus Christus, U bent ons heil, wij zeggen U lof en dank voor 
Uw liefde en danken U ook voor Uw heilige aanwezigheid. Dank dat U ons hart beroert met 
alles wat wij nodig hebben. U kent ons hart toch en U weet wat we nodig hebben. Er is zoveel 
waar we ons niet bewust van zijn - maar U bent zich er bewust van: U kent onze zwakheden 
en kent onze noden, onze wensen en nog veel meer dan dat. 
 
Dank voor Uw aanwezigheid en dank ook, dat U ons nu woorden uit Uw liefhebbend 
Vaderhart wilt schenken. Dank voor dit geschenk, moge het ons hart beroeren en ons helpen 
op onze ontwikkelingsweg. Dank voor alles, dank voor Uw zegeningen, voor Uw liefde, voor 
Uw licht, voor Uw heilskracht en veel meer. 
 
Lof en dank aan U, Jezus. 
 
Amen, Amen, Amen. 
 
 
Mijn geliefden, 
 
Jullie hebben je in een tijd begeven die vele uitdagingen met zich meebrengt. En nu zijn Mijn 
kinderen hier en zijn zij vaak verbaasd over wat allemaal op hen afkomt! 
 
Ergens voor te kiezen is één ding en dat ook mee te maken is een ander ding. En nu bevinden 
jullie je in de fase van het meemaken. En dat is toch wat anders dan ergens alleen maar voor 
te kiezen. Maar destijds, toen jullie een beslissing namen, wisten jullie heel goed, dat je de 
weg niet alleen hoefde te gaan, maar dat Ik bij je ben - dat je omgeven bent door 
lichtwezens, die je helpen, die in Mijn opdracht werkzaam zijn en je in Mijn naam helpen op 
je weg. 
 
Maar er zijn niet alleen deze lichtwezens die aan jullie zijde staan, maar ook andere wezens. 
Er zijn er die op zoek zijn, zoals veel overleden mensenkinderen die hun plek nog niet 
gevonden hebben, die nog niet ingezien hebben, dat Ik de weg ben en zich daarom nog om 
jullie heen bevinden en nog niet in staat zijn definitief “JA” tegen Mij te zeggen. 
 
Maar er zijn ook anderen, die jullie vandaag ook al aangesproken hebben, die je geheel 
bewust willen wegvoeren van je weg. Die het er niet mee eens zijn, dat jullie de weg vol licht 
met Mij willen gaan. Zij zien het als een uitdaging om stenen op je weg te leggen, je af te 
leiden, je weg te voeren van Mij, want dat is hun taak - zo denken zij. En met hen moet je ook 
rekening houden. Maar gelijktijdig weten jullie - en af en toe vergeten jullie het ook - dat Ik 
aan je zijde ben en dat je iedere dag opnieuw de keuze moet maken om deze weg met Mij te 
gaan. 
 
En daarom zeg Ik ook altijd: wees alert en bewust en haast je naar Mij toe als je merkt, dat er 
iets speelt dat er niet aan bijdraagt met vrede in je hart te leven. 
 
Nu, je merkt het niet altijd, maar steeds weer zijn er situaties waarin je je laat meeslepen en 
waarbij je emotioneel betrokken raakt. Dat is kennelijk ook niet altijd te vermijden, want 
vaak gaat het zo snel dat je in iets wordt meegesleept, dat de alertheid op de achtergrond 
raakt. En in zulke situaties is het zinvol om naar Mij te snellen en te zeggen: 
 
“Het spijt me, Ik heb daar een vergissing gemaakt. Help mij alstublieft, om daar weer vrij 
van te worden en help me alstublieft om mijn volledige aandacht weer op U te richten.” 
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En je kunt ervan verzekerd zijn, wanneer je Mij aanspreekt, dan is je hart geopend en kan Ik 
daar alles inleggen, wat Ik jullie in zo’n situatie zou willen schenken, opdat jullie weer vrij zijn 
van de verkeerde invloeden. 
 
Nu, dat kan best vervelend zijn en het is ook vaak vervelend voor jullie, want het gebeurt 
dagelijks talloze keren. En zo is het de bedoeling dat je deze realiteit heel helder inziet en als 
noodzakelijk proces in je leven meeneemt. En ook wanneer het niet steeds eenvoudig is, je 
weet dat je hier (op aarde) een school doorloopt en vele zaken te leren hebt. En één daarvan 
is juist dit attent en waakzaam zijn, dat je zegenend door de dag gaat en het je helder en 
duidelijk is dat er nu juist deze uitdagingen zijn. Ze zijn een realiteit in je leven. Je daartegen 
verzetten en er tegen tekeer gaan, levert niets op, je verliest alleen maar energie. Maar zeg 
JA tegen dit leven op deze aarde met Mij - zeg JA tegen Mij, steeds weer: 
 
“Ja, Vader Jezus, Ik ben bereid alles aan U over te geven, mijn gehele zijn, mijn denken, 
mijn spreken, mijn doen en laten, en dank U, dat U mij door al het wereldgebeuren 
heenleidt, door al deze uitdagingen.” 
 
En hoe vaker het je lukt, des te meer zul je merken dat de bescherming je ervoor bewaart 
werkelijk hele zware dingen mee te maken die anders wel zouden kunnen gebeuren. En zoals 
Ik reeds zei, ook wanneer de dingen vaak zo zijn dat jullie ergens in verwikkeld geraken, - 
vooral in emotionele zin - haast je dan naar Mij met een: 
 
“Het spijt me, dank U Vader, dat U bij mij bent.” 
 
Ja, Mijn geliefden, dat is Mijn boodschap voor jullie. Moge jullie aan de hand daarvan in de 
toekomst in de liefde met Mij verbonden blijven.  
 
En Ik zegen jullie voor deze weg en dank je voor je inspanningen, voor je bereidheid je weg 
met Mij te willen gaan, want ook dat is niet vanzelfsprekend. Wanneer je naar de wereld 
kijkt, dan zie je, dat er nog veel kinderen zijn die op een dwaalspoor zitten. En die mag je 
allemaal steeds weer naar Mij toebrengen, zodat Ik hun hart kan aanraken en zij daardoor 
vroeg of laat ontwaken - zoals ook jullie ontwaakt zijn. 
 
Ik ben bij jullie uit liefde. 
 
Amen 
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Feierstunde in Mittersill (Oostenrijk) d.d. 27 februari 2024 
 
 

(…) 
 
Mijn geliefden, 
Mijn geliefde kleine schare en allen die voor jullie niet zichtbaar zijn, 

Mijn zegen is met jullie, en zo raak Ik je hart aan met Mijn liefde en schenk Ik je vrede in je 
hart. 

Jullie weten, hoe belangrijk Mijn vrede in deze wereld is, want deze wereld heeft geen vrede 
te bieden. Als je naar de wereld kijkt, zie je, hoezeer zij lijdt door hoe de mensen doen en 
leven, en dat is vaak ver verwijderd van Mijn vrede. 

Ga daarom ook verder zegenend jullie weg, doordat je alles wat je tegenkomt, wat je ook 
hoort of leest, in Mijn handen legt en om Mijn hulp vraagt, om Mijn ingrijpen, om Mijn liefde 
en Mijn vrede. 

Ga op die manier iedere dag voort in liefde met Mij verbonden, want zo kan Ik het beste op 
je dagelijks leven inwerken, maar ook op het wereldgebeuren. Er gebeurt zoveel tegen Mijn 
wil. En zoveel kinderen vragen zich af waarom Ik niets doe, waarom Ik er niet - zoals zo velen 
zeggen - bovenop sla. Maar dat is niet Mijn aard, want Ik verwacht van Mijn kinderen dat zij 
overeenkomstig de liefdesgeboden handelen en niet hun broeders en zusters onderdrukken 
en de natuur vervuilen, enz. 

Maar jullie zien wel, dat velen helemaal niet willen inzien dat zij zich schuldig maken en 
dingen doen die ze niet zouden moeten doen. En deze dingen gebeuren, omdat Ik jullie de 
vrije wil heb gegeven, omdat de mens juist liefdeloos is en belust op macht en nog veel meer 
of althans de neiging daartoe heeft. En omdat ze dan ook als een speelbal in de handen van 
de tegenpartij zijn en helemaal niet merken wat daar achter zit, want ze hebben zich nooit 
bezig gehouden met wat er allemaal op de achtergrond speelt. 

En daarom heb Ik juist kinderen nodig die dit inzien en van daaruit ook hun deel daartoe 
bijdragen, zodat het vrede kan worden op jullie planeet. Daarom hebben jullie een grote 
verantwoording met betrekking tot jullie beslissingen. 

Daarom is het ook belangrijk, dat allen die in liefde met Mij verbonden zijn, deze liefde ook 
toepassen in hun leven - in nauw contact met Mij - en JA zeggen tegen alles wat Ik in hun 
hart leg. In het bijzonder leg Ik Mijn vrede in jullie hart, zodat deze vrede kan uitstralen in 
deze wereld. 

Kom daarom met alles wat in jullie leven speelt en waarover je je zorgen maakt, bij Mij want 
dan kan Ik in je hart leggen wat je nodig hebt om de volgende stap te doen. 

Dus vertrouw verder op Mijn leiding, Ik ben er voor jullie, dat weet je. Daarom is het 
belangrijk, bewust en alert je weg te gaan, zodat alles kan geschieden wat nodig is voor deze 
wereld, zodat er wat kan veranderen. 

Nu, dat is allemaal niets nieuws en desalniettemin zie Ik steeds weer, dat het in het dagelijks 
leven toch zoveel anders loopt dan Ik jullie aanraad. Laat ons daarom samen deze weg gaan - 
tot jullie heil en tot heil van deze planeet en tot heil van jullie broeders en zusters, tot heil 
van de natuur, de dieren en al het geschapene. 

Vrede zij met jullie en Mijn zegen is met jullie.  

 

Amen 
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Feierstunde in Bad Bleiberg-Nötsch (Oostenrijk) d.d. 06.03.2024 
 
 
 

Innig geliefde hemelse Vader in Jezus Christus,  

U bent ons heil. Wij danken U voor Uw heilige aanwezigheid en voor Uw liefde, wij danken U 
voor Uw aanwezigheid en voor de vreugde, die U in ons hart legt. Dank ook, dat wij altijd 
naar U toe mogen komen, ook in het dagelijks leven, om alles wat ons bezighoudt aan Uw 
hart te leggen. En zo mogen wij nu tot U komen met het verzoek om woorden uit Uw 
liefhebbende Vaderhart. Dank U wel voor dit voedsel. Dank U wel, dat U in ons hart alles legt 
wat wij nodig hebben voor onze weg en op onze weg in deze tijd.  
 
En zo geef ik U nu het woord en dank U daarvoor.  
 
Amen. 
 
 
Mijn geliefden, Mijn geliefde schare, 
 
Ja, er gebeurt veel in jullie wereld en niet alles is begrijpelijk en duidelijk wat er op deze 
planeet gebeurt. Het is nu eenmaal een planeet waar alles mogelijk is, waar alles mag 
plaatsvinden, maar niet noodzakelijkerwijs zou móeten plaatsvinden. Maar de vrijheid om 
alle te doen, hebben Mijn kinderen. En wanneer ze niet attent en waakzaam genoeg zijn, dan 
geven ze toe aan alles wat in hen is. En dat is niet steeds het beste, maar het is dat wat op 
zo’n moment voor het kind mogelijk is, en het hangt er sterk vanaf wat deze broeder of deze 
zuster van jullie in zijn of haar leven heeft meegemaakt en waardoor hij of zij gevormd werd. 
 
Mensen zijn verschillend van aard en hebben verschillende ervaringen opgedaan. En dat alles 
draagt er toe bij, dat sommige van jullie zusters of broeders op een bepaalde manier 
reageren, die jullie niet kunnen begrijpen omdat jullie anders ingesteld zijn. En zo leven veel 
van Mijn kinderen hun leven op een manier die met liefde weinig te maken heeft, omdat ze 
eenvoudigweg niet in staat zijn anders te zijn dan ze zijn. En vaak is het door de nood die 
over een mensenkind komt en een mensenkind aan zijn grenzen brengt, dat het dan toch 
vroeg of laat erkent, dat er iets niet zo loopt zoals het zou moeten. En wanneer een 
mensenkind dan op het punt komt waar het een andere weg zou willen inslaan, dan is het 
van Mijn kant mogelijk hem daarbij te helpen zodat deze weg ook begaanbaar wordt. En zo 
kunnen jullie steeds weer aan het lot van mensen zien, hoe een grote ommekeer mogelijk is, 
omdat juist de nood dit kind tot aan zijn grenzen brengt. Ik mag en kan dan op een bepaald 
punt ingrijpen om dit mensenkind uit die oude gedragspatronen en ervaringen te halen en 
het hem mogelijk maken een nieuwe weg in te slaan.  
 
En zulke ervaringen kunnen weer nuttig zijn voor andere mensenkinderen, want daar kunnen 
ze hoop uit putten dat ook in hun leven zich iets ten goede kan keren. Daarom nodig Ik jullie 
uit, hier ook vol geduld zulke mensenkinderen mee te nemen, te begeleiden, aan Mijn hart te 
brengen en tenslotte de hoop nooit op te geven, dat ook in extreme gevallen op het juiste 
tijdstip een grote verandering kan plaatsvinden. En wat niet op deze aarde, in dit aardse 
leven mogelijk is, zal toch zeker eens in de geestelijke wereld mogelijk zijn. En daar is veel 
hulp voorhanden om zo’n mensenkind dat zijn leven geleefd heeft op een wijze die niet 
overeenkomstig Mijn liefde was, toch nog weg te leiden uit die situatie en een verandering 
mogelijk te maken. 
 
Ja, Mijn geliefden, en wanneer jullie terugkijken op je eigen leven, dan is daar ook sprake van 
het één en ander dat intussen veranderd is en waarvan je wel weet dat ook Mijn liefde en 
Mijn leiding daartoe hebben bijgedragen, zodat je nu je weg in de liefde tot Mij vermag te 
gaan. En breng Mij zo steeds weer al diegenen, die je ontmoet en waarvan je ziet, dat ze nog 
ergens in bepaalde gedragspatronen vastzitten of in situaties, die voor hen niet zo 
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bevorderlijk zijn, kom dan snel vol vertrouwen naar Mij toe en sta op die manier voor deze 
mensenkinderen in.  
 
Mijn geliefden, zo zijn er juist, zoal Ik al zei, verschillende wegen, verschillende ervaringen. En 
dat is het, wat jullie juist op deze aarde steeds weer meemaken en wat een groot aandeel 
heeft aan het leven op deze planeet. Want deze aarde - en jullie hebben dat al vaak gehoord 
- is een scholingsplaneet waarbij het erom gaat om te leren, ervaringen op te doen. En vanuit 
deze meest verschillende ervaringen is verandering mogelijk, ook van heel ingrijpende aard. 
En zo gebeuren er vaak wonderen, die voor jullie een wonder lijken, wanneer een 
mensenkind volledig verandert en in het beste geval ook de liefde tot Mij ontdekt. Geef 
daarom de hoop nooit op, maar blijf het vertrouwen op Mijn leiding en maak het tot je taak 
daar waar jullie knelpunten constateren en zien dat broeders en zusters in grote 
moeilijkheden verkeren, hen steeds weer aan Mijn hart brengen en Mij om hulp te vragen, 
om Mijn liefde en om Mijn geneeskracht, enzovoort. 
 
Dit moge Ik als opgave aan jullie meegegeven - en jullie weten het uiteindelijk ook zelf. 
Desondanks zijn jullie je er ook van bewust dat het leven van alle dag vaak zo veel aandacht 
vraagt, dat veel weer wegzinkt in de vergetelheid, of waardoor juist weer tijd nodig is om je 
eraan te herinneren waar het werkelijk om gaat. En het gaat, zoals jullie weten, steeds om de 
liefde, om de liefde tot Mij en de liefde tot jullie en de liefde tot de naasten. In welke 
volgorde dan ook, het gaat altijd om liefde. Deze liefde schenk Ik jullie graag zodat jullie in 
staat zijn Mijn liefde te laten uitvloeien naar iedereen je omgeving en ook verder over de 
hele natuur. Want al het geschapene heeft liefde en aandacht nodig, waardering en de hoop 
in het hart dat alles zich ten goede keert. Juist in deze tijd is deze hoop zeer belangrijk. Want 
zonder deze hoop zou er geen vreugde in je leven zijn. Daarom verheug je dat Ik bij jullie ben, 
dat Ik je steeds help, dat Ik aan je zijde ben, in je hart, en dat we zo samen deze aardeweg 
gaan, door alle uitdagingen heen en dan verder in een toestand van vrede en vreugde. 
 
Ja, Mijn geliefden, Mijn zegen is met jullie en laat ons zo in liefde verbonden zijn. 
 
Amen. 
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Feierstunde in Zorneding d.d. 16.03.2024 

 
 
 
Jesus kommt - Anja Schraal (…) 
 
Voorstelrondje 
 
Jezus spreekt: 
 
“De woorden die Ik vandaag tot jullie spreek, die Ik altijd tot jullie spreek, leg Ik neer in de 
stilte, leg Ik neer in deze ruimte, leg Ik neer in je hart. Het woord, dat ben Ik Zelf. Er is geen 
verschil tussen Mijzelf en het woord. En op die manier heb Ik jullie in Mijn hart geleid. Ik ben 
gekomen met een hart vol liefde. En Ik ben bereid, ben bereid jullie als God te dienen, want 
Ik ben vol verlangen om je liefde te ontvangen en Ik doe er alles voor om te zorgen dat onze 
harten elkaar kunnen ontmoeten, nu in deze ruimte, waar jullie Mij niet zien maar wel horen. 
 
Iets geloven wat niet zichtbaar is Mijn kinderen, dat is het ware geloof, want het is niet 
noodzakelijk om Mij te zien. Maar wanneer je Mijn woord gelooft, dan ben je vrij in het 
geloof en de liefde. En dat is het wat jullie vervult met de vrijheid van de geest, van de liefde 
tot Mij. Verheug je er daarom op dat je Mij niet kunt zien, want zo kun je de hoogste berg 
van het geloof beklimmen. Het ultieme geloof is vertrouwen hebben in Mij zonder Mij te 
zien. Op Mijn woord te vertrouwen tot in de dood.  
 
Verlang er daarom niet naar om Mij te kunnen zien. Jullie zullen Mij nog vroeg genoeg zien, 
maar nu is het de tijd van geloof en overgave. Deze woorden geef Ik jullie vooreerst. We 
zullen vandaag nog veel met elkaar van gedachten wisselen. Amen.” 
 
Samuel leest een doorgave voor over stigmata: 
 
(…) 
 
“Waarom is dit lichaam vol met bloed en wonden?” vroeg ik Jezus. Hij zei dat de zielen van 
Zijn kinderen voor een deel nog zware verwondingen in zich dragen die terug te voeren zijn 
op hun materiële verval en gebondenheid die zij niet loslaten, waardoor voornamelijk de 
vrije liefde voor Jezus wordt gehinderd, maar waardoor zij ook hun goddelijke opdracht niet 
kunnen uitvoeren.”  

Verder zei Hij: ”Mijn kinderen lijden en bloeden: hun handen - hun geestelijk geven, hun 
voeten - hun voorwaarts gaan, hun voorhoofd - hun gedachten, hun harten - hun liefde, 
zitten vol met pijnlijke verwondingen. Zo zijn de zielen van velen die door Mij beroepen en 
uitverkoren zijn aan het kruis van de materie gespijkerd, en dat is wederom te beschouwen 
als Mijn lijden aan het kruis als liefhebbende Vader. 

Mijn kinderen, er woedt een gevecht om jullie zielen, het gaat heen en weer, om en in 
jullie. Niet weinigen dreigen verloren te gaan in hun ingebeelde zwakheid, omdat zij Mij niet 
meer de noodzakelijke ruimte in zichzelf geven om Mij krachtig te laten optreden om de 
mijnen te redden en te heiligen. 

Ik kan jullie niet dwingen, maar herken de tijd, herken jullie nood, zie het belang van je 
bestaan op aarde in; want jullie zijn hier niet gekomen om aan de voeten van de wereld te 
liggen en deze te dienen, maar om Mijn hart bekend te maken en Mij te dienen. Kom daarom 
tot inkeer in je hart, waar Ik vol verlangen en met de macht om je van de dood te verlossen 
zodat jullie in Mij kunnen opstaan, op jullie wacht. Amen.” 
 
Lied: Massenet: Thaïs/Acte Deux: Meditation 
 
Jezus spreekt: 
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“Mijn kinderen, reik elkaar de hand als teken dat Ik een liefdesband om jullie heen 
gevlochten heb, dat jullie verenigd zijn in de liefde voor Mij, dat jullie een eenheid vormen in 
Mijn geest. En je voelt deze verbondenheid, die het fundament vormt in deze ruimte. Het is 
het fundament van jullie harten en dat fundament ben Ik. 
 
Op die manier breng Ik jullie bij elkaar, en dit is al een voorproefje van de verbondenheid 
zoals Mijn kinderen deze in de hemel mogen ervaren, deze eenstemmigheid, doordrongen 
van Mijn geest, een eenstemmigheid zonder weerga, een vreugde zonder weerga, een 
eenstemmigheid van liefde, op mij gericht, die Ik weer terug laat stralen in de harten van 
Mijn kinderen. En het is in feite één licht en één liefde - en dat is de hemel. 
 
Dit kleine voorproefje van deze liefdestoestand van de ziel geef Ik jullie doordat Ik jullie hier 
bij elkaar roep in de duisternis van deze wereld, om hier een licht te ontsteken dat uitstraalt 
in de wereld. Jullie kunnen het niet zien en toch is het zo dat de duisternis nu wijkt … en wijkt 
… en wijkt, terug naar haar holen, in haar boosheid, om zich daar zelf te verteren op dit 
eeuwigheidsmoment dat Ik nu hier laat ontstaan in deze ruimte. 
 
De eenstemmigheid van de hemel is hier aanwezig in die zin dat de hemel zich geopend 
heeft. En deze zoon van Mij die tot jullie spreekt, door wie Ik tot jullie spreek - zijn ziel heb Ik 
zo ingericht dat Ik door hem de hemel voor jullie kan openen en er op die manier een 
instraling plaatsvindt en de hemelbewoners zicht hebben op wat hier gebeurt, en jullie 
uitzicht hebben op de hemel, die jullie nu al in je dragen doordat je Mij liefhebt. 
 
Mijn kinderen, Ik heb de schepping zo ingericht dat de vrije wil het hoogste goed is. In het 
bijzonder op deze aarde, waar Ik ware kinderen opleid voor alle eeuwigheid, is het 
noodzakelijk dat zowel goede als kwade machten aanwezig zijn, zodat de mensen steeds 
kunnen kiezen tussen dat wat goed is en dat wat niet goed is. 
 
Nu heeft zich deze wereld door het verkeerde gedrag en de foute verlangens van de 
mensheid zo ontwikkeld, dat het kwade de overhand heeft gekregen. De aantrekkingskracht 
van de duisternis heeft de overhand gekregen en deze boze macht oefent nu ook op Mijn 
kinderen grote invloed uit - meer dan ooit tevoren. 
 
Jullie worden heen en weer geslingerd tussen dat wat je als goed en waar hebt herkend, en 
de diepe dalen van je ziel die je steeds weer naar beneden trekken naar de gebieden van 
wereldse gebondenheid, van de eigenmachtigheid, van de eigenwijsheid en ook van de 
twijfel.  
 
En op die wijze moeten jullie een heftige strijd in deze tijd zien te doorstaan, daarom is het 
zo, dat Mijn genade en barmhartigheid een omvang hebben aangenomen die tot op heden 
niet eerder heeft bestaan op deze aarde. Vaak verbaas je je dat Ik jullie intensief terzijde sta 
als je een zonde begaat, dat Ik steeds ter beschikking blijf staan, ook als je Mij verlaat, dat Ik 
onvermoeibaar om jullie vecht en strijd, opdat jullie niet verloren gaan, maar de weg vinden 
naar Mijn hart ……. structureel, en niet alleen maar nu en even. 
 
En jullie zien hoe de mensheid op een afgrond afloopt, maar het zijn slechts weinigen - 
waartoe jullie ook behoren - die Ik ingevoerd heb in de enige waarheid die Ik ben. Dat is 
enerzijds een privilege, maar anderzijds ook een grote verantwoordelijkheid en deze vereist 
een bijzondere consistentie in jullie verdere vooruitgang in geestelijke zin. 
 
Dat is het punt waar het bij de meesten van jullie nog aan schort Mijn kinderen. Want jullie 
zijn nog steeds te lauw, jullie zien nog steeds niet de noodzaak in, om Mij met alle 
zielenkracht die je hebt te volgen. En dat veroorzaakt een innerlijke tweestrijd in jullie, die je 
steeds weer van Mij wegtrekt en naar het wereldse toetrekt. En dan is het vaak een vicieuze 
cirkel waar je in komt te zitten en is er geen sprake van vooruitgang. 
 
Maar toch zeg Ik ook: Wanneer jullie je in die vicieuze cirkel bevinden, werk Ik ook aan jullie 
in de diepten van je ziel, waar je je niet bewust van bent en waar een gestadige vooruitgang 
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plaatsvindt die pas dan zichtbaar wordt, als je weer op de juiste weg gaat aan Mijn hand. Dan 
ontvouwt zich dát in jullie wat Ik in het verborgene in jullie totstandbreng in jullie lauwheid 
en onbestendigheid. Zo kom je niet verder, maar maak je door Mijn genade toch progressie 
in die zin, dat Ik de wissels al van te voren instel, zodat je de juiste weg vindt en deze kunt 
blijven volgen. 
 
En de wissels zijn altijd zo ingesteld, dat het ene spoor je naar de wereld leidt en het andere 
spoor je naar Mij leidt. De trein op het spoor dat naar het wereldse leidt, is lawaaiig en 
kleurrijk en verleidelijk en streelt jullie ijdelheid. En op het spoor van de trein die naar Mij 
voert heerst stilte, rust en vrede. En jullie mogen altijd zelf kiezen in welke trein je wilt 
instappen.  
 
Daarom is het zo belangrijk dat je bewust leeft, dat je de stilte zoekt en niet het lawaai van 
deze wereld. Ja, van muziek kun je blij worden en het zorgt voor ontspanning in de ziel, maar 
toch is het noodzakelijk de stilte op te zoeken om Mijn stem te horen, om de impulsen die Ik 
geef te kunnen ontvangen en die zo essentieel zijn voor jullie. 
 
Toch gaan velen van jullie, omdat het ze aan consistentie in geestelijke zin ontbreekt, gebukt 
onder zware zorgen waarbij je voelt: ‘Er is iets niet goed in Mij, ik voel me ziek, ik voel een 
last op mijn schouders, ik ben treurig gestemd en ik weet niet waarom.’ Dat komt omdat je 
niet die stap hebt gezet of zet, die nu nodig is, in deze fase van het vergeestelijkingsproces 
van Mijn kinderen en in de fase van het verwordingsproces van de wereld.  
 
Daarom is het nodig Mij nu zeer standvastig te blijven navolgen, Mijn kindertjes. Alleen als 
jullie deze deuren voor Mij opendoen, kan Ik ingrijpen in jullie leven. Ik heb al vaker gezegd: 
Het verschil tussen de wereldse mensen en de Godskinderen bestaat daarin, dat de wereldse 
mens blind overgeleverd is aan zijn lot en niet weet waarom bepaalde zaken op een bepaalde 
manier lopen, terwijl de Godskinderen die de deuren van hun hart voor Mij hebben geopend, 
Mij de mogelijkheid geven in hun sfeer binnen te gaan, om vanuit daar vervolgens samen 
met hen verder te gaan; dan kan Ik licht en liefde in hun harten leggen, in jullie harten 
leggen. 
 
Jullie hebben voor Mij gekozen, jullie zijn toch bereid; ja, jullie hebben een groot verlangen in 
je hart om Mij in jullie armen te sluiten, om bij Mij te zijn. Mijn kinderen, kunnen jullie je een 
leven zónder Mij nog voorstellen? Ik zeg: Nee. En als Ik een werelds mens zou vragen of hij 
zich een leven mét Mij kan voorstellen, dan zal hij nee zeggen! Dat is het grote verschil. 
 
Leg daarom opnieuw je leven, je aardse bestaan, al je zorgen en nood, al je angsten met 
betrekking tot jezelf en je naasten, voor je gezin en je familieleden, in Mijn hart. Geef Mij je 
leven, dan geef Ik jullie Mijn leven. Verschaf Mij ruimte in jullie, zodat Ik in jullie kan opstaan 
en jullie kan vervullen met de heilige geest van liefde en waarheid. 
 
Alleen dáár gaat het om Mijn kinderen. Je weet wat er in de wereld gebeurt. Maar wendt je 
ogen af van deze gebeurtenissen. Ja, er zal een oorlog komen, er zal grote nood over deze 
aarde komen, dat zal plotseling gaan, en dan heb je een stevig houvast in Mij nodig, dan 
moet je hart op Mij afgestemd zijn. Dan moet de verbinding tussen jullie hart en Mijn hart 
onverbrekelijk zijn, anders zal je vallen en gaan twijfelen, en vertwijfeld raken over de dingen 
die dan zullen gebeuren. 
 
Wees daarom getroost, Ik bied jullie dit aan. Ik sta hier in deze ruimte en bied jullie aan dat je 
Mijn eigendom mag worden in die zin, dat je Mij in jullie geboren laat worden. Dan kan niets 
jullie meer angst of schrik aanjagen, om het even wat er in de wereld gebeurt, je staat dan 
samen met Mij op een goddelijk fundament met de zekerheid: ‘De dood kan Mij niets doen, 
ik zal eeuwig leven, samen met Mijn Jezus.’ Is dat niet prachtig dat je zo mag denken?! 
Verheug je daarom, ga vrolijk door het leven en treedt de mensen met vreugde en liefde 
tegemoet. Amen.” 
 
Jesus ist Sieger - Arno Krumm (…) 
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“Mijn kinderen, Ik spreek ernstige woorden om je voor te bereiden op dat wat komen zal. En 
Ik spreek als Vader van Mijn kinderen liefdevolle woorden, om jullie te laten zien wat het 
voor Mij betekent om samen met jullie door het leven te gaan. Zoals ook een aardse vader en 
een aardse moeder met een opgewekt gemoed door het leven gaan, als het kind daarbij is, 
als de kinderen daarbij zijn, als er een harmonische gemeenschap binnen de familie is - op 
een gezamenlijk fundament zoals dat bij ons hier het geval is. En daarom: heb er vreugde aan 
dat wij samen door het leven kunnen gaan, dat Ik bij jullie mag zijn; want Ik heb jullie 
weliswaar geroepen, maar jullie zijn ook gekomen, wat niet vanzelfsprekend is, want er zijn 
er niet veel die aan mijn roepen gehoor geven. 
 
Mijn kinderen, Ik noem het woord dat een instrument is voor jullie, zodat je vrij kunt worden 
van bepaalde bindingen - en dat woord heet berouw. Je weet, dat Ik als Vader je zonden 
opgenomen heb in Mijn hart en jullie alles vergeef, omdat jullie je gereed hebben gemaakt 
de weg die naar Mij leidt samen met Mij te gaan. Dat betekent echter niet dat je geen spijt 
zouden moeten hebben van je zonden, want berouw is een geweldig instrument dat de ziel 
doet ontvlammen en daardoor een ruimte schept die deemoed genoemd wordt. 
 
Deemoed is op haar beurt het fundament en de woonplaats van de liefde. Mijn kinderen, 
wees daarom niet bang het vuur van het berouw binnen te gaan, in de wetenschap dat je al 
zo vaak en steeds weer opnieuw fout hebt gehandeld en dat je door de pijn van het berouw 
vrij kunt worden voor Mijn liefde. 
 
In de hel is het berouw een machtig instrument, het enige instrument, want alleen wie 
berouw voelt kan de weg uit de helse regionen vinden en bevrijd worden van deze duisternis. 
En ook het vagevuur zoals de mensen het noemen, is het vuur van het berouw. 
 
Maar berouw betekent niet dat je met een slecht geweten door het leven moet gaan, maar 
berouw betekent dat je je fouten erkent, dat je daar spijt van hebt en dat je daarmee dan bij 
Mij komt en je zonden voor Mij neerlegt, de pijn over deze zonden voor Mij neerlegt, welke 
pijn steeds weer in jullie opduikt en opvlamt, omdat je nog steeds in zonde leeft. 
 
En dan neem Ik je aan de hand, dan raak Ik je hart aan en bevrijd je van deze last en je ziet 
daardoor Mijn liefde - en dat maakt je deemoedig voor Mij. Het inzicht in Mijn 
barmhartigheid schenkt je deemoed en daardoor bloeit de liefde in jullie op - en dat is de 
weg die je kunt gaan. 
 
Berouw te voelen, daar is ook een zekere waarachtigheid voor nodig, daar is ook moed voor 
nodig om toe te geven dat je in zonde leeft. Het is niet goed als je een mooie mantel over je 
heen trekt, een heilige mantel, en zegt: ‘Ik ga met Jezus’, terwijl het er in je ziel heel anders 
uitziet omdat je in zonde leeft en dat verbergt voor de wereld en dat ook voor Mij probeert 
te doen. 
 
Daarom is het noodzakelijk dat je je openlijk voor Mij bekent, zodat Ik binnen kan gaan in je 
zwakheid. Want zoals Ik zei: Ik ben in de zwakken machtig! Mijn goddelijke macht ontvouwt 
zich in jullie zwakheid voor Mij, in jullie hulpeloosheid, dat jullie het op eigen kracht niet voor 
elkaar krijgen vrij te worden van de zonde. 
 
Mijn kinderen, Ik heb over berouw gesproken, nu spreek Ik over de liefde. Ik spreek liever 
over de liefde dan over het berouw. Liefde is iets wonderbaarlijks, eigenlijk is er alleen maar 
liefde, maar dat kun je pas inzien als je helemaal door de liefde bent doordrongen, als je 
helemaal tot liefde bent getransformeerd. Dan zie je overal alleen nog maar liefde. Dan zie je 
ook de liefde in het kwaad, dan zie je het licht in de duisternis, dan is alles goed. 
 
Toen Ik Mijn apostelen met de heilige geest vervulde, kwamen zij in een toestand van 
waaruit zij alles met de ogen van de liefde mochten zien. Ze waren zo overweldigd daardoor, 
dat ze geen woorden konden vinden om deze toestand van de waarheid in de liefde te 
beschrijven. En het kwam plotseling over hen, ze zaten bij elkaar zoals jullie in deze ruimte bij 
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elkaar zitten en ze spraken over Mij, ze vroegen zich af wat ze nu zouden doen en hoe ze nu 
samen verder moesten. Hun harten stonden open en ze waren vol verlangen naar Mij, en ze 
waren een beetje treurig ook - en toen gebeurde het. Zij waren er klaar voor, hun zielen 
waren er klaar voor en Ik vervulde hen met Mijn geest. 
 
Het was zo dat ze op dat moment geen woorden konden vinden en toch werden ze zich 
ervan bewust in het goddelijke te leven, maar ook verstandelijk te kunnen handelen in 
menselijke zin. Het goddelijke en het menselijke verenigden zich in deze geest tot een 
handelingsbekwaamheid, die zoals Ik het voorhad en wilde kon worden uitgevoerd.  
 
Mijn kinderen geloof Mij, deze voorbereiding heb Ik ook voor jullie getroffen. Ook jullie wil Ik 
met Mijn geest vervullen. Jullie zullen niet geloven dat de apostelen destijds geen bijzondere 
mensen waren. Ja, ze waren uitverkoren voor die tijd, maar jullie zijn uitverkoren voor deze 
tijd. Ik heb jullie uit de hemelen weggehaald, heb jullie uit het licht weggehaald en in de 
duisternis geplaatst en geleid zoals destijds de Mijnen - om hen tenslotte weer met Mijn licht 
te vervullen, met Mijn liefde. Alleen het tijdstip is verschillend. 
 
En zoals toen is het nu ook nodig dat Ik Mijn apostelen in de wereld uitzend naar degenen die 
verlangen naar het goddelijke, naar hen die verloren zijn en vertwijfeld. Dat zullen jullie zijn 
en daarvoor heb je deze geest nodig. En de voorwaarde daarvoor is wederom de overgave 
van je leven aan Mij, dit 100% vertrouwen dat Ik jullie voer en leid, jullie Jezus en dat Ik je 
nooit meer zal verlaten en alles in het werk stel om jullie je levensdoel te laten bereiken. 
Amen.” 
 
Abwun ‘Vater Unser’ (…) 
 
Samuel spreekt tijdens het afspelen van Abwun ‘Vater Unser’: Jezus gaat de kring rond en 
legt bij ieder van ons de hand op het hoofd en zegent ons en spreekt daarbij de woorden die 
Hij ieder van ons in het hart legt: Ik ben bij je. Deze woorden heeft Hij al vaker in ons hart 
geschreven, maar helaas is het vaak zo dat we deze vervagen als gevolg van onze verkeerde 
gedachten en daden. Ze zijn nu echter opnieuw in lichtschrift in onze harten geschreven: Ik 
ben bij je. 
 
Jezus spreekt nu een stille zegen uit. Hij is vervuld met vreugde - een vreugdevolle, 
barmhartige en zorgzame blik met het oog op de komende tijd die we samen met Hem 
moeten zien door te komen. 
 
En Hij zegt: “Mijn kinderen, Ik heb jullie lief, Ik heb jullie zo lief, jullie zijn echt een deel van 
Mijn liefde. Ik heb jullie uit Mijn hart geschapen. Ik heb een deel van Mijn hart naar de 
duisternis gestuurd en Ik mis deze liefde nu - en jullie geven Mij die liefde terug, doordat je in 
Mijn hart inkeert zodat het weer één geheel wordt. Op die manier voeg Ik jullie samen en 
jullie blijven zo verenigd, ook als je weer uit elkaar gaat. Deze band die Ik tussen jullie 
onderling en tussen Mij en jullie gesmeed heb … je kunt die band wel uitrekken maar hij zal 
nooit meer breken. Via die band van liefde en licht kun je altijd weer naar Mij terugkomen en 
de weg naar Mijn hart terugvinden. 
 
En jullie weten toch dat Ik steeds weer bij je kom en de afstand tussen ons zo klein mogelijk 
maak, waar dat ook maar mogelijk is, echter steeds met respect voor jullie vrije wil. Dat 
betekent, dat wanneer jullie je van Mij afwenden, Ik toch op je gericht blijf met Mijn ogen, 
met Mijn hart. En als je je dan later weer op Mij afstemt, ontmoeten onze ogen en harten 
elkaar opnieuw. 
 
Dat zie je ook in de dagelijkse struggle for life: de ene keer voel je Mijn aanwezigheid, de 
andere keer voel je koude en geen liefde, en toch versterkt dit “op en af gebeuren” je 
verlangen om bij Mij te zijn steeds meer. De wens om in liefde verenigd met Mij samen te 
zijn, zal steeds intensiever worden. De wens om te komen tot de opstanding in Mij, die je dan 
mag meemaken, zal je geheel en al vervullen en zal de poort zijn voor Mijn geest, voor de 
ineenvloeiing met Mij, jullie Jezus. Amen.” 
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Gabriele leest de doorgave “Gotteskinder im Weltenkampf” voor: 
 
(…) 
 
Sanctus aus Cäcilienmesse von Charles Gounod (…) 
 
Jezus spreekt:  
 
“Ik heb nu de grote toegangspoort tot gene zijde geopend, ook voor de lagere gebieden aan 
gene zijde, opdat Mijn woord moge doordringen in de schemering, in de duisternis, opdat 
deze zielen zullen merken dat er een liefdevolle God bestaat. En de woorden die Ik nu 
uitspreek zullen doordringen in deze wereld van twijfel, eigenwijsheid en kwaad. 
 
Ik zeg jullie opnieuw (tot de aanwezige overgegane zielen): er is maar één God en er is maar 
één Verlosser - en dat ben Ik, Jezus Christus. Gekruisigd door de wereld, opgestaan uit de 
dood om de weg vrij te maken voor allen die gevallen zijn, voor allen die verloren zijn. En 
deze weg blijft voor eeuwig bestaan, zij leidt naar de vrijheid uit de gevangenschap van de 
dood. 
 
De woorden die Ik nu tot jullie spreek, zullen ook doordringen bij degenen die zich weer 
hebben afgewend en Mij uitlachen en ook Mijn kinderen hier in deze ruimte uitlachen. Zij 
hebben nog een lange weg te gaan. Ik zeg jullie: Ja, je hebt nog een lange weg te gaan, een 
pijnlijke weg die je aan jezelf te wijten hebt als gevolg van je ongeloof en je boosheid. 
 
En tegen degenen die Mijn woord vol dankbaarheid aanhoren en aannemen zeg Ik: Ga nu op 
weg, je ziet de weg die voor je ligt. Er zullen vele hindernissen opdoemen en alleen met liefde 
kun je die bedwingen. Ga daarom moedig voorwaarts, opdat ook jullie eens weer thuis zullen 
komen.  
 
En tegen jullie, Mijn kinderen die hier fysiek aanwezig zijn in deze ruimte, zeg Ik dat ook jullie 
familieleden en voorouders hier aanwezig mogen zijn om deze samenkomst bij te wonen. Zij 
zijn vol vreugde en zeer dankbaar. Zij zien het vertrouwen dat jullie in Mij hebben, zij voelen 
jullie verlangen en dat raakt hun hart. Zij beseffen dat dit hier allemaal waar is en het 
gebeuren hier hen de mogelijkheid biedt om vrij te worden en zij eindelijk de weg kunnen 
betreden die leidt naar de vrijheid van de geest. Ja, ook jullie aan gene zijde omvat Ik met 
Mijn liefde. 
 
Mijn kinderen, er zijn nu ontelbaar velen hier bij elkaar gekomen die Ik allemaal insluit in 
Mijn grote hart, Mijn oneindige hart. De liefde die uit Mijn hart stroomt is onmetelijk en is er 
voor alle wezens van deze schepping. Echter ieder ontvangt daarvan overeenkomstig de fase 
van ontwikkeling waarin hij zich bevindt. Mijn liefde houdt ook het gericht in. En op die 
manier is het fundament van ieder gericht en ieder gevolg van een zondige daad te zien als 
liefde, bedoeld om de zonden weer naar het licht te brengen.  
 
In feite is het satanische zielensubstantie waaruit deze schepping gevormd is, die Ik 
terugvoer naar het licht, zodat uiteindelijk de vijand van het leven alleen komt te staan 
zonder de mogelijkheid nog wat te kunnen veroorzaken, geïsoleerd van de anderen, alleen 
en eenzaam in de duisternis. En zo zal hij uiteindelijk ook deze weg gaan. Maar het zal 
eeuwigheden duren voordat het zover is. En ook wanneer hij het zelf niet gelooft, het zal 
toch zo gaan dat al het gevallene weer tot Mij zal terugkeren en er niets zal overblijven in de 
duisternis van de oneindigheid. 
 
Jullie, die in de tijd gevangen zijn, kunnen je niet voorstellen wat dat betekent: een 
eeuwigheid. Degenen die al in Mijn hemelen, in Mijn huis wonen, voor hen zijn ruimte en tijd 
hetzelfde want in Mijn geest is er geen afstand, nog in tijd, noch in ruimte. Om dat te kunnen 
begrijpen moet je eerst zelf in de dimensie van tijdloosheid binnentreden. Met het verstand 
is dat niet te beredeneren, Mijn kinderen, en dat is ook niet nodig voor jullie. 
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Voor jullie is alleen van belang wat nu aan de orde is, in deze eindtijd, in het heden en dat Ik 
Mijn plan zal verwerkelijken: de vestiging van het vredesrijk op aarde en dat jullie een 
onderdeel van dit plan zijn. Dat is belangrijk voor jullie. En ook als Ik zeg: ‘Er zal een oorlog 
komen, nood komen, vertwijfeling en dood’, dan mag dat jullie niet in de duisternis trekken. 
Bedenk altijd dat Mijn plan achter dit alles staat en dat Ik alles tot een goed einde zal 
brengen. Dat geeft je troost en levensvreugde - zij zijn de basisvoorwaarden voor de liefde.  
 
Veel mensen zullen hun levensvreugde verliezen en hebben deze al verloren. Zij zullen niet 
meer willen leven en zullen zelfmoord plegen en het is al zover dat velen dat doen, omdat ze 
geen perspectief hebben, geen toekomst, geen doel in het leven, geen geloof … dan kan Ik als 
God niets doen, dat is de vrije wil. Echter ook daar ga Ik op bezoek, de wereld van de 
zelfmoordenaars, en Ik creëer mogelijkheden, zodat ook deze zielen gered kunnen worden. 
En dat kan ook gebeuren indien jullie voor hen bidden en voor de mensen die geen zin meer 
in het leven zien. 
 
Als je vanuit je hart bidt, dan is het zo dat Ik daar de impuls voor geef en dan leef je Mijn 
liefde in gebed en zend je die uit naar de wereld. Daarom zeg Ik steeds weer: Onderschat de 
kracht van jullie gebeden niet want Ik ben de macht van het gebed in jullie. 
 
Nu heb Ik jullie veel gegeven Mijn kinderen, veel woorden die je kunt nalezen. En vervolgens 
kun je tot een diep besef van deze woorden komen, nog een keer inzien wat het betekent 
dat Ik tot jullie spreek. Opdat je de waarheid van de woorden inziet, in het kader van de tijd 
die snel voorbij gaat, en je kunt ze op die manier vasthouden om ze verder uit te diepen en 
de betekenis te bevatten. Zij zijn voeding voor je hart. 
 
Nu sluit Ik weer de poort die toegang geeft tot gene zijde, zodat jullie afgeschermd zijn van 
de invloeden van de wereld van schemer en duisternis. Daarom moet je Mij ook steeds al ’s 
ochtends vragen of Ik je wil beschermen, dat Ik je zal weghouden van dat wat niet goed voor 
je is. En als de dag verder verloopt, denk dan zo vaak als dat mogelijk is aan Mij, betrek Mij in 
je gedachtenwereld, in je doen en laten. En bedank Mij ’s avonds doordat je zegt: ‘Lieve 
Vader Ik dank U dat U bij Mij bent, dat U mij voert en leidt, dat U mij liefhebt. Geef Mij toch 
nog meer liefde voor U, zodat wij één kunnen worden in deze liefde.’ Bidt zo tot Mij Mijn 
kinderen, spreek zo met Mij, jullie Vader Jezus. Amen.” 
 
Thank you - Jesus Army (…) 
 
Samuel: Jezus zegt, dat de zonden die wij nog in ons dragen, dat kan iets ernstigs zijn, iets 
wat je wel weet maar waar je niet los van komt, of het kan iets heel subtiels zijn, dat je niet 
ziet. Dan zal Hij ons precies laten zien wat het is. 
 
Hij zegt, dat we met deze zonden moeten breken. We moeten nu de stap wagen en zetten 
om afscheid te nemen van bepaalde gedragingen die ons aan de wereld binden. Anders 
kunnen we in grote problemen komen, anders wordt de discrepantie tussen wat Hij ons geeft 
en hoe wij leven te groot en dan kan het gebeuren dat wij ons levensdoel niet bereiken. Wij 
moeten onze weg heel serieus nemen, want we bevinden ons in een tijd die alles van ons zal 
vergen. 
 
Hij zegt, dat hoewel we hier gehoord hebben wat Hij heeft gezegd, we nog steeds niet zo 
goed hebben ingezien waar het eigenlijk om gaat. En, Hij zegt het nogmaals nadrukkelijk: 
“Kijk niet meer zo zeer naar de wereld; ja, je mag leven in de wereld, je bent 
verantwoordelijk voor de zaken die noodzakelijk zijn in de wereld, beroep, familie, maar 
breek met hetgeen dat de ruimte in je inneemt die Ik nodig heb om je te kunnen leiden. 
Anders kunnen ziekten ontstaan, psychische problemen die je niet meer in de hand kunt 
houden.  
 
Deze bijzondere tijd stelt bijzondere eisen aan ons en daar moeten we in alle ernst mee aan 
de slag en ons meer inzetten. Dat geldt voor ons allen, voor ieder afhankelijk van zijn eigen 
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ontwikkeling natuurlijk. Maar we moeten het als een blijde boodschap zien, dat Hij ons erop 
attent maakt, waardoor wij weten waar het om gaat en wat er te doen is, Hij laat ons niet 
alleen, Hij laat ons niet in de kou staan, we zullen precies weten wat ons te doen staat. 
 
Hij zegt immers ook dat Zijn kracht in de zwakken machtig is. Op die manier mogen en 
moeten we in onze behoeftigheid voor Hem aantreden: “Lieve Vader, ik ben zwak en red het 
niet op eigen kracht, weest U met Uw goddelijke kracht en macht in mij, verdrijft U de 
duisternis uit mij.” Zo kunnen we stap voor stap voorwaarts gaan. Zo komen we in de situatie 
dat we niet twijfelen en vertwijfelen, maar de komende jaren zonder angst kunnen leven en 
steeds dieper zullen binnendringen in het hart van Jezus Christus. 
 
An Easter Hallelujah (…) 
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Kundgabe zu Ostern 
 
 
 

Boodschap voor Pasen.  
 
Ondanks Zijn strijd die Hij tijdens Zijn jeugd en jongvolwassenheid gewonnen had, had Jezus 
als afsluiting de 40 dagen van strijd in de eenzaamheid van de woestijn nodig, om de last van 
de vrijwillig en onschuldig op Zich opgenomen zonden voor altijd in het reine te brengen. Hij 
had immers in Zijn menselijk wezen zoveel meer satanische substantie (bindende en te 
verlossende zielelasten) opgenomen om Zich als Godmens in het vlees te verankeren en te 
verstevigen en om Zich daar tegelijk ook van te kunnen bevrijden, doordat Zijn goddelijke 
krachten zich in deze geweldige innerlijke strijd activeerden en ontvouwden.  
 
In deze zelfverloochening in de verlatenheid van de woestijn woedde in en buiten Hem de 
hel, waarbij de satanische geest op hem toetrad met al zijn valsheid, list en valstrikken. Maar 
goddelijke liefde en waarheid deden hem verstommen en de benen nemen. De hel in Jezus 
Christus was overwonnen. Doch nog eenmaal moest Hij de hel binnengaan. In de hof van 
Gethsémané.  
 
Maar deze keer werd Hij niet geconfronteerd met de eigen innerlijke zieleduisternis, want die 
bestond niet meer, omdat Jezus geheel licht en liefde was. Deze keer werd Hij in de 
zondepoel van de mensheid geplaatst, alle zonden en duisternis, alles wat ooit aan zondige 
gedachten en kwaad in de wereld gedaan was, stortte zich over Hem heen als een 
verstikkende, ondoordringbare duistere lawine. Te midden van deze duisternis stond Satan 
voor Jezus en demonstreerde Hem boosaardig en geniepig in alle details hoe Hij zou lijden - 
vanaf de geseling tot aan het wrede sterven aan het kruis.  
 
Jezus Christus, de gepersonifieerde liefde, zachtmoedigheid en goedheid werd tot in het 
diepst ontsteld door heel de in Hem en rondom Hem woedende duisternis, door al het lijden 
dat Hem stond te wachten. Het is niet voor te stellen welk een strijd er in hem plaatsvond. 
Heen en weer gerukt in de duizeling van de duivelse machten zocht Hij houvast bij anderen, 
maar Hij kon/mocht er geen vinden. Hij moest deze strijd alleen uitvechten. Maar niet met 
goddelijke macht, maar met de krachten van zijn ziel, want alleen de zielekracht van de 
Godmens moest en mocht de beslissing voor het alles verlossende offer nemen, alleen de wil 
van zijn ziel mocht de gevallen alziel overwinnen, alleen de deemoed van de ziel kon de 
plaats en de weg bereiden voor de goddelijke liefde, voor de Vader, die uiteindelijk de ziel 
van Jezus weer kon vervullen om het verlossende werk te volbrengen en de voleindigen.  

Zoals ook wij in onze strijd met de wereld in deemoed ruimte voor de liefde moeten maken, 
opdat die ons kan vervullen en leiden naar het hart van onze hemelse Vader. Zoals we weten 
won Jezus Christus deze strijd - en ging deze weg van onnoemlijk lijden, om de macht van de 
dood voor eens en voor altijd te breken en daardoor voor ons tot een eeuwige Verlosser te 
worden, doordat Hij de erfzonde en de gevolgen ervan voor de gerechtigheid van God teniet 
deed en ons bevrijdde van schuld en zonde.  

Wat liet Hij ons nog zien met Zijn offerdaad? Dat Hij de wil van de mensen altijd vrij laat, hoe 
verkeerd en slecht men ook handelt. Hij had deze wrede daad met Zijn almacht gemakkelijk 
kunnen verhinderen. Maar Zijn liefde liet het gebeuren. Ja, Hij gaf de verrader en de beulen 
de levenskracht voor het uitvoeren van hun duivelse plan. Deze onnoemlijke goddelijke liefde 
en barmhartigheid kunnen wij nog lang niet begrijpen. Maar wat wij in Gods genade in het 
gebeuren van de kruisiging beseffen, begrijpen en mogen zien, is Zijn liefde voor ons. Het 
geopende hart van Zijn lichaam staat immers plaatsvervangend voor Zijn geopend Vaderhart. 
Zie Jezus Christus aan het kruis en je ziet God bloeden voor Zijn kinderen, zie je het binnenste 
van Gods liefde. In de grootste pijn waren Zijn ogen vol goedheid en zachtmoedigheid, vol 
medelijden voor de gevallen mensheid.  

Lieve broeders en zusters, God heeft Zijn hart aan het kruis voor ons geopend. Maar tot nu 
toe was het zo, dat wij dat met onze zonden weer toedekten en dan opnieuw weer moesten 
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zoeken en wachten tot een volgende genadestraal van liefde ons aanraakte - tot het 
volgende verlies van de genade door onze dwalingen.  

Maar nu is het anders. Ik zie dat de goddelijke instraling intensiever is geworden, dat de 
nalatigheid van Gods kinderen en het zondigen tegen het liefdeslicht van God meteen 
verwaaid wordt. Ja, de Vader kijkt zogezegd ‘door de vingers’, en barmhartigheid neemt de 
schuld weg van hen die worstelen en strijden voor het goede en ware, steeds weer vallend 
om steeds opnieuw weer op te staan in de liefde en genade van God.  

Lieve broeders en zusters, wij kunnen Gods hart niet meer voor ons sluiten. Zelfs in de zonde 
omarmt de liefde van onze hemelse Vader ons en neemt de dood van ons weg. Er is geen 
scheiding meer voor de ware kinderen van God. O, hoe groot is Zijn liefde!  

Kijk in je hart, daar staat het geschreven: “Mijn kind, Ik wil in jou opstaan, want jij hebt Mij 
geroepen in je nood op aarde. Nu is er geen scheiding meer, want Mijn naam is trouw en 
waarachtigheid. Nu voltooi Ik de vereniging van Vader en kind. Nu zal Ik Mijn Geest over jullie 
uitstorten, over jullie die Mij in liefde en trouw en waarachtigheid volgen. Breng daarom 
deze paastijd door in stille rust in Mij, ga met Mij door deze dagen. Ik ben er, gekruisigd en 
opgestaan geef Ik jullie het eeuwige leven. Amen, Mijn kinderen, Amen.”  

Laten we daarom bidden:  

Vader, als zondaar kniel ik voor U neer, zonder woorden, met een deemoedig hart vanwege 
Uw grenzeloze liefde en barmhartigheid. Ik bid U, neem mij voor altijd op in Uw hart, ik wil 
graag weer bij U zijn. Zonder Uw liefde voel ik mij als dood, alleen met U en in U kan en wil ik 
nog leven. Eens heb ik Uw liefde verstoten, maar U liet mij mijn verkeerdheid en mijn 
wandaden zien. Nu sta ik voor U en kan niet anders dan U vragen: Wees mij, arme zondaar, 
genadig. Luister alstublieft naar mijn zwakke bede, lieve Vader, laat mij sterven in U, opdat U 
in mij geboren wordt. Mijn Jezus, U bent mijn leven en mijn liefde.  

En wanneer in mij de hel woedt, omdat ze merkt dat ze mij in het licht van Uw liefde moet 
verlaten, komt U dan dichterbij en gebied de duisternis om te wijken, mijn Jezus. Laat de 
macht van Uw wil in mij werkzaam zijn, zodat ik in mijn nood samen met U kan zeggen: Lieve 
Vader, niet mijn, maar Uw wil geschiede in eeuwigheid. Amen. 
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Feierstunde in Zorneding d.d. 21.4.2024 
 
 
 

Lied: Jezus is Overwinnaar - Arno Krumm  
 
Samuel: Jezus staat in het midden van de zaal en heeft Zijn handen uitgespreid en uit Zijn 
wonden gaan stralen om onze harten heen en Hij zegt:  

“Mijn vrede zij met jullie. Ik heb Mijn hart voor deze dag geopend, Ik heb Mijn hart voor altijd 
geopend. Ik ben bereid je met Mijn liefde te omarmen, je met Mijn liefde te dienen, je naar 
Mijn hart te leiden, want dat is je bestemming. 

Zoals Ik jullie nu bijeengeroepen heb in deze kring, zo roep Ik veel kleine kringen bijeen, 
kinderen van Mijn hart in wier midden Ik Mij bevind en hen zegen, Mijn woord geef aan hen 
die een hunkering en een verlangen hebben naar Mijn liefde. 

En toch is het jullie verlangen dat je hiernaartoe heeft geleid, dat je steeds weer 
samenbrengt om Mijn tegenwoordigheid te ervaren. Nu staan jullie in Mijn 
tegenwoordigheid: Ik als God de Almachtige die dit heelal regeert en als Vader van Mijn 
kinderen in deze gestalte en in deze geest van liefde, waarmee Ik je nu omhul, opdat jullie 
voelen dat Ik een God van liefde ben en dat ook Ik verlangen heb om bij Mijn kinderen te zijn. 

Daarom heb Ik jullie geroepen, heb Ik de impuls in je hart gelegd om ook vervulling aan Mijn 
verlangen te geven - en zo is er een gemeenschappelijk verlangen en een 
gemeenschappelijke vervulling in deze ruimte … en is het iets heerlijks dat mensen al op deze 
aarde met hun hemelse Vader samen mogen zijn, zoals het eigenlijk alleen in de hemelen is. 

En zo is ook de hemel hier in deze ruimte geopend, de hemel waar jullie zo erg naar 
verlangen, deze eenheid in liefde, waar geen valsheid is, geen leugen … onnoemlijke vrede 
vervult de hemelbewoners in gemeenschappelijk handelen, in de gemeenschappelijke liefde 
tot Mij. 

Dat heb Ik in eeuwigheid voor jullie bereid, om je nu al een klein voorproefje te geven - in 
Mijn woord, in Mijn belofte voor jullie, opdat je weet waar je leven op uitloopt, namelijk op 
de gelukzaligheid van Mijn liefde. 

Nu zijn jullie hier op deze aarde, jullie zijn een wereld van de dood binnengegaan, een wereld 
van verderf, een wereld van leugen en valsheid. En het is een groot waagstuk voor jullie om 
hier te leven, hier te bestaan, niet te twijfelen, niet te vertwijfelen, niet verloren te gaan in de 
afgronden van de duisternis. 

Zo worstel en strijd Ik om Mijn kinderen, zo worstelt en strijdt de hemel om jullie - je 
broeders en zusters die niet in het vlees zijn gegaan, staan borg voor jullie in het gebed, in de 
liefde, in de hoop en het vertrouwen dat jullie je doel bereiken. 

Geloof het, Mijn kinderen, ze staan aan jullie zijde; ook als je hen niet ziet, zijn ze bij jullie in 
de geest, zoals ook Ik alle dagen bij je ben. 

En zo hebben jullie nu een moeilijke levensstrijd te doorstaan met het grote doel: eens Mijn 
rijk in te mogen gaan, omdat jullie je hart voor Mij geopend hebben, je hart aan Mij gegeven 
hebben, omdat jullie gestreden en geworsteld hebben voor de liefde. En dat is het wat jullie 
de weg bereidt - ja, de weg heb Ik bereid, maar jullie lopen hem. 

Ook als jullie vaak vallen, als je vaak de moed verliest en aan jezelf twijfelt, dan zijn jullie toch 
steeds weer opgestaan en Ik heb je steeds weer de hand gereikt, opdat je geen andere 
wegen inslaat, die niet naar Mij leiden. Zo zijn jullie allen die hier in deze ruimte zijn, op deze 
weg gebleven - en jullie lopen deze weg en zullen je doel bereiken. Want zoals Ik je tot nu toe 
altijd weer geholpen heb en je ziel opnieuw afgestemd heb op je verlangen om met Mijn hart 
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verbonden te blijven, zal Ik dat ook in de toekomst doen … en nog veel meer. Want de 
duisternis neemt toe, de valsheid en de leugen krijgen nog meer macht op deze aarde, en 
Mijn genade neemt een nog grotere afmeting aan voor hen die zich geheel op leven en dood 
aan Mij overgegeven hebben. 

Ga daarom naar dit vertrouwen in Mij, het onverwoestbare vertrouwen dat Ik altijd bij je 
ben, Ik, de almachtige God - en Vader van Mijn kinderen. En dat Ik van je weghoud wat je 
dermate zou kunnen schaden dat je niet meer op zou kunnen staan, dat je een andere weg 
inslaat - dat willen je toch ook niet. Je wil toch de vervulling van je verlangen, je wilt toch 
ingaan in deze hartelijke liefde tot Mij. 

Ja, er is zoveel op deze aarde dat jullie in het nauw brengt, ook aan amusement, aan aardse 
vreugden die op jullie afkomen en je vaak niet weet en je afvraagt: ‘Is dat nu iets wat niet 
naar de wil van mijn Vader is? Schaadt dat mijn ziel?’ Veel van Mijn kinderen praten dat dan 
goed en zeggen: ‘Ach, dat is toch niet zo erg, mijn Vader is immers bij mij, Hij helpt mij dan 
wel weer verder.’ 

En toch zeg Ik, Mijn kinderen, het is nodig om in alle ernst de dingen te benaderen, je doen 
en laten niet oppervlakkig te bekijken, maar met Mij samen de diepte in te gaan, opdat Ik je 
kan laten zien wat je hindert om tot een ingeboorte (“Eingebührt”) van de geest te komen. 

En dat je Mij trouw bewijst door bepaalde dingen op te geven, waarvan je weet dat ze niet 
goed voor je zijn. En dan bewijs Ik jullie nog meer Mijn trouw in de zin dat dat zichtbaar 
wordt, dat Mijn trouw niet meer in het verborgene werkt, maar dat je het ziet, doordat je 
overgave/toewijding Mij nog meer toegang geeft tot je leven en dat Ik waarachtig een 
trouwe God ben voor Mijn kinderen. 

Zo zegen Ik jullie vooreerst. Mijn kinderen, geloof het, grote vreugde heeft zich in Mijn hart 
uitgespreid om jullie om Mij heen te hebben, je op te richten, je Mijn woorden van liefde te 
geven, die jullie niet alleen horen met de oren, maar die Ik als lichte zaadjes in je hart leg, en 
die jullie kunnen en moeten begieten met de daden van liefde, zodat de Boom des Levens in 
jullie vrucht zal dragen. En als je van deze vrucht geniet, Mijn kinderen, dan vindt er een 
grote ontwaking in de ziel plaats, want dan verandert je bewustzijn, dan verruimt de ziel zich, 
dan komt je denken tot rust en gaat naar binnen in het eeuwige zijn. Opdat je datgene wat 
God voor jou bereidt, met het hart beschouwt en niet meer met het verstand, dat zo vaak 
bedekt wat eigenlijk open voor je ligt. 

Aanvaard zo deze woorden, verheug je in Mij, heb een dankbaar hart, want alles wordt goed 
met Mij en in Mij. Amen.” 

Lied: Massenet: Thaïs/Acte Deux: Meditation  

Na de voorstellingsronde zegt Jezus: 

“Mijn kinderen, wat de hemel betreft die Ik jullie nu geef door Mijn woord, want Ik ben Mijn 
woord en Ik ben de hemel Zelf -, daar kan de ziel alleen binnengaan als ze zover gerijpt is dat 
ze conform is aan Mijn hart. Als Ik jullie de hemel beloof, dan zouden je moeten weten, dat 
alleen iets volkomens Mijn hemelrijk binnen kan gaan, dat je eerst een bepaalde graad van 
rijpheid, van volkomenheid bereikt zou moeten hebben. 

Er bestaat dus geen vrijbrief voor Mijn kinderen, de deur naar de hemel gaat niet 
automatisch voor jullie open, maar het is nodig dat je in je levensstrijd in het aardse bestaan 
een graad van overgave bereikt, die je in staat stelt de hemelse atmosfeer in te ademen. 

De discrepantie tussen datgene waar jullie nu staan en waar jullie zouden moeten zijn om 
Mijn hemel binnen te gaan, is nog groot. Ik moet het ook zo duidelijk zeggen. Het verschil 
tussen wat jullie nu zijn en wat je zou moeten zijn, daar is nog veel te doen, er zijn nog 
hindernissen voor je opgericht, die je moet overwinnen met Mijn hulp. 
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Toch moeten deze woorden je niet belasten, je moet daar niet verdrietig over worden, Mijn 
kinderen, nee, want Ik zeg er ook bij: met Mijn liefde is alles mogelijk. De liefde is het 
instrument, is de sleutel voor de deur naar de hemel. En wanneer je helemaal naar 
binnengaat in de liefde van je hart, waarin Ik woon, wordt jullie ziel veranderd in de geest 
van de liefde, die je dan van binnenuit doorstroomt en leidt naar de wedergeboorte van de 
geest. En pas dan gaat voor jullie de deur naar de hemel open. 

Zo zie je hoe belangrijk en noodzakelijk het is dat je deze weg ernstig betreedt, dat je ook 
jezelf bekijkt in de waarachtigheid van de situatie waarin je je nu bevindt. Dat kun je alleen 
doen in Mijn licht, door je te plaatsen in Mijn licht met de vraag: ‘Lieve Vader, laat mij zien 
wat mij ontbreekt op de weg naar U, open de donkere velden van mijn ziel, opdat ik zal zien 
wat nodig is. Gaat U met mij mee naar de donkerheid van mijn ziel, want alleen met U samen 
is het mogelijk.’ Vraag zo, Mijn kinderen. 

En Ik zei daarnet: ‘Ik heb Mijn hemel voor jullie bereid en leid je naar het doel’ - maar alleen 
wanneer je consequent aan Mijn hand loopt. Als je jezelf eerlijk en oprecht en waarachtig 
beschouwt en geen licht christelijk kleed over je heen trekt, terwijl daaronder nog duisternis 
is en verkeerdheid. 

Ook deze woorden horen erbij, het is vaak noodzakelijk jullie ook te wijzen op wat er 
gebeuren moet. Het is ook vaak noodzakelijk dat Ik je beproevingen opleg, aan de hand 
waarvan je beseft waar je staat, waarin je Mij je trouw kunnen bewijzen door trouw te zijn in 
leven en dood. Want zolang je bang bent voor de dood en voor het leven in de zin dat Ik je 
misschien iets afneem wat jullie nu welstand en aardse vreugde bereidt, zolang bevindt je je 
niet in de wil van Mijn liefde. 

Deze woorden zijn net zo belangrijk als de woorden die Ik je in liefde geef en Mijn hart voor 
je openen. Maar Ik open toch ook Mijn hart als Ik je op de noodzaak van je doen en laten 
wijs. Als liefhebbende Vader, zoals ook een aardse vader zijn kinderen op alles wijst wat 
nodig voor hen is, opdat ze ware mensen worden, en jullie moeten toch ware kinderen van 
God worden en zijn in eeuwigheid. 

Daarom zijn jullie op deze aarde gekomen, om deze strijd te doorstaan, dit avontuur van het 
menszijn op deze aarde met de mogelijkheid van verloren te gaan voor een bepaalde tijd: 
Wees je daar in je hart altijd van bewust dat het geen garantie op de hemel is - en Ik er toch 
altijd om strijd en worstel dat jullie allemaal bij Mij komen. En Ik jullie daarom ook altijd weer 
bijeenroep om je te leiden, te beschermen en druk op jullie uit te oefenen, zoals Ik dat nu 
doe.” 

Beste broeders en zusters, de Vader zegt mij, dat Hij dergelijke toespraken in Zijn tijd op aarde 
ook tot Zijn apostelen en volgelingen heeft gericht en dat Hij dit moest doen om hen nog eens 
de ernst en waarachtigheid op het hart te drukken. En wij weten immers dat zij in Gods 
genade hun doel bereikt hebben. 

Lieve Jezus, wij danken U ook voor deze woorden, want alles wat U zegt, is liefde. En alles wat 
U wilt, is dat wij vreugde hebben. Uw hart bloedt vaak om wat er op deze wereld gebeurt. En 
Uw hart bloedt als Uw kinderen op dwaalwegen lopen of niet bereid zijn om Uw wegen 
ernstig te bewandelen. En dan komt U en vertelt ons wat er aan de hand is, en daar danken 
wij U voor, lieve Vader, want alles komt uit Uw liefde, alles komt uit Uw hart, waarheen U ons 
leidt, waarin U ons nu al omsluit in de eenheid van de liefde onder elkaar, in de eenheid van 
de liefde tot U. Iets heerlijks, een geschenk dat wij niet kunnen overzien. 

Ja, Mijn kinderen, nog iets zeg Ik jullie: Ik heb geschenken voor jullie bereid in de zin dat Ik 
jullie erbij geef waar het je aan ontbreekt. Zoals Ik eens zei: ‘Ik kom je meer dan halverwege 
tegemoet’, wat betekent: Ik neem je inspanning op in Mijn hart en vul het ontbrekende aan. 
Ik geef dus de genade van Mijn hart erbij, Ik geef dus de bloeddruppels van Mijn 
barmhartigheid erbij. Ik heb de prijs betaald voor jullie, Ik heb Mijn bloed vergoten voor Mijn 
kinderen opdat ze hun doel bereiken. 
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Daarom is het ook zo belangrijk dat jullie Mijn offergang aannemen, dat jullie ingaan in dit 
offer van Mij dat Ik voor je volbracht heb, dat je daarin beseft wat Ik bereid ben te doen en te 
offeren voor Mijn kinderen. Zoals Ik ook nu te allen tijde Mijn leven weer zou geven voor 
ieder van jullie afzonderlijk, zo lief heb Ik jullie. Amen.” 

Lied: Jesus, höchster Name 

Een voordracht van Helene Kreutz († 14.09.2005) wordt afgespeeld. 

Helene is aanwezig en spreekt in aansluiting door Samuel: 

“Geliefde broeders en zusters, ik groet jullie vanuit de geestelijke wereld. De hemelse Vader 
heeft mij hiernaartoe geleid, opdat ik samen met jullie deze tijd zou kunnen doorbrengen. 
Een hartskind begeleidt me op deze aarde en zo ben ik ook altijd verbonden met de weg die 
zij gaat. Mijn Petra, ze is een zielsvriendin, ook zij moet eenzelfde kruisweg gaan als ik gegaan 
ben. 

Mijn weg was niet gemakkelijk, lieve broeders en zusters, het was een stenige weg en ik 
moest vaak strijden en worstelen om de liefde tot onze hemelse Vader. En toch heb ik steeds 
meer beseft welk een liefdevolle Vader wij hebben, die ons nooit opgeeft, die ons nooit 
vergeet en altijd bij ons is, die ons hart kent en ons bij onze naam noemt. Zo gaan jullie deze 
weg samen met Hem en je zult je doel veilig bereiken als je Hem niet opgeeft. Verheug je zo 
in Hem, zoals ik mij verheug in de wereld waarin ik mij nu bevind. 

En ik zeg jullie, mijn kinderen, ja, kinderen noem ik jullie ook, want jullie zijn kinderen van 
God - het is de moeite waard, het loon is groot, heb er alles voor over om dit doel te 
bereiken, om samen met jullie Heiland deze weg te gaan naar de vrijheid van de geest. Zo 
mag ook ik jullie zegenen met de kracht van God in mij, met wie ik één geworden ben in de 
liefde tot Hem. 

En jij, mijn ‘dochter’, tegen jou zeg ik dat je een goed werk doet, blijf vrij in de liefde en 
verbreid en verkondig mijn woorden. Er zal nog een deur voor je opengaan, zodat je je weg 
vindt en ik zal je begeleiden tot aan de deur van het hemelrijk, waar ik je aan de andere kant 
met open armen samen met onze Jezus verwacht.” 

Sanctus aus Cäcilienmesse von Charles Gounod 

Samuel leest woorden voor, die hij voor de broeders en zusters in Zwitserland bij de 
gelegenheid van de Universus Tagung op 20 april van Jezus Christus heeft ontvangen. 

“Mijn vrede zij met jullie - met deze woorden zegen Ik jullie, Mijn kinderen, zegen Ik deze 
kring van jullie, zegen jullie zielen, zegen jullie harten. Uit Mijn hart spreek Ik de woorden tot 
jullie en de geest van Mijn woorden is het leven en is de liefde, en alles bij elkaar ben Ik als 
God de Almachtige, die het Heelal regeert vanaf het kleinste atoom tot aan de grootste zon, 
en ben als Vader van Mijn kinderen, die naar deze wereld gegaan zijn om Mij hier te dienen. 

Enkele landen van deze aarde - zo ook dat wat jullie bewonen - heb Ik in speciale genade en 
bescherming gesteld, waarom de vijand van het leven hier buitengewoon arglistig en 
invloedrijk werkt. Zo wil hij steeds verwoesten wat Ik opbouw en opricht, wil Mijn plannen 
verijdelen en de zijne realiseren op een zeer kwalijke en verraderlijke manier. 

Deze woorden van Mij tonen jullie dat je land zich in een sterke polariteit van goed en kwaad 
bevindt, dat hier een geweldige strijd woedt; eerst in de ziels-geestelijke wereld, dan 
uitwerkend in de materieel-aardse dimensie. En zo zijn alle landen die in een bijzondere 
genade van opwekking en roeping staan, blootgesteld aan enorme demonische invloeden. 
Waarbij de materiële nood hoofdzakelijk in de regio’s en landen is waarin de zielen een 
zekere loutering als voorbereiding voor het eeuwige leven nodig hebben, terwijl uitdagingen 
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op zuiver zielsvlak vooral daar toenemend plaatsvinden waar Ik trouw beproef en arbeiders 
in dienst neem, juist voor deze tijd. 

Waarom laat Ik dit toe? Ten eerste is het de vrije wil van Mijn schepselen die Mij een halt 
toeroepen om in te grijpen - nog -, bovendien is er een sterke geestelijke opwekking van 
overeenkomstige tegenkrachten nodig, waardoor Mijn macht in de harten van Mijn kinderen 
zich ontplooit en tenslotte zichtbaar wordt. Conform jullie vertrouwen, jullie overgave, jullie 
trouw en liefde tot Mij kunnen jullie nu in korte tijd een ingeboorte (“Eingebührt”) in Mijn 
geest bewerkstelligen. Dat betekent dat in hen, die het werkelijk ernstig menen op de weg 
naar en met Mij en die weg consequent gaan, om Mij als krachtig werktuig te dienen in deze 
fase van de ontwikkeling van de aardse wereld, geweldige golven en strijd van de 
zielemachten plaatsvinden. Daaraan herkennen jullie of je in de juiste en waarachtige 
navolging staat, dat je nu tegenover energieën en krachten staat die jullie totaal uitdagen op 
je weg naar de vrijheid van de geest, wat bij elk kind van God op een heel speciale manier het 
geval is. 

Nu sta Ik hier in jullie midden, niet alleen om jullie dit mee te delen, maar om jullie en al je 
broeders en zusters - om het even jong of oud, want Ik ben degene die de aardse levensjaren 
van Mijn kinderen bepaalt - opnieuw te bekleden met de wapenrusting uit Mijn hand, opdat 
jullie bewapend zijn voor de komende tijd, want spoedig steekt een geweldige storm op 
vanuit het noorden, daar waar geen zon schijnt en geen liefde woont. Knielen jullie, die Ik 
Mijn getrouwen noem, daarom in de geest van de deemoed neer, om als vervulling van je 
verlangen uit Mijn hart de genadegaven van het heil en van de overwinning over de machten 
van het kwaad te ontvangen, hetgeen in en uit jullie hart nu een vergrote macht van de liefde 
en het daarbij behorende licht voorstelt. 

Laat er daarvoor nu een paar minuten stilte zijn 

“Mijn zonen en dochters, verspreidt deze woorden van Mij bij al jullie broeders en zusters 
dichtbij en ver weg, dat ook zij dit doen voor Mij en met Mij, want Ik heb trouwe arbeiders in 
Mijn wijngaard nodig in deze tijd van verandering en bevrijding. Want nu is de tijd gekomen 
waar het goede en het kwade zich voor lange tijd van elkaar zullen scheiden. Amen, Mijn 
kinderen, Amen.” 

Met de storm uit het noorden wordt de geestelijke duisternis bedoeld, die nu op het punt 
staat op deze aarde het ware en het goede te veroveren en voor eeuwig te vernietigen. 
De Vader zegt, dat wij elkaar werkelijk vaak in kleine kringen moeten ontmoeten, om samen 
te bidden, van gedachten te wisselen over geestelijke omstandigheden en om samen in de 
stilte van ons hart goddelijke impulsen te ontvangen uit het hart van Jezus Christus. Hij zal er 
zijn en onze gedachten leiden en onze zielen vervullen met Zijn liefde. 
Omdat onze hemelse Vader meedeelt dat dit woord voor alle Duitstalige en enkele 
aangrenzende landen geldt en aangeraden heeft om het dienovereenkomstig te verspreiden, 
heb ik het met Zijn toestemming dienovereenkomstig bewerkt. 

* * * 

Yvonne leest een tekst voor: 

Kort voor het aanbreken van de tweede wereldoorlog werd in Zwitserland in de bibliotheek 
van de Lazaristen, een katholieke orde, een oorkonde ontdekt, die van grote religieus 
historische waarde is. Het gaat om een brief die Publius Lentulus, de voorganger van Pontius 
Pilatus, in zijn hoedanigheid als stadhouder van Judea aan de Romeinse keizer heeft gericht. 
Deze brief gaat over Jezus Christus, is in het Latijn geschreven, en luidt in de vertaling: 

“De stadhouder van Judea, Publius Lentulus aan de Romeinse keizer! 
Ik heb vernomen, o Caesar, dat u geïnformeerd wenst te worden over een deugdzaam mens, 
die Jezus Christus heet, die het volk als een profeet, als een God beschouwt en wiens 
volgelingen van Hem zeggen dat Hij de Zoon van God, de Schepper van de hemel en de aarde 
is. 



41 
 

   Inderdaad, Caesar, hoort men dagelijks wonderbaarlijke dingen over deze man. Kortom, Hij 
laat de doden opstaan en geneest de zieken. Hij is een man van middelmatige grootte, 
vriendelijke uitstraling, majesteitelijke waardigheid, wat ook in Zijn edele gelaatstrekken tot 
uiting komt, zodat men als men naar Hem kijkt, onwillekeurig het gevoel heeft Hem tegelijk te 
moeten liefhebben en vrezen. Zijn haar heeft tot aan de hoogte van de oren de kleur van rijpe 
walnoten, en van daar tot aan de schouders is het glanzend lichtblond; in het midden heeft 
het een scheiding naar gewoonte in Nazareth. Het voorhoofd is glad, het gezicht zonder 
plooien en vlekken. De baard met dezelfde kleur als het hoofdhaar is gekruld en, zonder lang 
te zijn, in het midden gedeeld. Zijn blik is streng en heeft de kracht van een zonnestraal. 
Niemand kan Hem strak in de ogen kijken. Zijn handen zijn mooi, evenals Zijn armen. Allen 
vinden Zijn gesprekken aangenaam en onderhoudend. Men ziet Hem zelden in de 
openbaarheid, maar als Hij ergens verschijnt, dan treedt Hij zeer bescheiden op. Hij heeft een 
zeer voorname houding en is heel mooi. 
   Hoewel Hij nooit een studie doorlopen heeft, kent Hij toch alle wetenschappen; Hij loopt 
barvoets en zonder hoofdbedekking. Veel mensen lachen als ze Hem in de verte zien; maar 
zodra ze zich in Zijn buurt bevinden, beven ze voor Hem en bewonderen Hem tegelijk. Men 
zegt dat men in deze omgeving nog nooit zo’n man gezien heeft. Het volk beweert dat men 
nog nooit zo’n onderwijs als dat van Hem heeft bijgewoond. Velen zeggen dat Hij God is; 
anderen zeggen dat Hij uw vijand is, o Caesar. Dit boosaardige volk valt Hem op elke manier 
lastig. Men zegt dat Hij nooit iemand ontevreden heeft gemaakt, veeleer steeds iedereen 
tevreden tracht te stellen. Ik ben bereid, o Caesar, elk bevel dat u mij vanwege Hem zult 
geven, ten uitvoer te brengen. 

   In Jeruzalem, indikt 7, in 11e maand. Publius Lentulus, stadhouder van Judea” 

Het origineel van het volgende bericht van Pontius Pilatus aan zijn keizer Tiberius in Rome 
wordt in de bibliotheek van het Vaticaan bewaard. Kopieën ervan kunnen in de Congres-
Bibliotheek in Washington ingezien worden. De datering ervan valt in het jaar 32. 

“Aan Caesar Tiberius 
Een jongeman verscheen in Galilea, die bescheiden, zalvend, een nieuwe wet predikte in de 
naam van God, die Hem gezonden had. Eerst was ik bezorgd dat het Zijn bedoeling zou zijn 
het volk tegen de Romeinen op te zetten. Maar mijn vrees verdween spoedig. Jezus van 
Nazareth sprak veel meer als vriend van de Romeinen dan van de Joden. 
   Op een dag observeerde ik in een groep mensen een jongeman die tegen een boom geleund 
tot de mensenmassa sprak. Mij werd verteld dat het Jezus was. Dat had ik gemakkelijk 
kunnen vermoeden - zo groot was het verschil tussen Hem en degenen die luisterden. 
   Zijn goudblond haar en Zijn baard gaven Zijn verschijning een hemels voorkomen. Hij leek 
ongeveer 30 jaar oud te zijn. Nooit eerder had ik een lieflijker of opgewekter gelaat gezien. 
Wat een tegenstelling tussen Hem en Zijn toehoorders met hun zwarte baarden en hun 
donkergeplooide gezichtshuid. 
   Omdat ik Hem door mijn aanwezigheid niet wilde onderbreken, vervolgde ik mijn weg, gaf 
mijn secretaris echter een teken om zich bij de groep aan te sluiten en te luisteren. Later 
berichtte mijn secretaris mij dat hij nog nooit in de werken van alle filosofen iets gelezen had 
dat met de leringen van Jezus vergeleken kon worden. Hij vertelde mij dat Jezus noch een 
verleider, noch een oproerkraaier was. Zo breidden wij onze bescherming voor Hem uit. Hij 
had de vrijheid van handelen en spreken en om het volk samen te brengen. Deze onbegrensde 
vrijheid daagde de Joden uit, maakte hen kwaad en ergerde hen - niet de armen, maar de 
rijken en machtigen. 
   Later schreef ik aan Jezus en vroeg om een onderhoud met Hem in het Pretorium. Hij kwam. 
Toen de Nazarener arriveerde, maakte ik juist mijn morgenwandeling en toen ik Hem 
aankeek, leken mijn voeten met ijzeren banden aan het marmeren plaveisel gekleefd te zijn. 
Ik trilde over al mijn leden als een schuldige misdadiger, hoewel Hij rustig was. Een tijd lang 
stond ik daar en bewonderde deze buitengewone man. Er was niets aan Hem, noch aan Zijn 
karakter, dat afstotelijk was. Ik voelde echter eerbied in Zijn aanwezigheid. Ik zei tegen Hem 
dat er een aantrekkelijke eenvoud om Hem heen en om Zijn persoonlijkheid was, die Hem 
boven de filosofen en leraren van Zijn tijd verhief. Al met al maakte Hij op mij en op iedereen 
een diepe indruk vanwege Zijn vriendelijkheid, eenvoud, deemoed en liefde. 
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   Dat, edele heerser, zijn feiten, die Jezus van Nazareth betreffen, en ik nam de tijd u de 
bijzonderheden over deze aangelegenheid te berichten. Ik zeg dat een man die water in wijn 
kan veranderen, zieken gezond maakt, doden weer tot leven wekt, het stormachtige meer 
aan banden legt, niet schuldig is aan criminele vergrijpen - en, evenals anderen gezegd 
hebben, moeten we ermee instemmen dat Hij waarachtig Gods Zoon is. 
Uw gehoorzame dienaar Pontius Pilatus.” 

* * * 

Yvonne leest uit haar dialoog met Jezus voor:  

12 april 2024. Geliefde hemelse Vader Jezus Christus, ik verlang zo naar Uw nabijheid en naar 
Uw woord … 

“Mijn geliefd kind, je bent immers de hele tijd dicht bij Mij, je bewustzijn is soms alleen wat 
verstrooid, en dan denk je meteen dat Ik Mij teruggetrokken heb. Je gedachten dwarrelen, 
en willen alles tegelijk; op aarde is dat echter niet zo gemakkelijk te realiseren als in de sferen 
aan gene zijde zonder tijd en ruimte. Word rustig in je innerlijk en vertrouw erop dat Ik altijd 
bij je ben.” 

Dit extreem vroege voorjaar met al zijn uitdagingen heeft ons bijna overrompeld … 

“Mijn kind, ja, dit wordt een extreem jaar, Ik had het je toch voorspeld. De mensen zullen 
zich nog verbazen: Er zullen dingen gebeuren die niet meer te controleren zijn, alles raakt uit 
zijn voegen. Het is belangrijk oplettend te blijven en zichzelf tijdig te beschermen. Vermijd 
lichtzinnigheid (onbezonnenheid), onderneem geen grote reizen … jullie weten nooit waar 
iets je overvalt … alsjeblieft, Mijn kinderen, wees bedachtzaam en oplettend! Ik ben overal bij 
jullie, maar tegenover je eigenzinnigheid ben Ik machteloos. Blijf nauw met Mij verbonden, 
anders is bescherming niet mogelijk!” 

Hoe kunnen wij ons het beste gedragen om onze weg van vergeestelijking te ondersteunen? 

“Geliefde kinderen, jullie hoeven Mij alles alleen maar in liefde te geven: Je leven, je 
gedachten, je verlangens, je ziektes, angsten, leed en zonden. Dit is bedoeld met het gebed 
zonder ophouden, dat jullie dit allemaal permanent ter reiniging en verandering in 
vertrouwen bij Mij neerleggen, Mij voortdurend vragen om je te veranderen, dus open te zijn 
en te blijven, opdat Ik je zieleleven in Mijn goddelijke orde kan overbrengen, en je daardoor 
van binnenuit verander en genees. Deze overgave is het die jullie ook in de hele eindtijd het 
reddingsanker biedt, en als jullie dan rein en veranderd zijn, ook een opneming 
(“Entrückung”, zie o.a. 1 Thessalonicenzen 4) mogelijk maakt.” 

In hoeverre moet U de benauwdheden en het auraliften door aan aarde gebonden zielen 
toelaten, of ook door zelfgeschapen gedachtenvormen? 

“Dat hangt ervan af hoe jullie je gedragen: trekken je gedachten je naar de wereld, dan komt 
alles wat daarbij past erbij, wezens en gedachten die met de nagestreefde thematiek 
correleren, en hoe meer wereld, des te erger wordt het, totdat jullie het beseffen en Mij om 
hulp roepen. In het andere geval, wanneer je je met hemelse gedachten bezig houdt, trek je 
Mijn engelen aan en bewoners van de hemelen en van de zon, die Ik dan tot jullie 
bescherming en tot gebed voor je stimuleer. Dus in deze dingen geldt de wet van oorzaak en 
gevolg in beide richtingen.” 

Heel logisch, dank U. - Hebt U verder nog iets dat belangrijk is? 

“Mijn kinderen, jullie zijn op de goede weg, jullie, die dit lezen. Maar je moet niet op je 
lauweren gaan rusten, want het gaat nu steil bergopwaarts naar de eenheid met Mij. Er 
zullen beproevingen komen, voor ieder van jullie, en die beproevingen zul je niet als zodanig 
herkennen, anders zouden het geen beproevingen zijn. Handel steeds volgens Mijn geboden 
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in de zin van Mijn liefde! Verhef in moeilijke tijden en bij moeilijkheden steeds je geest naar 
Mij, zonder eerst zelf oplossingen te willen vinden, want wie weet als jullie het zelf willen, 
wie je dan de oplossing influistert? Dit is alleen Mijn goede raad. - Voor het overige moeten 
jullie je gemeenschap versterken door in werkelijk belangrijke dingen van gedachten te 
wisselen op de terugweg naar het Vaderhuis, elkaar met raad en daad helpen, zonder de 
angst om door anderen meewarig aangekeken te worden. Ik heb jullie zo samengebracht, dat 
dit in ieder geval mogelijk is, en Ik wens het zo, Mijn geliefden. Ik verheug Mij op onze 
volgende samenkomst aan Mijn hart. 

Wees gezegend, kinderen! Jullie Jezus. Amen.” 

* * * 

15 april 2024  
 
Geliefde hemelse Vader Jezus Christus, hebt U een boodschap voor onze ontmoeting komende 
zondag?  
 
“Mijn geliefde kinderen, het is een grote vreugde voor Mij jullie weer bijeen te zien in een 
groter aantal. Mijn liefde had jullie geroepen, en jullie hebben daar gevolg aan gegeven, Mijn 
verlangen heeft jullie aangegrepen en trekt jullie naar Mijn hart. Jullie zijn gezegend, Mijn 
geliefden! 

De tijd wordt ernstiger en de donkere wolken aan de hemel verdichten zich. Mijn innerlijke 
verwachting van jullie en jullie algemeen ontwaken, strijdt met Mijn verlangen om je nog te 
doen rijpen, en Mijn verlangen om één met jullie te worden, verdringt vaak al het duister dat 
jullie nog van Mij scheidt. Ik zou dat liever niet zien, maar deze reiniging die nodig is voor 
jullie zielen en jullie harten is eerste voorwaarde voor je laatste stap naar Mijn reinheid van 
hart, naar Mijn rijk. En zo moet Ik toch weer spreken over datgene wat in het geestelijke, 
vanuit Mijn zienswijze al in het reine is, want jullie leven immers in tijd en ruimte. 

En zo vraag Ik jullie, Mijn geliefden, neem het ernstig, neem ter harte wat Ik je zeg: Vooral de 
psyche die altijd weer naar de wereld afdrijft, die de zorgen en de noden voor zichzelf bereidt 
alsof Ik er niet zou zijn, die ernaar streeft om harmonie te vinden en ongestoord zo verder te 
gaan als tot nu toe, de psyche is in deze eindtijd in gevaar. Ik wil niet dat jullie een prooi 
worden van vertwijfeling en depressie, oftewel door jullie denken duistere machten 
aantrekken! 

Mijn liefde leidt jullie veilig, en bepaalde gebeurtenissen moeten er zijn, het is een 
ontwikkeling als een lawine, een kettingreactie van gebeurtenissen die van elkaar afhankelijk 
zijn om de omvorming, de geboorte van de nieuwe aarde te voltrekken. Het zou van jullie 
kant zinvol zijn om het roer geheel aan Mij over te laten, ook als het er voor jullie aan de 
buitenkant niet zo rooskleurig uitziet. Pieker er niet zoveel over! Laat het denken aan Mij 
over! Ik weet je te leiden en te beschermen, zolang je Mij volledig vertrouwt! 

Wees in deze betekenis liefdevol omarmd door je Vader Jezus, die jullie oneindig liefheeft. 
Amen.” 

Lied: Thank you - Jezus Army 

Ingrid leest haar gebed en het Vaderwoord voor dat ze paaszondag 31 maart 2024 ontvangen 
heeft. 

Jezus, mijn Vader, mijn boven alles geliefde Meester! Mijn vriend, mijn broeder, almachtige 
God! Mijn mond en mijn ziel willen U onophoudelijk prijzen, loven en danken. U alleen te 
eren en lief te hebben is voor mij als doel voldoende. 
En toch ben ik mij in mijn hart ervan bewust hoe klein en weinig trouw deze menselijke liefde 
en verering van mij is. Steeds weer, vaak meerdere malen per dag moet U roepen: “Kom te 



44 
 

voorschijn!” En dan volg ik Uw roep en kom te voorschijn. Weg uit de bewusteloosheid van 
nutteloze gedachten en beschouwingen die mij omringden, ja, mij opsloten zoals de steen 
het graf van Lazarus. 
   En steeds sta ik dan weer nieuw voor U, ontwakend in het licht van Uw liefde, om dan op 
mijn knieën te vallen en mij opnieuw aan U te geven. Dan geeft U mij Uw hand, helpt mij op 
de been en loopt met mij naar de tuin waarin de dauw nog op de rozen ligt. Daar wandelt U 
met mij en spreekt met Uw stem, die zo lieflijk is dat de vogels hun gezang staken, omdat die 
stem U als de Allerhoogste laat zien. 
   U zegt mij dat ik de Uwe ben en overgrote vreugde doorstroomt mijn hart. Terwijl wij door 
de tuin lopen, vallen de woorden die mijn oor hoort in mijn hart, om daarin verder te zingen 
en te klinken. Het liefst zou ik altijd met U, mijn Jezus, in deze tuin blijven om naar Uw stem 
te luisteren, maar U vraagt mij eruit te gaan, om Uw stem in de stemmen van allen te horen 
die U nog niet kennen, die U echter zoekt. En ik ga, omdat ik Uw eigendom ben. 
   Maar vandaag, liefste Jezus, mijn Vader, vraag ik U: Hebt U een woord voor Uw kinderen 
die U liefhebben en eren en U toebehoren? 
Jezus zegt: 

“Verzamel je dan om Mij heen, Mijn kinderen. Kom allemaal nog dichter bij Mij! Ik wil jullie 
allen heel dicht om Mij heen hebben, want jullie moeten het kloppen van Mijn hart horen. 
Horen jullie het? Horen jullie hoe Mijn Vaderhart jullie met elke hartslag zegt hoe goed jullie 
Mijn hart doen met je liefde en nabijheid? Hoe je liefde, je trouw, je geloof, je lofzang de 
wonden van Mijn hart bedekken, die de Judassen van deze wereld het aandoen? 
   Want niet de schapen van Mij die Mijn stem niet kennen, omdat ze nog niet tot Mijn kudde 
behoren, zijn het, die Mijn hart bedroeven, maar zij die zich wel te midden van de schare van 
Mijn volgelingen bevinden, maar hun ziel nog steeds of opnieuw aan de wereld verkocht 
hebben. 
   Heel Mijn liefde, Mijn goedheid en geduld, Mijn genade en Mijn trouw kon en kan hen niet 
vasthouden. Het steeds sterker wordende aanzuigen van de wereld wedijvert, om de zielen 
van Mijn kinderen die geloven uit eigen kracht al de verlokkingen van de wereld te kunnen 
weerstaan. 

Niet datgene wat jullie als ‘grote zonden’ beschouwen is het, wat Mijn zwakke, maar zich 
sterk denkende kinderen van Mij scheidt, maar de dwaalleer, het warnet van de 
aanvechtingen en verzoekingen alleen te kunnen weerstaan. De strijd van Mijn tegenstander 
om de zielen van de mensen, wordt wel met de middelen van deze wereld, maar niet op deze 
wereld, maar in het geestelijke uitgevochten. 
   Het is de geestelijke wapenrusting (Efeze 6:10-18) die Mijn kinderen moeten aantrekken, 
om de strijd om het heil van hun ziel te kunnen doorstaan. Jullie, Mijn getrouwen, kennen de 
moeite die het kost om steeds weer opnieuw de hele wapenrusting aan te trekken die Ik 
jullie geef, zoals: 

 het omgorden van je lendenen met de gordel van de waarheid om overal en te allen tijde 
in de waarheid te blijven; 

 het aantrekken van het pantser der gerechtigheid om rechtvaardig te zijn in al jullie 
gedachten, woorden en daden;  

 het voorzien van je voeten van schoenen om bereid te zijn daarheen te gaan waarheen Ik 
jullie zend, Mijn vrede niet alleen te verkondigen, maar ook in je eigen leven toe te 
passen; 

 het opnemen van het schild van het geloof, dat jullie samen met Mij zelf hebben 
gesmeed. Het bestaat uit een materiaal dat, voor wat zijn sterkte betreft, op de wereld 
niet te vinden is, want het weert de vurige pijlen van het kwaad, die jullie wankelmoedig 
zouden moeten maken en doen vallen, niet alleen af, maar dat schild dooft ze ook uit en 
vernietigt ze; 

 het dragen van de helm op je hoofd, waardoor jullie onophoudelijk wensen en gedachten 
van heil en zegen naar de wereld sturen om voor jullie de weg te banen, als jullie het 
zwaard van de geest grijpen, hetwelk Mijn woord in jullie mond is. 
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Ik zei tegen jullie dat het moeilijk is, maar Ik zeg jullie ook dat Ik Mijn engelen dan steeds naar 
je toe heb gezonden en zend, om je te helpen en bij te staan bij je pogingen om deze 
wapenrusting aan te trekken. Zo wordt elke inspanning van jullie door de hemel 
ondersteund. 

Jullie, Mijn uitverkorenen/uitgekozenen, hebben dit al vaak ervaren en Ik zeg je dat het 
getuigenis dat jullie geven om Mijn goedheid en barmhartigheid te verkondigen, het 
lichtende zaad legt om de wegen die al Mijn kinderen eens zullen gaan, te verlichten. 

Mijn geliefden, blijf zo nog een poosje in de stilte aan Mijn hart en drink de verfrissende 
drank van het levende water van Mijn geest, dat de engelen jullie aanreiken.  

Ook wanneer Mijn woord nu wegebt, omvat Mijn liefde jullie innig. 
Amen, jullie Vader Jezus. Amen. 
 
 
Ter afsluiting spreekt Jezus nog eenmaal: 
 
“In de stilte leg Ik Mijn woord, in jullie zielen leg Ik Mijn vrede, zodat je rust vindt, want in 
zekere zin zijn jullie zielen boos over de woorden die je tot nu toe vernomen hebt. En dan 
moet het woord eerst verwerkt worden, om in de rust en stilte het contact met Mij weer te 
herstellen. Jullie weten immers dat Ik steeds bereid ben, Mijn hart is zoals altijd geopend, 
Mijn liefde stroomt naar jullie hart. 

Alles draait altijd om de liefde. De liefde heeft deze schepping in het bestaan geroepen, liefde 
houdt deze schepping in stand en liefde is het doel van deze schepping, en dus van elk wezen 
van deze schepping. De liefde is het instrument voor het bereiken van elk doel, hetzij hier of 
aan gene zijde - en Ik ben de liefde. 

Ik ben in jullie de macht van de liefde, Ik ben in jullie de kracht van de liefde. En eens zal je 
zien, dat altijd alles wat er met je gebeurde en gebeurt, liefde was en is. Dat elk gebeuren, 
elke situatie, alles wat je tegenkwam en tegenkomt in je bestaan, liefde was en is en zal zijn. 

En deze liefde heb Ik in jullie gelegd, en deze liefdesmacht kun je gebruiken, jullie kunnen Mij 
gebruiken, want Ik heb Mij aan jullie gegeven. Je kunt een beroep doen op Mijn macht ten 
behoeve van jullie en toch in de deemoed blijven, wetende dat Ik het ben die het werk doet - 
en jullie alleen door Mij en met Mij deze weg kunnen gaan. 

Zo is deemoed het fundament van de liefde en de hoogmoed is de vijand van de liefde en op 
dat fundament sta Ik niet. Op het fundament van de hoogmoed begeef Ik Mij niet, dan kan Ik 
Mijn kind niet leiden, want hoogmoed is eigenzinnigheid, doel op zich, eigenliefde en 
egoïsme. Dat is allemaal in jullie aanwezig en dat alles kan je Mij geven en dan zal Ik je ziel 
reinigen en je in de deemoed plaatsen. In welke staat  Ik jullie verwacht, Ik jullie begeleid, Ik 
jullie verlos. 

En de stilte is zo belangrijk voor jullie, dat je de afleidingen en het amusement van deze 
wereld verlaat, de dingen die spanningen in je opwekken, want spanning bindt de ziel naar 
buiten toe, en je wil toch vrij zijn van al deze uiterlijke invloeden, vrij voor Mij. Vrije ruimte in 
jullie is nodig en deze ruimte is deemoed die Ik in jullie kan betreden. 

Geef Mij zo jullie leven, dan geef Ik jullie dat van Mij, geef Mij jullie liefde, dan geef Ik jullie 
die van Mij, geef Mij jullie gedachten, dan geef Ik jullie de Mijne, geef Mij jullie vrees, dan 
geef Ik jullie Mijn overwinning, geef Ik jullie zekerheid en geborgenheid in Mij. Amen.” 

Beste broeders en zusters, het was deze keer een heel inhoudsrijke en uitvoerige Feierstunde. 
Ik heb gemerkt, dat de concentratie bij mij aan het eind wat verminderd was en daardoor de 
innerlijke inkeer tot mijzelf, waarbij het gevaar dan aanwezig is, dat men dan in de woorden 
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wat verdwaalt. Dat was deze keer het geval, reden waarom ik het laatste Vaderwoord wat 
verkort weergeef. 

Hoe komt dat tot stand? Hoe kan een Vadermedium ‘verdwalen in Zijn woorden’? In het 
normale proces spreekt de Vader Zijn woorden in mijn hart, die gaan dan door mijn 
zielsgebied en ik geef hen tenslotte de vorm, de materiële akoestische uitdrukking in de kleur 
van mijn ziel. Hoe reiner, helderder, deemoediger en waarachtiger een ziel is, des te reiner, 
helderder, waarachtiger en met goddelijke kracht het woord van de Vader is. 

Komt een medium in een onzorgvuldige toestand op grond van een zwakheid of beïnvloeding, 
dan verdwalen de woorden van de Vader in de ziel, de goddelijke impulsen vervagen en 
stromen soms wat onduidelijk en ongeordend en zich herhalend in deze wereld. Dan worden 
de doorgaven ‘langdradig’ en hebben minder of geen goddelijke kracht meer in zich. 

Omdat ik wat dit betreft nog in het opleidings- en ervaringsproces ben, kan zoiets gebeuren, 
de Vader laat het me dan zien en ik leer ervan. 

Wees hartelijk gegroet en gezegend in Jezus’ naam 
Samuel 
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Feierstunde in Breda (Nederland) d.d. 09.05.2024  
 
 

 
Ochtendgedeelte 
 
Lied: Jesus kommt, bist du bereit - Anja Schraal  
 
Geliefde Jezus, Uw hart is wijd geopend, Uw liefde straalt in deze ruimte en daarom vragen 
wij U om Uw woord uit Uw hart. Zonder U, lieve Vader, zijn wij niets, alleen door U en met U 
kunnen wij zinvol leven op deze aarde. Alleen met U willen wij zijn, U moet ons leven zijn, 
onze liefde, ons een en alles. En dus laat U ons in deze kring Uw liefde zien, laat U ons een 
stuk hemel zien. Zoals we het ons dromen en wensen - het is toch ons verlangen om een leven 
te leiden in de overeenstemming met Uw liefde, zonder onechtheid en leugen, er voor elkaar 
te zijn met U als middelpunt - dat is de hemel.  
 
Jezus: En zo spreek Ik tot jullie, Mijn kinderen; deze woorden die uit Mijn hart vloeien leg Ik 
ook in jullie harten. Een lichtstraal uit Mijn hart verbindt jullie harten met Mij en jullie harten 
onderling, zodat deze ruimte gehuld is in een zee van licht en liefde, want Ik ben het licht en 
de liefde. En zo is de hemel opengegaan, ook voor de hemelbewoners die hier nu naar Mijn 
woord luisteren. Die heel goed inkijk hebben in jullie leven, in jullie die hier strijden en 
worstelen, om datgene te verwezenlijken wat Ik in jullie gelegd heb vanaf het allereerste 
begin van de tijd.  
 
En zo zijn jullie deze tijd ingegaan, hebben het avontuur van het leven op aarde op je 
genomen, om hier het zuivere kindschap van God te bereiken en om hier de dienst te 
beginnen in deze eindtijd, die nu de laatste fase ingaat. Zo zijn jullie geroepen om een deel - 
zoals jullie dat vandaag al met elkaar hebben besproken - van Mijn lichaam te vormen, 
allemaal volgens de geaardheid van je ziel, en de geaardheid van je hart. En wat 
doorslaggevend is: alles volgens jullie overgave, je vertrouwen in Mijn leiding, in Mijn liefde.  
 
Ja, de strijd woedt geweldig in de wereld en ook in jullie, Mijn kinderen. Jullie weten, toen Ik 
eens deze schepping in het leven riep en eens een deel van Mijn geesten Mij verliet om hun 
eigen wegen te gaan, toen woedde ook in Mij een geweldige strijd. Mijn heiligheid en Mijn 
gerechtigheid wilden het niet toestaan dat er afvalligen van Mijn hart zijn. Maar een deel van 
Mij sprak: Laat hen er toch op uittrekken in vrijheid, opdat ze eens weer zullen terugkeren in 
de vrijheid van hun liefde. En zo besloot Ik hen te laten gaan - de liefde behaalde de 
overwinning in Mij.  
 
En als Mijn kinderen zijn jullie in deze goddelijkheid en hebben Mijn eigenschappen in jullie: 
Deze gerechtigheid, de aanspraak op volkomenheid enerzijds - en dit aspect van de liefde en 
barmhartigheid anderzijds. En zo woedt in jullie de strijd tussen deze beide polen, en zoals 
het eens in Mij gebeurde dat de liefde de overwinning behaalde, zo moet ook in jullie de 
liefde de overwinning behalen. De overwinning over je aanspraak op gerechtigheid, over je 
eigenzinnigheid, over je eigen ‘heiligheid’, die ook in jullie aanwezig is, omdat jullie Mijn 
kinderen zijn.  
 
Jullie gaan dus een overeenkomstige weg, jullie maken een overeenkomstig proces door, dat 
Ik ook eens doormaakte, toen Ik deze schepping in het leven riep. En zoals ook jullie nu een 
schepping in het leven roepen - in jezelf, waarin ook de liefde de overwinning moet behalen.  
 
En nog eenmaal was er een grote strijd in Mij, toen Ik Mens werd op deze aarde en Ik nog 
eens deze overwinning moest behalen, om Mij te vernederen en te verdeemoedigen in Mijn 
heiligheid en gerechtigheid, in Mijn zelfgerechtigheid als God - om als Vader van Mijn 
kinderen deze heiligheid en deze gerechtigheid onder het voetenbankje van de deemoed te 
plaatsen.  
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En zo zijn jullie hier nu ook aan het kruis van de materie geslagen en in deze kruisiging van 
jullie zielen moeten ook jullie de overwinning behalen, door in de barmhartigheid van Mijn 
liefde alles op je te nemen wat Ik jullie aanbied, wat de wereld jullie aandoet, om dan samen 
met Mij op te staan uit dit graf waarin de wereld jullie gelegd heeft. En deze opstanding, Mijn 
kinderen, is een blijvende voor de eeuwigheid; deze opstanding betekent voor jullie 
thuiskomst en terugkeer in het vaderhuis. Deze opstanding is het eeuwige leven samen met 
Mij in de eenheid van de liefde van de hemelbewoners. Dit heb Ik voor jullie bereid in 
eeuwigheid.  
 
Ik zeg je dit om je opnieuw dit uitzicht te geven waar het eigenlijk om gaat. Het leven op deze 
aarde is wel een offergang. Dit leven vraagt een zeker vergeten van jezelf, het vraagt het 
toevertrouwen van je aardse behoeften aan Mij, opdat Ik je leven over kan nemen. Opdat Ik 
in jullie zielen kan opstaan en levend worden en jullie daardoor levend worden in Mij.  
 
En dit is maar een korte tijd in vergelijking met datgene wat voordien was en met wat daarna 
komt. Een puntje op een lijn van de oneindigheid, en dit ene punt waarop jullie nu staan, dat 
kunnen jullie toch aan Mij geven. En dit ene punt bevat eeuwigheid, in dit moment van de 
eeuwigheid waarin jullie je nu bevinden, is alles aanwezig wat je nodig hebt om in Mijn rijk 
binnen te gaan. Dit zijn de eerste woorden voor vandaag. Mijn zegen rust op jullie. Jullie 
engelen verheugen zich, ze zijn bij je en hebben deel aan deze kring, aan deze gemeenschap.  
 

Stilte 
 
Neem dan nu in deze stilte van je hart Mijn woord waar, de impulsen die Ik in jullie harten 
leg. De liefde die in je opstijgt, die je nu vervult, Mijn aanwezigheid in jullie, die jullie nu in je 
kunnen voelen en gewaar worden - voel de kracht van de liefde die Ik je schenk. Deze 
liefdesmacht bevat de overgave, de barmhartigheid, het geduld … alles wat je nodig hebt 
voor dit leven heb Ik in je gelegd. In jullie is alles aanwezig, het gaat er alleen om, het in de 
liefde tot Mij te wekken door je hart te openen. Dan stroomt uit jullie binnenste dit licht van 
de liefde, deze vrijheid in Mij, en je gedachten worden in dit liefdeslicht meegetrokken, het 
verstand onderwerpt zich aan de liefde en er ontstaat een eenheid in jullie met Mij.  
 
Lieve Vader, dank u voor deze eerste woorden, dat U vandaag bij ons bent, dat wij in deze 
genade mogen staan, dat U ons verenigt en ons een stuk hemel laat zien. Het perspectief dat 
op ons wacht als wij eens binnen mogen gaan in Uw rijk. En zo vragen wij U ook, of U bij onze 
gesprekken de impulsen in ons hart wilt leggen, dat U ons de verbinding van onze harten 
geeft in de gesprekken die wij mogen voeren in Uw geest van liefde.  
 
Lied: Jesus, höchster Name  
 
Mijn kinderen, Ik heb ook dit land mee betrokken in Mijn verlossingswerk. Maar waar Ik ook 
maar kijk in dit land, zie Ik goddeloosheid, zie Ik wereld en verderf, zie Ik zonde. Het is een 
duister land geworden, dit Nederland. En het is zo dat Ik enkelen in dit land gewekt heb, 
opdat ze de lichtpunten in deze duisternis zullen zijn. Zo zijn jullie een deel van Mijn 
verlossingswerk, jullie zijn de lichten in de nacht van de wereld in dit land.  
 
En zo is het helaas nodig dat er een verdeemoediging over dit land moet plaatsvinden, zoals 
over zoveel andere landen, waar de mensen Mij ook hebben vergeten, Mij verloochenen en 
alleen nog maar leven voor hun lust, voor hun eigenzinnigheid, voor hun verliefd zijn op 
zichzelf.  
 
Maar jullie, Mijn lieve kinderen, die Ik gewekt heb om Mij te dienen, in jullie is de bereidheid 
aanwezig om voor Mij licht te zijn in deze duisternis van de wereld. Ja, Ik zie heel grote 
hunkering in jullie harten, een macht heeft zich in jullie gemanifesteerd, een goddelijke 
macht die er alleen op wacht vrijgemaakt te worden. Zoals altijd zeg Ik: door de liefde tot Mij.  
 
In jullie kleine kringen, in je omgeving vorm Ik jullie tot arbeiders in Mijn wijngaard. In het 
kleine moeten jullie eerst leren wat het betekent een kind van God te zijn; in de omgang met 
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de medemensen in het dagelijks leven, in je beroep, in je huwelijk. En dan zul je zien dat dit 
licht in jullie en de liefde in jullie steeds groter wordt, in deze overgave en ook in de deemoed 
van het inzicht dat je zonder Mij niets kunt en alleen met Mij en door Mij in staat bent je 
dienst te verrichten. Dan gaat jullie wilskracht en jullie verlangen zich verenigen met Mijn 
wilskracht en liefde en wordt het een eenheid. En dan zal Ik je ook aan iets groters zetten, zal 
Ik mensen naar je toe leiden, vertwijfelde mensen, eenzame mensen, die geen kant meer uit 
kunnen.  
 
Die zullen een verlangen in zich bemerken naar een God, die hen helpen kan in hun nood. En 
dan zijn jullie er voor hen, om hen te vertellen over Mij, de goede God, die alleen toelaat wat 
de mensen zelf hebben aangericht in hun boosheid en hun verkeerdheid. En dat Ik klaar sta 
voor allen die dan in nood zijn, om Mijn hart ook voor hen te openen - zolang er nog tijd is.  
 
Dat is dan jullie taak, Mijn kinderen. Nu en dan leid Ik mensen nu al naar jullie toe, aan wie je 
een beetje over Mij kunt vertellen, impulsen en aansporing kunt geven. En elk apart 
mensenkind telt voor Mij alsof jullie een heel volk naar Mij toe leiden, daarin is geen verschil 
voor Mij. Want Ik heb elk individueel mensenkind even lief zoals Ik de hele schepping liefheb. 
En zo kun je je voorstellen hoezeer Ik ieder van jullie liefheb en dat Ik hele werelden verlaat 
als een kind Mij binnenlaat in zijn ziel, in zijn hart. Dat ben Ik, God van eeuwigheid, Vader van 
Mijn kinderen - een en al liefde.  
 
Ik word zelf geregeerd door liefde. En als jullie inkijk konden hebben in Mijn binnenste, Mijn 
kinderen, dan zouden jullie een kwetsbare, zachtmoedige God zien … het binnenste van Mijn 
hart is zo fijn en teer en liefdevol. Alleen naar buiten toe heb Ik een orde gesteld en een 
wetmatigheid voor deze schepping - die ook uit Mijn liefde geboren is - in de wet van oorzaak 
en gevolg. Dat brengt al het verlorene ook weer naar Mij terug, al zij het door eonen en 
eeuwigheden. En toch is het zo dat eens alles weer zal binnengaan in Mijn rijk. De tijd speelt 
daarbij geen rol, want het ‘einde’ is open en eeuwig.  
 
Voor jullie, Mijn kinderen, sluit nu deze cirkel van jullie bestaan. Eens zijn jullie uitgegaan - de 
tijd is niet af te meten - om deze weg te gaan door de tijden en eeuwigheden. Op 
wondermooie werelden hebben jullie al eens geleefd om neer te dalen in deze dichtheid en 
duisternis van de aardse materie. Niet jullie allemaal, maar toch hebben enkelen deze weg 
afgelegd … en nu sluit de cirkel - Ik haal jullie naar huis. Ik ben erop uitgegaan om Mijn 
verdwaalde schaapjes te verzamelen, de verloren zonen en dochters keren terug naar huis. Ik 
heb een groot feest voorbereid, een wonderbaarlijk feest.  
 
En daarom, als deze nood komen zal over dit land, dan moeten jullie gewapend zijn, dan heb 
je een vaste staat nodig, dan heb je houvast nodig in Mij, dan moet je je bewust zijn van Mijn 
aanwezigheid. Want wat kan jullie in Mijn aanwezigheid gebeuren? In Mijn aanwezigheid 
bestaat er geen dood, in Mijn aanwezigheid is er geborgenheid en veiligheid.  
 
En in dit proces van vorming, waarin Ik al mensen naar je toe leid, ligt natuurlijk niet alleen 
het werk in Mijn wijngaard voor jullie, maar ook je eigen verlossing, die zich nu voltrekt. Het 
gaat hand in hand, het is een eenheid: Heb God lief boven alles en je naasten als jezelf - de 
twee geboden zijn eigenlijk één gebod en onscheidbaar met elkaar verbonden. Want je kunt 
je naasten alleen liefhebben als Ik in jullie de liefde ben. Amen, Mijn kinderen, Amen.  
 
Lied: Massenet: Thaïs/Acte Deux: Meditation  
 
Als God, de Almachtige, spreek Ik tot de wereld, als liefdevolle Vader spreek Ik tot Mijn 
kinderen. Toen eens de wereld in zonde viel en Ik ten tijde van de aartsvaders, ten tijde van 
Noach over de stad Hanoch en over de omgeving een groot ongeluk liet aanbreken, zoals 
eens Sodom en Gomorra een zondepoel waren en Ik het toeliet dat er grote nood over de 
bevolking uitbrak, zo is het ook vandaag, Mijn kinderen, en toch is het zo - dat zeg Ik tegen 
Mijn kinderen - dat Ik deze aardbol in een wolk van zegen heb gehuld, die onophoudelijk 
stroomt.  
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Dit licht, deze omhulling van zegen die de aarde nu omhult, heb Ik bereid om alle mensen 
nog eenmaal de mogelijkheid te geven om dit licht vast te pakken; opdat alle mensen in deze 
scheiding van geesten die nu plaatsvindt, de mogelijkheid hebben een andere weg in te 
slaan, opdat de stem van het geweten - indien dat nog niet gedood is - dan aanslaat en de 
mensen zich herkennen in hun verkeerdheid en verblinding.  
 
En zo is deze aarde nu gehuld in een wolk van duisternis en tegelijk in Mijn wolk van zegen. 
Beide moeten er zijn. Beide werden ook destijds gegeven in de tijd van Hanoch, waarin Ik 
Mijn engelen uitzond, die de mensen meedeelden dat er spoedig een groot ongeluk zou 
gebeuren. Maar ze werden uitgelachen, ze werden verdreven en ze werden gedood.  
 
En zo zal het ook nu zijn in de komende jaren, dat Ik Mijn engelen in het vlees zal uitzenden, 
om de mensen erop te wijzen dat er een groot ongeluk zal gebeuren. Maar wat zullen de 
mensen doen? Mijn kinderen, jullie kunnen het vermoeden. Ook zij zullen bespot worden 
met hun oude Christus, ze zullen uitgelachen en verdreven worden, ze zullen belasterd 
worden. En de engelen die niet in het vlees zijn, maar op het geweten van de mensen 
inwerken, ook naar hen zal niet geluisterd worden. Zo zijn er al voortekenen van hoe het zal 
gaan. En toch ligt het in Mijn goddelijke verantwoordelijkheid deze mogelijkheden te 
scheppen, opdat achteraf niemand kan zeggen: “Ik heb het niet geweten. Ik kon niet anders.”  
 
Daarom zal Ik Mijn genade en Mijn woord uitbreiden en uitzenden over deze aarde. Zoals 
ook deze woorden die Ik hier nu in deze ruimte spreek, uitgaan in de wereld, een geestelijke 
boodschap, die nu door de landen trekt en zegt: Ik ben een God van liefde. Komt allen naar 
Mij toe die vermoeid en beladen zijn. Ik ben bereid ook de grootste zondaar op te nemen. 
Zoals gezegd, Mijn hart is wijd geopend. Maar tenslotte, Mijn kinderen, zal Ik het sluiten en 
de mensen aan hun lot overlaten. Maar jullie zijn dan geborgen in Mijn hart. Streef daar naar 
- en weet: Voordat jullie naar deze aarde gegaan zijn, wisten jullie alles heel goed over deze 
tijd en wat je te wachten staat.  
 
Dit bewustzijn van jullie taak die je je voorgenomen hebt, kan zich in je openen - en wat zal 
dit in jullie teweegbrengen? Deze opening van het verleden, van jullie voorexistentie? Het zal 
je een nieuwe zekerheid, een veiligheid geven, een nieuw verantwoordelijkheidsbewustzijn 
voor je leven op aarde zal in jou ontstaan. Je zult je taak gewaarworden, en dan zal er geen 
houden meer aan zijn, geen twijfels meer, maar je zult met een aan God gelijke zekerheid 
kunnen werken, met deze talenten, met goddelijke macht.  
 
Nu denk je: “Maar dat is nog ver weg, ik kan het niet zien. Er moet nog een grote verandering 
in mij plaatsvinden. ”Ja, dat is zo, en toch, Mijn kinderen, je bereidheid, je ernstige wil is vaak 
al voldoende voor Mij om wonderen in je ziel te leggen, zoals Ik dat eens bij Mijn apostelen 
deed, die ook samen zaten zoals jullie hier in deze kring, en spraken over Mij - en toen kwam 
Mijn Geest over hen … onverwachts, en zo waren zij zich plotseling bewust van wie ze zijn en 
wat hun taak is. Niet hun verstand, maar het hart werd vervuld met Mijn Geest. Van daaruit 
straalde deze Geest eerst in het verstand en doordrong de ziel geheel en al.  
 
Daarom, Mijn kinderen, geloof ook in wonderen, geloof in Mijn goddelijke macht. Jullie 
bereidheid, jullie vertrouwen en jullie overgave maken het voor Mij mogelijk dat Ik jullie 
verheerlijk in Mij. Dat moeten jullie geloven, daaraan mogen jullie niet twijfelen, anders kan 
Ik het niet doen.  
 

Stilte 
 
Jullie zijn Godskinderen. Bedenk wat dat betekent. Amen.  
 
Lied: Thank You - Jesus Army  
 
Mijn kinderen, nu spreekt jullie oervader Adam tot jullie. “Ik was geschapen als de eerste 
mens van deze aarde. Ik was niet alleen mens, ik was ook van de satanische geest 
doordrongen om hem de verlossing te geven als mens, en de mogelijkheid zijn val in het 
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vlees van deze aarde weer goed te maken. Maar ik als mens viel ten prooi aan deze 
satanisch-geestelijke macht in mij, en zo vestigde ik een menselijk geslacht dat ertoe 
gedoemd was en is om in zonde te leven - en de zonde had macht over de mensen … grote 
macht. Maar in zekere zin was dit ook een noodzaak om de vrijheid van de liefde te 
waarborgen in alle tijd en eeuwigheid.  
 
Mijn ziel werd toen bevrijd van deze satanische macht, ik mocht mens worden zoals jullie, en 
de satanische geest kreeg zijn vrijheid terug, werd aan mij ontnomen. Zo heb ik als mens ook 
gezworven over deze aarde, net als jullie, om tenslotte teruggeroepen te worden van deze 
aarde, als teken dat al mijn kinderen ook deze weg moeten gaan - de dood van het vlees en 
de strijd tegen de zonde.  
 
Door deze hele tijd, die de mensheid in zonde geleefd heeft, heb ik veel meegeleden. Hoewel 
ik als mens Gods barmhartigheid en liefde ervaren mocht en vrij werd van elke last, ben ik 
toch meegegaan met al degenen die uit mij zijn ontstaan. En nu, in deze tijd nu, hier, ben ook 
ik op een punt aangekomen dat mij grote vreugde bereidt, omdat nu in zekere zin een einde 
aan mijn dwaling komt en ook voor mij een cirkel sluit - de cirkel van de zonde, die op zal 
gaan in Gods liefde en barmhartigheid, en deze laatste steen van mijn hart genomen wordt - 
en ook van mijn Eva, wij zijn immers één - en ik nu met toestemming van onze hemelse 
Vader deze woorden van mij aan jullie te kennen mag geven, om jullie mee te delen, dat ook 
ik grote liefde voor mijn kinderen heb.  
 
Als stamhouder van alle mensen heb ik een grote last gedragen, waar ik nu vrij van word. Het 
is mij een behoefte dit mee te delen aan hen die nu in deze strijd staan, die ook mij op een 
bepaalde manier bevrijdt.”  
 
Jezus spreekt: Deze woorden wilde Ik jullie laten toekomen, opdat je ziet welk aandeel, te 
beginnen bij Adam tot aan vandaag, alle hemelbewoners, al Mijn apostelen en leerlingen 
hebben aan deze weg van jullie, dat zij je begeleiden, dat ze met jullie koortsachtig 
verlangen, dat ze hun liefde laten instralen in je leven en harten. Jullie zijn niet alleen, je bent 
steeds omgeven en omringd door hemelbewoners, door engelen die je bijstaan, door jullie 
verwanten die niet in het vlees zijn gegaan en die jullie bijstaan, voorbede doen voor jullie, je 
impulsen geven, je gedachten met licht vervullen, je duwtjes geven om dit of dat misschien 
beter te doen. Deze macht is hen gegeven, maar hun impulsen naar jullie toe komen 
natuurlijk uit Mijn hart, want zij zijn immers al een deel van Mijn hart geworden.  
 
En zo is het één groot hart dat jullie begeleidt, één liefde. Blijf daarom standvastig, blijf in 
vertrouwen, weet van jullie begeleiding en van jullie bescherming. Weet dat jullie geestelijke 
wezens zijn die een lichaam hebben aangenomen voor een korte tijd om Mij te dienen. 
Amen.  
 
Lied: Jesus ist Sieger - Arno Krumm  
 
Middaggedeelte 
 
Johannes leest de doorgave voor die hij 14 april van Jezus kreeg:  
Voor jullie mensen is het moment aangebroken waarop velen van jullie wachtten.  
Waarvan velen de laatste 2000 jaar zeiden dat hij komt aan het einde der tijden. 
De vraag is niet: Wanneer is het zover? Want het is al zover.  
De vraag is: Ben je bereid?  
Bereid zijn betekent helemaal tegen Mijn hart aanleunen, want de wereldoorlog is 
aangebroken.  
Zoals Ik heel vaak heb beloofd, zal de Mijnen niets overkomen, maar wee hen die Mij 
verloochenen en tegen Mijn liefde handelen.  
Wandel in het licht, ook als de hel nu losbreekt.  
Niet de duisternis is het probleem, maar hoe je daar doorheen loopt.  
Laat Mij aan je zijde gaan, dan zul je zien hoe te midden van de chaos Mijn vrede je vervult.  
Jouw persoonlijke taak gaat nu vorm aannemen.  
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Amen.  
 
Lied: An easter Hallelujah - Cassandra Star & her sister Callahan.  
 
Geliefde Jezus, als het Uw wil is om ons nog een woord te geven, zijn wij bereid het te 
ontvangen. U ziet dat onze harten wijd geopend zijn, vol verlangen dat U binnenkomt, dat U 
tot ons spreekt. Lieve Vader, wij verlangen zo erg naar Uw liefde, naar Uw aanwezigheid. U 
bent onze hoop, ons vast vertrouwen. U bent onze geborgenheid, U bent ons thuis. Met U en 
in U willen wij leven, liever nu al. En vervul daarom onze zielen steeds meer met Uw liefde, 
lieve Vader. Laat ons beseffen welke een liefdevolle Vadergod U bent, die niets vuriger wenst 
dan bij Zijn kinderen te zijn.  
 
En zo is het, Mijn kinderen, deze wens die in jullie harten opbloeit, is ook Mijn wens en Mijn 
verlangen, zoals Ik vandaag op deze dag van genade en vreugde al benadrukt heb. In Mijn 
hart is veel plaats en in jullie harten heb Ik ook een grote ruimte geschapen, een open 
ruimte, een ruimte zonder muren, waar al het Goddelijke voor eeuwig kan worden 
ontvangen.  
 
Ja, aan jullie inzicht, je wijsheid en je liefde zal nooit een eind komen in Mij, omdat Ik een 
oneindige God ben. En zo zullen jullie aan Mijn hand en in Mijn hart binnengaan in deze 
oneindigheid van de liefde. Volledige vreugde en gelukzaligheid, wat niet door een aards 
woord kan worden aangeduid, wat niet uit te spreken is, heb Ik bereid voor hen die Mij 
liefhebben.  
 
Er volgen persoonlijke doorgaven.  
 
Slotwoord van onze hemelse Vader:  
 
Geborgenheid is een belangrijk woord voor Mijn kinderen. Wat betekent geborgenheid in 
God? Geborgenheid in God kent geen angst en geen vrees. Geborgenheid in God is een 
veiligheid, een goddelijke zekerheid. Geborgenheid in God betekent van liefde vervuld te zijn 
- geen angst te hebben gewond of gekwetst te worden, want deze liefde verandert alles en is 
bereid zich op te offeren, bereid de weg van het offer te gaan, waarin de macht van de 
verandering woont. Want als een mens jullie kwetst, Mijn kinderen, en je die energie in liefde 
opneemt, veranderen jullie de mens die je met deze energie aanraakt. En zo zijn jullie 
machtig doordat jullie vergeven en bereid zijn om niet terug te slaan, je geen wraak wilt 
nemen op de mensen die je onrecht aandoen, maar altijd in de liefde blijven. Zoals Ik het 
eens deed, en deze machtige liefde van de vergeving ben Ik immers weer in jullie.  
 
En als jullie vergeven en bereid zijn offers te brengen, dan word Ik levend in jullie, dan sta Ik 
in je op en dan zie je deze macht van de liefde in je. Amen.  
 
Lieve hemelse Vader, dank U voor deze woorden, het betekent zoveel voor ons dat U tot ons 
spreekt, ook individueel, opdat wij Uw toegenegenheid zien, opdat wij zien dat U elk van ons 
begeleidt, dat U altijd bij ons bent en ons leidt, dat U Uw plan met ons wilt verwezenlijken - 
en wat wij voor U betekenen en hoe zeer U ons liefhebt.  
 
Lied: Abwun “Vater unser” - Antje Nagula 
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Feierstunde in Haaksbergen (Nederland) d.d. 18.05.2024  
 
 
 

Lied: Jezus komt, ben je bereid - Anja Schraal 
 

Voorstellingsronde 
 

Lied: Massenet: Thaïs/Acte Deux: Meditation 
 
Jezus spreekt: Mijn vrede zij met jullie. Ik heb jullie verlangen gezien en nu leg Ik Mijn liefde 
in het verlangen van je hart om je te vervullen met Mijn Geest, met Mijzelf. Het woord dat Ik 
tot jullie spreek ben Ik Zelf, en als het zaad van dit woord leg Ik Mij in je hart, opdat je dat 
begiet met de liefde tot Mij en met de liefde tot je medemensen, opdat dat woord levend zal 
worden in jou en dus in Mij. 
 
Jullie zijn ervoor geschapen dat Ik in jullie zal opstaan, zodat jullie ware kinderen van God 
worden, volledig vervuld met Mijn Geest, met Mijn Goddelijkheid. Dit heb Ik voor Mijn 
kinderen bereid en het is Mijn verlangen om dit te verwezenlijken. Zo stel Ik heel Mijn 
goddelijke macht in het werk om dit te laten gebeuren. En dat is ook de reden waarom Ik 
jullie hier vandaag heb samengebracht om je te verenigen in deze liefde tot Mij, om je te 
doordringen met oprechtheid en levendigheid uit Mij. 
 
De wonderbaarlijke gemeenschap die zich hier door Mijn leiding gevormd heeft, straalt uit in 
de wereld; deze lichtkring, dit eiland van licht heeft een grote uitwerking op de hele aarde. 
Want waar Ik ben en waar Ik samenbreng, ontstaat een bron van licht en liefde, 
voortvloeiend en uitstromend naar de wereld, de zielen van de mensen doordringend, maar 
niet om deze dwangmatig vast te grijpen, maar rekening houdend met de vrijheid van de wil. 
 
Zo loop Ik in het licht en in de liefde over deze aarde, opdat aan alle mensen de mogelijkheid 
gegeven wordt deze liefde vast te grijpen, om dit licht in zich te verwezenlijken, Mijn woord 
levend te maken, want dat is de straal van de verlossing uit Mijn hart voor alle mensen. 
Verheug je daarom, Mijn kinderen, om vandaag hier in deze kring te zijn. 
 
Samuel: In de geestelijke wereld is dit huis nu verdwenen; wij bevinden ons als zielen in een 
wondermooi landschap. Achter ieder van ons staat de beschermengel en achter deze 
beschermengelen staat een oneindig aantal van licht vervulde wezens, die deel hebben aan 
deze bijeenkomst en hun licht straalt hier naar binnen. In het midden van deze ‘ruimte’ staat 
Jezus Christus en de stralen van al deze hemelbewoners ontmoeten elkaar in het hart van 
Jezus en stralen van daaruit weer terug. En dat is het licht dat deze wereld nu omhult, is deze 
wolk van liefde. 
 
Jezus zegt: Ja, Mijn kinderen, zo is het. Jullie zielen bevinden zich eigenlijk niet op deze aarde 
en jullie hebben soms dat gevoel ook, hebben dat vaak gehad, dat jullie hier niet horen, dat 
jullie geen deel van deze wereld zijn. En zo is het ook: jullie zijn geen deel van deze wereld - 
en toch zijn jullie naar deze wereld gegaan om Mij te dienen. Je hebt dit avontuur op je 
genomen en ook het gevaar om een bepaalde tijd verloren te gaan, te verdwalen in het 
labyrint van deze wereld. 
 
Deze mogelijkheid is altijd aanwezig, je weet het, de vrije wil moet er steeds zijn. En toch 
- je hoort en ziet het - hebben jullie Mij gevonden in deze duisternis. Ik heb je geleid, Ik heb je 
aangetrokken, Ik heb mensen naar je toe geleid die je over Mij vertelden, hetzij door middel 
van het gesproken woord, hetzij via het geschreven woord. Mijn engelen hebben op je 
ingewerkt, in je geweten, in je ziel. Ze hebben hun licht steeds meer laten binnenstralen om 
je de mogelijkheid te geven Mij in dit licht te herkennen, verlangen naar Mij op te wekken, 
liefde tot Mij op te wekken. 
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Dat hebben jullie gedaan en jullie doen het nu nog steeds, en dat is de enige weg naar de 
verlossing. De liefde tot Mij en van daaruit tot je medemensen is de deur naar de vrijheid 
voor jullie, is de deur naar de geborgenheid van Mijn liefde. En toch is het ook zo, Mijn 
geliefden, dat jullie nog voor een groot deel in bepaalde gebondenheden aan de wereld 
gevangen zijn en dat er nog veel loslating nodig is, opdat Ik je in overeenstemming met de 
mogelijkheden van je ziel en geest kan vervullen, opdat jullie in kunnen gaan in de geestelijke 
wedergeboorte, in de gedeeltelijke geestelijke wedergeboorte, opdat de talenten die Ik in je 
heb gelegd, zich in en uit jullie openbaren. 
 
Daarom zeg Ik: Het is nodig om je nog meer van deze wereld terug te trekken, het wereldse 
nog meer los te laten, Mij nog meer ruimte in je ziel te geven, want Ik heb die ruimte in jullie 
nodig. Ik heb de vrijheid in jullie nodig om in en door jullie te kunnen werken. Mijn liefde 
heeft ruimte nodig, niet een kleine ruimte die jullie Mij geven, want dat is een 
gevangenschap van de liefde in je ziel; Mijn liefde heeft het vrije landschap van je 
zielenwereld nodig. 
 
En zo is dit jaar ook een jaar van de beslissing - voor de wereld of voor Mij. Geef je je 
helemaal aan Mij of geef je Mij maar een klein deel van jezelf. Mijn kinderen, een klein deel is 
niet voldoende. In deze tijd is veel meer nodig, want je weet: De scheiding van de geesten is 
in volle gang, de kloof tussen goed en kwaad wordt steeds wijder, en wie zich midden in deze 
kloof bevindt, wordt heen en weer getrokken, omdat hij twee heren wil dienen - en dient 
zichzelf zo ten dode. Daarom is er een volkomen duidelijke beslissing voor Mij en het 
geestelijke nodig. Bedenk wat dit betekent; het is een keuze tussen leven en dood. 
 
Deze indringende woorden zijn nodig, Mijn kinderen, want jullie zijn wel ontwaakt, maar 
jullie zijn nog slaapdronken, en dan sluiten jullie de ogen weer en openen ze weer, en sluiten 
ze weer en het is er geen blijvende ontwaking. De blijvende ontwaking kan Ik alleen in jullie 
leggen als je Mij je leven helemaal geeft en de deur van de wereld achter je dicht doet. 
 
Niet dat jullie je opgaven niet meer moeten vervullen, de aardse opgaven: beroep, gezin, 
overheid - er is zo veel te doen in de wereld, maar neem Mij daarin mee, laten we het samen 
doen, dan is het goed. Vertrouw je wereldse situatie aan Mij toe, je gezin, je huis, je beroep - 
geef het aan Mij, Ik leid je. Ik open deuren en sluit deuren, steeds overeenkomstig het 
vertrouwen van Mijn kind. 
 
En wanneer jullie eenmaal in het vertrouwen leven dat Ik alles voor je ben en alles voor je 
doe, dan wordt de ziel ruim, dan wordt er iets opgelost in jullie, een bevrijding die niet met 
woorden te beschrijven is, een vrijheid in de geest waar de ziel zich dan in bevindt. Dan volgt 
er een vereniging met Mij, iets wonderbaarlijks, een eenheid in de liefde, vrij van angst en 
dood, vrij van zorgen en nood. 
 
Dan, Mijn kinderen, is alles goed. Ook al zou de wereld ten onder gaan, dan zijn jullie in Mij 
geborgen. Dan kun je de dood met Mijn ogen bekijken en besef je dat alles altijd goed is 
wanneer je bij Mij bent. En dat de dood voor jullie de verlossing uit de materie betekent, om 
eindelijk binnen te kunnen gaan in de geestelijke wereld zonder deze materiële last. 
 
Zo zegen Ik je gesprekken, Ik zegen je woorden, je gedachten, je gevoelens. Deze dag is een 
dag van zegen en van liefde voor jullie en ook voor Mij, want er is grote vreugde in Mijn hart 
wanneer Mijn kinderen Mij omringen. Zoals een aardse vader en een aardse moeder vol 
hartelijke vreugde zijn als hun kindertjes zich om hen heen scharen en roepen: “Moeder, 
vader, wij houden van jullie!”, zo is het ook bij Mij. Deze vreugde straalt heen en weer, van 
Mijn hart naar jullie hart. 
 
En zo zijn dit dan de eerste woorden voor deze dag. Mijn totale liefde is bij jullie, Mijn hart is 
wijd geopend. Openen ook jullie je hart wijd, opdat we één hart zijn op deze dag en verder 
daarna in eeuwigheid. Amen. 
 

Lied: Meine Zeit steht in Deinen Händen 
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Geliefde hemelse Vader, U hebt gezegd dat wij allen die ons ter harte gaan, bij U mogen 
brengen en hen in Uw hart mogen leggen, om het even om wat voor noodsituatie het gaat, 
het ver van God verwijderd zijn, een ziekte, een zelfmoord of iets anders … U weet immers van 
de bestaande nood van elk van Uw kinderen. En daarom noemen wij U nu hun namen, opdat 
U, die met een open hart vol liefde en barmhartigheid in ons midden staat, hen aanneemt en 
opneemt. 
(De broeders en zusters noemen nu de namen van hen die hen ter harte gaan). 
 
Jezus zegt: Jullie weten dat Ik een God van barmhartigheid ben en dat Mijn barmhartigheid 
altijd en overal werkzaam is en dat men Mij niet tot meer barmhartigheid kan bewegen. En 
toch, Mijn kinderen, is het zo dat Ik Mijn barmhartigheid met jullie wil delen. Ik zou willen dat 
jullie je, vanuit je verlangen naar liefde, naar naastenliefde, met Mijn barmhartigheid 
verbinden en wij samen het verlossingswerk voor deze mensen volbrengen. Want met hun 
namen hebben jullie Mij ook hun zielen aangereikt en die zijn nu aangeraakt door Mijn hart. 
Ik heb hen in de wieg van de liefde gelegd. 
 
Jullie weten ook dat de wil van de mens vrij is en toch heb Ik de macht om in te werken op de 
gedachtenwereld - altijd de vrijheid van de mens handhavend, en toch impulsen te geven 
doordat Ik Mijn engelen uitzend en zij de mensen die in nood zijn aanraken, zij het hier op 
aarde of aan gene zijde. Maar ook dat hen nood overkomt, want Ik zie ver naar binnen in het 
bestaan van een mens. Het gaat er in alles voor hen om de hoogst mogelijke gelukzaligheid in 
eeuwigheid te bereiken. En dan is het vaak nodig dat er in hen een louteringsproces op deze 
aarde plaatsvindt. Om dat mogelijk te maken laat Ik één en ander toe.  
 
Ik zie het einddoel en het resultaat van het menselijk bestaan, jullie zien alleen de nood van 
dit moment. Vertrouw daarom dat alles goed is, ook als gezien met aardse ogen het er vaak 
anders uit ziet. Ik neem de mensen die jullie Mij nu genoemd hebben, aan in Mijn liefde, 
maar behandel hen toch zo dat ze hun bestemming bereiken. 
 
En toch heb Ik het zo ingericht dat jullie voorbede bewerkt dat er een extra deur voor de 
noodlijdenden opengaat en Ik op grond daarvan voor een bepaalde tijd inwerk op de sferen 
van deze mensen, hoewel ze niet zelf de deur naar Mij geopend hebben. Besef dus dat jullie 
als kinderen van God goddelijke gebedsmacht hebben en jullie bidden moeten voor hen die 
Ik jullie aanreik, voor wie Ik de impulsen als een gevoel van medeleven of medelijden in je 
hart leg. Ik heb jullie als kinderen van God in een speciale sfeer geplaatst waarin Mijn Geest 
werkt, die jullie gebeden vervult met Mijn macht. Geloof het en weet dat het zo is. 
 
Ook als er niet meteen iets verandert, zijn het toch de zaden van Mijn liefde die in de lijdende 
ziel gelegd worden. Jullie hebben het verhaal gehoord van een liefhebbende moeder die haar 
leven lang voor haar verloren kind bidt en ze geeft het niet op en vertrouwt Mij dagelijks het 
leven van haar kind toe. En dit gebed gedurende vele jaren heeft bewerkstelligd dat dit kind 
de weg naar Mij vindt. Geef daarom niet op, blijf bidden … ook voor deze wereld. 
 
Want deze wereld is gehuld in een wolk van duisternis en in deze straling van de techniek, 
die veel mensen erg aangrijpt; vooral Mijn kinderen, omdat ze een bepaalde opening in de 
ziel in zich hebben en daardoor deze straling, deze onbekende frequenties voor de ziel, in 
hen binnendringen en ziekte veroorzaken. Vraag Mij: Lieve Vader, houd deze straling bij mij 
weg, sluit mijn sfeer voor deze frequenties die mij ziek maken, die mij uit de slaap houden, 
die mijn gedachtenwereld verwarren. En dan doe Ik dat. 
 
Mijn kinderen, zoveel theoretische uitgangspunten, zoveel mogelijkheden om de gedachten 
met duizenden wereldse gebeurtenissen en omstandigheden van deze wereld te verbinden 
en zich daardoor in theoretische gevangenschap te zetten; zoveel waren er nog nooit. Door 
de overal aanwezige media, door de vloed van zoveel berichten, door de 
amusementsmogelijkheden in woord en beeld is er een wirwar in jullie gedachtenwereld 
ontstaan en jullie komen vaak niet meer in de innerlijke rust, komen niet meer in de vrijheid 
van gedachten om je met Mij te verbinden. 
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Daarom zeg Ik: Houd je verre van deze informatiebronnen en dit aardse vertier, besteed geen 
voortdurende aandacht aan deze media zodat je bewustzijn tot rust komt. Alleen dan kan Ik 
je Mijn vrede geven. Als je ziel vervuld is van deze wereldse energieën is er geen plaats voor 
Mij in jullie. 
 
Zoals het eens bij Elia was in zijn grot - wat in zijn ziel betekent -, toen hij op Mij wachtte en 
Mij zocht in het onweer, in het vuur, in het beven van de aarde en Ik daarin niet was, en hij 
Mij pas herkende in het zachte waaien van de wind - dat wil zeggen van de Geest - toen heeft 
hij de tederheid van Mijn liefde gevoeld. Zo ga Ik ook vandaag over deze wereld, in deze 
zachtmoedigheid en tederheid van Mijn liefde en niet in het razen van de wereld, niet in het 
lawaai van de wereld en in het lawaai van jullie zielen. Heel zacht raak Ik jullie harten aan, 
streel Ik jullie zielen, zoals een moeder doet met haar kind - dat ben Ik voor jullie, dat zijn 
jullie voor Mij. 
 
Neem nu in deze stilte Mijn liefde waar, die je nu aanraakt, waarin je beseft wat Ik voor je 
beteken, wat jij voor Mij betekent. Ik strijd voor jullie in deze wereld, Ik heb voor jullie 
gestreden in deze wereld en heb Mijn leven voor je gegeven, opdat je vrij wordt van zonde. 
Wees je bewust van de liefde die in dit offer rust en werkt. Aanvaard zo deze woorden - diep 
naar binnen in je ziel straalt Mijn licht en schenkt je de vrede die de wereld niet kent. Amen. 
 

Lied: Thank You - Jesus Army 
 

Discussie over geestelijke onderwerpen - vragen en antwoorden 
 

Sanctus aus Cäcilienmesse von Charles Gounod 
 
Mijn kinderen, Ik ben nog steeds bij je om blijk te geven van Mijn liefde, om je de 
geest te schenken die in je hart woont en die Ik nu van buitenaf aanraak door het woord en 
van binnenuit in beweging breng. De dag van morgen, die jullie Pinksteren noemen, is de dag 
waarop Mijn apostelen met Mijn geest overstroomd werden, met de Heilige Geest van liefde. 
 
Hoe was het toen? Ze zaten samen in een kring zoals jullie, wisselden van gedachten over 
Mijn Persoon, over Mijn kruisiging, over Mijn opstanding, over Mijn liefde en Mijn 
barmhartigheid. Ze waren voorbereid. Ze waren drie jaar bij Mij in de leer geweest, Ik heb 
hun zielen toebereid. En op die dag waarop de vlam van liefde al geweldig oplaaide in hun 
hart, opende Ik de dam die geest en ziel scheidt, en licht stroomde uit hun harten en 
doordrong hun zielen met Mijn Geest, met Mijzelf. 
 
Dat was een wonderbaarlijke ervaring. De geestelijke wedergeboorte, het in Mijn Geest 
geboren worden … blijvend … het bewustzijn van onvergankelijkheid en onsterfelijkheid viel 
hen ten deel en ze wisten nu wie ze werkelijk waren. Ze herkenden hun opgaven diep in zich, 
en dit was het begin van hun uitzending in de wereld en het begrip van het goddelijke plan 
voor hen, over het aardse bestaan heen tot in de eeuwigheid. 
 
Mijn kinderen, zo is het ook vandaag. Ik voed apostelen en leerlingen voor Mij op, verdeeld 
over deze hele aarde, Ik maak hen gereed - Ik maak jullie gereed opdat ook jullie in deze staat 
van de Geest komen, waarop Ik spoedig deze dam, die de geest in je hart tegenhoudt en 
scheidt van je ziel - waarbij het zo is dat deze er al doorheen schijnt en werkzaam is, dat is 
het verlangen in jullie naar Mijn liefde - tot instorting zal brengen met behulp van de macht 
van de liefde in je hart, opdat hij door je heen stroomt en je doordringt en jullie dan je 
opgave herkennen, jullie geestelijke identiteit. 
 
En dan komt het erop aan, Mijn kinderen, in hoeverre jullie je laten toebereiden, in hoeverre 
je bereid bent deze wereld te verlaten voor zover het de ziel betreft. Niet in de materie, daar 
hebben jullie je opgave. Maar op zielsniveau is het nodig, opdat de ziel vrij wordt en Ik ruimte 
kan innemen als voorbereiding voor jullie geboorte in de geest. Dat Ik de woonkamer veeg, 
dat Ik het zielenhuis reinig van vuil en ongedierte, zodat de ruimte van je zielenhuis vrij is en 



57 
 

Ik in jullie kan wonen. Want Ik neem geen intrek in een huis vol drek, rommel en ongedierte; 
daarom is de reiniging zo noodzakelijk die Ik steeds weer onder je aandacht breng en in welk 
kader Ik je wijs op waar het nog aan schort.  
 
En nu, op een dag als deze, is het zo dat deze dam waarover Ik spreek, iets van zijn dichtheid 
verliest, dat hij dunner wordt en zwakker. En als zijn zwakheid de vereiste staat bereikt heeft, 
zal hij als vanzelf instorten - en dat is dan jullie Pinksteren. 
 
En zoals Ik al zo vaak zei, moeten jullie ook geloven dat dit mogelijk is en dat het gebeuren 
kan. Jullie moeten levendigheid aan je geloof geven door het vertrouwen in Mijn woord en 
door de daad van de liefde. Dit zijn de beide aspecten die je vergoddelijken en die datgene 
voor je mogelijk maken wat Ik voor je bereid heb: Mijn plan van eeuwigheid dat Ik al vanaf 
het begin in jullie gelegd heb. En met dit plan ben je op reis gegaan in de tijd en in de 
vergankelijkheid en in het dal van de dood genaamd aarde, waarin je ziel aan het kruis van 
de materie geslagen is. En als je de wereld ten grave gedragen hebt en als de wereld jou ten 
grave gedragen heeft, zal Ik jullie in je graf opwekken - dat wil zeggen: in jullie lichaam - en je 
zult opstaan met Mij in deze verheerlijking van Mijn Geest. 
 
Deze woorden die Ik aan je schenk, horen niet veel van Mijn kinderen. Jullie staan in een 
bijzondere genade van Mijn liefde. Bedenk dit en verwerp deze genade niet, maar neem haar 
aan, integreer haar in je ziel, in je hart, opdat het kan gebeuren. Amen. 
 

Lied: Abwun “Vater Unser” - Antje Nagula 
 
Mijn kinderen, Ik heb jullie zonen en dochters uit Mijn hart gegeven. Het zijn Mijn kinderen, 
die Ik je in bewaring en onder je hoede heb gegeven, opdat jullie op aarde 
verantwoordelijkheid voor hen dragen. Maar bedenk dat ze van Mij zijn, en zoals jullie als 
ouders jullie kinderen liefhebben en op je kinderen letten, hen goed opvoeden en hen 
beschermen met jullie leven, zo leid en bescherm ook Ik Mijn kinderen, die jullie kinderen zijn 
in het lichaam in deze wereld. 
 
Daarom is het zo belangrijk dat jullie je kinderen aan Mij overgeven in de geest, dat je Mij 
niet de toegang verspert naar de zielen van je kinderen doordat je Mij niet de ruimte 
geeft om hen te leiden en sturen. Dat betekent dat jullie je kinderen met lichaam en ziel aan 
Mij moeten toevertrouwen zonder terughouding, opdat Ik ook met hen die niet Mijn wegen 
gaan, Mijn plan ten uitvoer kan brengen. 
 
In deze vrijheid waarin jullie dan komen, zal het voor jullie iets gemakkelijks zijn daaraan vast 
te houden. En jullie zult zien dat dan de geest van Mijn liefderijke zorg in jullie ontwaakt, als 
je je eigen geest om te zorgen terugtrekt en deze zorgruimte van je ziel aan Mij geeft. Dan zal 
Mijn liefde jullie doordringen en door je hart stromen naar je kinderen en niet je menselijke 
zorg, die meestal niet weet en begrijpt waarom iets gebeurt. 
 
Leg daarom niet alleen je eigen leven in Mijn handen, maar vooral ook dat van jullie 
kinderen. Om het even welke wegen ze precies gaan, hetzij dat ze in de duisternis van de 
wereld zijn en verdwaald zijn in dat labyrint, hetzij ze op weg zijn naar Mij, hetzij ze op een 
verkeerde geloofsweg zijn, Ik leid alles naar een goed einde naar de mate waarin jullie Mij 
het vertrouwen geven dat Ik de Heer ben over al het leven en de dood. Ga zo naar binnen in 
dit vertrouwen en leef er in, want dit vertrouwen ben Ik reeds. Ik ben het vertrouwen in 
jullie, en door het vertrouwen, dat een kind van de liefde is, word Ik levend in jullie. Geloof, 
vertrouw, heb lief, dat is Mijn leven in jullie. Amen. 
 

Persoonlijke woorden 
 

Lied: An Easter Hallelujah - Cassandra Star & her sister Callahan 
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Geschwistertreffen en Feierstunde in Kirchseeon d.d. 22 juni 2024 
 
 
 

Samuel: Zoals voor menige Feierstunde heb ik ook deze keer weer aanvallen gehad vanuit de 
geestelijke wereld, in de loop van de week was alles donker om mij heen en dacht ik: Oh jee, 
Jezus, wat moet dat dan worden, de mensen komen en ik heb geen toegang tot het 
geestelijke… ik kan de broeders en zusters niet teleurstellen en toen heeft Hij gezegd: Ik ook 
niet. 
 
Hij zegt het steeds opnieuw, dat zijn kinderen achterlopen, wij zijn niet waar we eigenlijk 
zouden kunnen en moeten zijn… Ook Zijn kinderen die Zijn woord doorgeven zijn niet waar 
ze zouden moeten zijn…en toch staan wij op het ware geestelijke fundament, zodat wij Zijn 
woord mogen verkondigen, zodat wij tot op zekere hoogte inzicht hebben in de geestelijke 
wereld en ook een stukje van de hemel mogen openbaren. Want Zijn woord is immers de 
hemel en Zijn woord is ook de ruimte waarin Hij ons plaatst. In de grote ruimte waarin wij 
ons hier nu bevinden en in de kleine ruimte van ons hart, waarin Hij aanwezig is en op ons 
wacht. En zo zou Jezus nu aan het begin een woord tot ons willen richten: 
 
“Mijn vrede zij met jullie. Mijn hart is wijd geopend, daaruit stromen licht en liefde naar ieder 
van jullie afzonderlijk. En zo heb Ik een band gesmeed tussen jullie harten, zo zijn jullie 
verbonden met Mijn liefde, met Mij. En dat vormt deze gemeenschap, die Ik hier 
bijeengebracht heb - want niemand is hier zonder Mijn wil, zonder Mijn roep - een klein 
eiland van licht in het donker van deze wereld. Want zij is in deze tijd heel donker geworden. 
En daarom heb Ik deze eilanden van licht en van liefde nodig, Ik heb harten vol licht nodig, 
die in de wereldse strijd staan en Mijn liefde openbaren aan de mensen die ronddwalen op 
deze aarde, zonder zin en oogmerk en doel, die hun verleden en toekomst niet kennen, 
omdat zij zichzelf niet kennen en niet weten wie ze zijn, niet weten dat ze ook Gods kinderen 
zijn. 
 
Maar jullie, Mijn kinderen, heb Ik geroepen en jullie hebben jezelf herkend als Mijn kinderen. 
Ik heb jullie Mijn liefde getoond en Mijn leiding; jullie zien het als je terugkijkt en jullie zullen 
Mijn leiding in de toekomst zien, in de tijd die nu komen zal op deze aarde, deze laatste tijd, 
waarin veel nood en dood zal komen. En daarin moeten jullie het licht zijn, daarin moeten 
jullie de zuilen van Mijn liefde zijn. Standvastig in het geloof, vaststaand op het fundament 
van de liefde in Mij en uit Mij en door Mij. 
 
Dat heb Ik voor jullie bereid, daartoe heb Ik jullie opgevoed, daartoe heb Ik jullie door diepe 
dalen en over hoge bergen geleid. En nu zijn jullie hier. En zoals de broeder het al heeft 
gezegd, zo was het eens dat Ik tot jullie sprak: “Wij zullen elkaar weer zien en Ik zal een 
ruimte gereedmaken waarin wij elkaar zullen ontmoeten.” En nu is hier deze grote ruimte en 
er is de kleine ruimte, namelijk het hart, waarin Ik in jullie woon en van waaruit Ik werk - als 
jullie Mij dat toestaan. 
 
En is het niet wonderbaarlijk om je in deze ruimte van liefde te bewegen? Is het niet 
wonderbaarlijk om deze macht van de liefde te bespeuren? Want Ik ben deze macht van de 
liefde, Ik ben deze kracht. In Mij en vanuit Mij gebeurt het goede, als jullie het toelaten, als 
jullie je bereid verklaren om deze weg met Mij te gaan, met vaste tred, vol moed en 
vertrouwen en overgave dat Ik bij jullie ben, dat Ik jullie altijd leid en begeleid.  
 
Dit geloof aan Mijn “bij-jullie-zijn” is de basisvoorwaarde, zodat deze wereld geen vat op 
jullie kan krijgen. Want alles wat met jullie gebeurt, gaat van te voren door Mijn hart en alles 
wat jullie overkomt en raakt ontstaat vanuit een zekere noodzakelijkheid, om jullie te 
voltooien in de liefde, om jullie te voltooien in Mij.  
 
Daarom is toch alles goed, Mijn kinderen. Het dal waardoor jullie gaan is goed, om jullie 
geloof te beproeven en te versterken. De berg waar jullie overheen trekken is goed, met 
uitzicht op het geestelijke landschap dat Ik voor jullie heb uitgespreid. 
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En zo sluit Ik jullie met deze eerste woorden in Mijn hart en zeg: Mijn kinderen, Ik houd van 
jullie. Ik heb jullie bij je naam geroepen, Ik duid jullie aan met de woorden: “Jullie zijn van 
Mij.” Dit echter altijd indachtig de vrije wil, die ieder mens heeft, dus ook jullie. En toch, als 
jullie in je hart kijken, als jullie de gemeenschap met Mij voelen - kunnen jullie je dan een 
leven zonder Mij nog voorstellen? In de verlorenheid van de wereld, zonder dit uitgangspunt 
samen met Mij? Nee, dat kunnen jullie niet, Mijn kinderen, Ik zie het in jullie hart. En Ik zie 
het ook in de harten die nog twijfelen. En toch is de aantrekkingskracht van de liefde altijd 
voor alle mensen bedoeld.  
 
Is de liefde niet iets wonderbaarlijks? Mijn kinderen, beschouw de schoonheid van de liefde, 
beschouw het leven van de liefde waarin Ik jullie heb geleid, waarin jullie leven en werken 
mogen in deze gemeenschap en samen met Mij. Te leven in de tegenwoordigheid van God is 
het doel van ieder mens. Echter hoe velen dwalen rond op deze aarde, verloren in verkeerde 
religies, in verkeerde spiritualiteit, in zogenaamde naastenliefde - en toch is dat verkeerde 
liefde. 
 
Velen van hen zouden graag op de bodem van de waarheid staan, waarop Ik jullie heb 
geplaatst, maar ze vinden hem niet. Waarom vinden ze hem niet? Zij hebben hun gedachten 
gebonden en gevangen in een vals geloof, dat niet toelaat om een ander, nieuw geloof aan te 
nemen. En de bodem waarop zij staan, Mijn kinderen, hoe treurig het ook is, is vaak de 
geestelijke hoogmoed. Want alleen op de bodem van de deemoed kan men Mij vinden. 
Alleen op de bodem van de deemoed leid Ik Mijn kind over deze weg van de waarheid en het 
leven tot aan het eindpunt. Een andere weg is er niet. 
 
Dus verheug je op deze dag waarop Ik in jullie midden sta. Ik spreid Mijn handen uit, waaruit 
stralen vloeien die deze ruimte doordringen en verlichten. Er zijn hier ook velen uit de 
geestelijke wereld, jullie zijn omringd door lichte wezens, door volmaakte geesten. De hemel 
heeft zich geopend, Mijn kinderen, voor jullie en voor de hemelbewoners, om er hier bij te 
zijn. 
 
Zo is het een wonderbaarlijke gemeenschap, waarin jullie het hemelse brood mogen 
proeven, waar jullie een beetje de hemelse atmosfeer mogen voelen in deze eenheid van 
geesten der liefde, deze eenheid in Mij, die Ik ben in alles in jullie en uit jullie. Amen, Mijn 
kinderen, Amen.” 
 

Lied: Jesus höchster Name 
 
Jesus spreekt: “Mijn kinderen, Ik heb ieder van jullie in hele speciale levenssituaties 
geplaatst. Deze zijn ongelijk en van verschillende zwaarte en lichtheid. Dan vragen sommigen 
van jullie: “Waarom moet ik dit zware kruis dragen? Ik moet me veel moeite getroosten om 
deze geestelijke weg te gaan, het kost alleen maar moeite en inspanning …” En andere 
kinderen zijn al in de vrijheid van de geest geplaatst, zij ervaren Mijn tegenwoordigheid al en 
hebben niet zoveel moeilijkheden in hun leven. 
 
Daarbij zeg Ik: Veel factoren spelen er een rol. Aan de ene kant is het de voorgeboortelijke 
herkomst, aan de andere kant zijn het aandelen, respectievelijk het DNA van de voorouders, 
die een ziel meegekregen en geïntegreerd heeft. Daarbij spelen ook een rol het doel dat Mijn 
kind zich heeft gesteld en ook de opgaven die het zou willen vervullen. En als een kind zich 
vol vertrouwen en waarachtig aan Mij heeft toevertrouwd, dan leid Ik het zo, dat het vrij 
wordt van voorgeboortelijke lasten, opdat het in het heden spoedig zijn goddelijke identiteit 
kan vinden. 
 
Daartoe zijn er verschillende instrumenten nodig. Het ene kind heeft fijne werktuigen nodig, 
subtiele omstandigheden, bij een ander kind zijn sterke werktuigen nodig, om het vrij te 
maken van de last die op hem drukt, die het echter ook vaak zelf niet kent, omdat het niet 
weet wat er allemaal nog in hem steekt. En daarbij gaat het niet alleen om de eigen 
verlossing, hoewel die absolute prioriteit heeft, maar ook om de verlossing van degenen die 
zij begeleiden. 
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Zo is het ook bij jullie. Mijn kinderen, jullie gaan niet alleen over deze aarde, maar doordat Ik 
jullie als Mijn kinderen geroepen en aangewezen heb, dragen jullie in jezelf een 
verlossingstaak voor jullie voorvaderen en stammoeders en voor velen die jullie begeleiden 
wegens zeer bijzondere redenen. Daarom is het zo belangrijk in iedere levensfase, om het 
even of hij zwaar of licht is, of dat je een zwaar kruis draagt, waarvan de last je bijna 
neerdrukt en je soms in vertwijfeling brengt, of dat je een licht kruis draagt in de liefde tot 
Mij, dat je vertrouwen houdt, want Ik zie alles, Ik heb macht over alles en laat alleen datgene 
toe wat noodzakelijk is. Waarbij de uitwerking en het resultaat steeds daarvan afhangen in 
hoeverre jullie je leven aan Mij toevertrouwen, want Ik kan alleen ingrijpen in jullie sfeer als 
jullie de deur voor Mij opendoen. En Ik heb slechts die ruimte in jullie ziel die je Mij geeft. En 
hoe meer ruimte je Mij geeft, wat betekent: hoe meer vertrouwen je in Mij hebt, hoe meer 
overgave je aan Mij hebt om je leven te leven, des te meer is de uitwerking van Mijn 
tegenwoordigheid om en in jullie en kan Ik jullie des te sneller en zekerder naar het doel 
leiden. 
 
Nu is het zo, dat Ik ook in het onzichtbare werk, dat Ik ook in de gangen van jullie ziel, die je 
niet betreedt, voorbereidingen tref voor wanneer je je eens geheel voor Mij opent, dat dan al 
alles is voorbereid voor het ontvangen van Mijn geest. Zo vindt dus aan de ene kant de 
voorbereiding in deze wereld door de omstandigheden plaats en aan de andere kant, voor 
jullie niet zichtbaar en bewust voelbaar, in de geestelijke wereld, waar Ik aan de basis werk 
met Mijn engelen, om jullie het benodigde fundament te verschaffen voor het moment dat, 
als je zo ver bent, Ik je geheel zal vervullen en doordringen met Mijn geest. 
 
Dat is het doel, Mijn kinderen, en daartoe dringt de tijd. Het is niet zo dat wij veel tijd 
hebben. Het ontbreekt jullie allen aan de benodigde standvastigheid. Ja, het is nodig om de 
oude mens los te laten en de nieuwe te omarmen. Wat betekent dat? Stel je voor, hoe Ik zou 
handelen in jullie alledaagse situaties, hoe de onbaatzuchtige liefde zou handelen. Dat is 
meestal precies het tegendeel van wat jullie als mensen zouden doen. 
 
Hoe vaker je deze oefening van de onbaatzuchtige liefde doet, beginnend met een paar 
minuten per dag, daarna een uur … waarin jullie in gedachten en actief alleen in deze 
onbaatzuchtige liefde verblijven - met alle consequenties van zelfverloochening en vergeving, 
van onvoorwaardelijke overgave aan de goddelijke liefde, waarin je niemand aanklaagt maar 
allen zegent die je ontmoet - dat is de nieuwe mens, Mijn kinderen. Dat is de mens die je 
eigenlijk bent, deze onbaatzuchtige liefde vervuld met Mijn geest. 
 
Doe deze oefening iedere dag, steeds in een andere situatie, hetzij beroepsmatig, hetzij in de 
familie, hetzij tijdens het autorijden - en zeg: Ik leef dit uur alleen voor Jezus. Ik koester geen 
slechte gedachten, ik bewaar steeds mijn geduld, en blijf in de liefde. En dan zul je zien, hoe 
wonderbaarlijk het is om zo te leven, zo vervuld van deze liefde te zijn. En spoedig zullen het 
twee uur per dag zijn en je doet het steeds vaker en je zult daarin en daaraan vreugde 
beleven door zo te leven, want Ik ben het dan immers in jou, die zo leeft. Dan vindt er 
tenslotte een vereniging, een versmelting plaats tussen ons - en het resultaat is de nieuwe 
mens, blijvend. Dat is jullie goddelijke identiteit. Dan zullen jullie vervuld zijn van een 
onnoemelijke vreugde, jullie zullen vervuld zijn van een vrede die de wereld niet kent. Deze 
liefde, deze goddelijke liefde, die Ik ben in jullie: Jezus Christus. 
 
Dan zal de oude mens sterven, hij zal je niet meer kwellen. Zo was het ook eens bij de 
apostelen, toen zij deze geest mochten ontvangen, zij veranderden in nieuwe mensen. Dat 
kan zo gebeuren in een proces, zoals Ik het hiervoor besproken heb en ook kan het gebeuren 
- als de nodige voorbereidingen hier en in het hiernamaals zijn getroffen - in een plotseling 
ogenblik, dat is dan de opneming (“Entrückung”, zie o.a. 1 Thessalonicenzen 4). 
 
Mijn kinderen, jullie moeten er ook in geloven dat dit mogelijk is. Jullie moeten je voor de 
goddelijkheid van je ziel bereid verklaren. Niet in hoogmoed of beter-zijn, maar in deemoed. 
En de deemoed is de vrije ruimte voor Mij in jullie ziel, de hoogmoed vult de ziel op, hij blaast 
zich op, dan heb Ik geen toegang. De geestelijke hoogmoed biedt Mij geen plaats, trek jezelf 
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daarom terug en laat Mij werken, laat Mij in jullie leven, dan leven jullie in Mij. Zo zal het zijn. 
Amen.” 
 

Lied: Massenet: Thaïs/Acte Deux: Meditation 
 
Jezus spreekt: “Mijn kinderen, bezetenheid in allerlei gradaties zijn in deze wereld geen 
zeldzaamheid, de meeste mensen zijn omgeven door gestorven zielen, die hen begeleiden. 
Meestal is het zo, dat het bewustzijn van deze mensen nog dieper het donker ingetrokken 
wordt, in de goddeloosheid, in het ongeloof, in haat en agressie - in de dood. 
 
En het is zo, als een mens bezeten is en er geen verbinding met Mij bestaat, dat zijn 
boosaardigheid steeds meer ontaardt en er voorlopig geen hoop op verbetering is. In 
tegendeel, deze energieën verenigen zich en staan met elkaar in verbinding - zoals ook de 
harten van Mijn kinderen met elkaar in verbinding staan - en zo bestaat een negatieve 
verbinding tussen de bezette sferen. Deze donkere gemeenschap vormt de duistere wolk, die 
deze aarde nu omhult, die zoveel leugen en valsheid en haat verspreidt. Deze wolk wordt 
steeds dichter, ze breidt zich uit, omhult steeds meer mensen. En ook jullie bevinden je in 
deze donkere wolk. Dit alles laat Ik toe - tot op zekere hoogte.  
 
(Samuel: “Besetzung”: overleden zielen bevinden zich in de sfeer van een mens, in zijn werk - 
en levensveld en beïnvloeden deze meer of minder. “Besessenheit”: gestorven zielen zijn in 
de ziel van een mens binnengedrongen en bepalen mede zijn gedachtenwereld tot aan 
volledige overname toe.) 
 
Feitelijk is het zo, dat ook kinderen van Mijn liefde omgeven of bezeten zijn door wezens die 
hen zouden willen schaden; of het kan zijn, dat in de familie van Mijn kinderen zich 
familieleden bevinden die in mindere of meerdere mate bezeten zijn en bij hen grote 
problemen veroorzaken. 
 
Wat gebeurt er nu, indien jullie als Mijn aangewezen kinderen deze mensen Mij aan het hart 
brengen en voor hen bidden? Want er bestaat een groot verschil tussen het wel of niet 
bestaan van een verbinding tussen Mij en hen. Want in verbinding met Mij wordt een 
verlossingswerk van kracht, dat anders niet mogelijk zou zijn. Dat betekent: Ik breng een 
omvangrijk verlossingswerk tot stand voor en door deze mensen. Dit is dus enerzijds een 
offergang, zowel voor de bezeten ziel als voor het deelnemende godskind, en anderzijds is 
het eigenlijk een goddelijk verlossingswerk voor de eeuwigheid. Ik zie echter altijd de nood 
van jullie ziel en weet heel goed wat er in jullie gebeurt, zie hoe de last op je drukt. Ik zie de 
tranen van je ziel, die Ik altijd bereid ben te drogen, als een kind op Mijn hart steunt.  
 
Ik leg nu echter deze woorden in jullie hart, opdat door jullie voorbeden verlossing optreedt 
voor deze mensen, ook wanneer zij eerst niet bereid zijn de deur voor Mij te openen. Hier 
spreek Ik over de macht van het gebed. Ik benadruk het steeds weer, want het wordt vaak 
niet juist waargenomen welke macht Ik in jullie heb gelegd, welke macht in jullie rust, want Ik 
ben immers in jullie werkzaam. 
 
En dan komt ook vaak ter sprake: “Ja, God kan men toch niet tot meer liefde en 
barmhartigheid bewegen! Hij doet immers al het noodzakelijke dat in Zijn macht ligt.” 
 
Dan zeg Ik echter: Het verlossingswerk wil Ik samen met Mijn kinderen volbrengen. Jullie 
zullen Mijn macht ook in jezelf ontdekken. Maar voor verlossing is geduld nodig en vóór alles 
komt het vertrouwen, dat zo belangrijk is voor jullie - ook in dit opzicht. Legt daarom alle 
noodlijdende mensen aan Mijn hart, zend gedachten van licht naar hun zielen, spreek samen 
met Mij woorden tot bevrijding over deze mensen uit. Zo komt er steeds meer verlossing, 
niet alleen voor deze zielen, maar ook voor die zielen die zich in hun sfeer bevinden - dit 
gebeurt echter altijd alleen als dit overeenkomstig de wil van de betrokkenen is.  
 
Alles in deze wereld is gericht op verlossing. Verlossing is de maatstaf voor alles wat Ik doe. 
Mijn barmhartigheid volgt dit doel, Mijn liefde is werkzaam voor dit doel. Om deze gevallen 
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schepping te verlossen heb Ik Mijn leven gegeven; om de terugweg gereed te maken, 
daarheen, vanwaar de geesten eens zijn uitgegaan en zich verloren hebben in hoogmoed en 
valsheid - en nu vindt de terugkeer plaats door dit eeuwige verlossingswerk. 
 
Kom daarom niet in opstand en wees niet treurig over wat er bij jullie in de wereld gebeurt, 
want Ik zeg: Alles wordt goed. En als je tenslotte terugblikt op je leven, vroeger en nu, zul je 
dankbaar zijn en jubelen en er zal vreugde zijn. En je zult zien dat alles wat er nu gebeurt in 
wezen goed is, om het doel te bereiken dat Ik Mij en jullie heb gesteld. Amen.” 
 

Lied: Thank You - Jesus Army 
 

* * * 
 

Gezamenlijk zingen: 
Von guten Mächten wunderbar geborgen 

 
Ich habe Freude in meinem Herzen 

 
Lezing: Een kwartiertje voor de Allerheiligste 

Aanbevelingen van de heilige Antonius Maria Claret (1807 - 1870) 
 
“Het is niet nodig om veel te weten om Mij te behagen; het is voldoende dat je veel van Mij 
houdt. Spreek hier dus gewoon met Mij, zoals je met je intiemste vriend zou spreken. 
 
Moet je voor iemand iets aan Mij vragen?                                                                                          
Noem Mij zijn naam en zeg Mij dan wat je zou willen, dat Ik nu voor hem zal doen. Vraag 
veel! Aarzel niet om te vragen. Spreek tegen Mij ook eenvoudig en oprecht over de armen 
die je wilt troosten; over de zieken die je ziet lijden; over de verdwaalden die je vol verlangen 
op de juiste weg terugwenst. Zeg Mij voor allen tenminste één woord. 

En voor jou, heb je voor jezelf niet één of andere genade nodig? 
Zeg Mij openlijk dat je misschien trots, egoïstisch, veranderlijk, nalatig bent … en vraag Mij 
dan je te hulp te komen bij de weinige of vele inspanningen die je doet, om daarvan los te 
komen. Schaam je niet! Er zijn vele rechtvaardigen, vele heiligen in de hemel, die precies 
dezelfde fouten maakten. Maar zij baden deemoedig … en langzamerhand werden zij ervan 
bevrijd. En aarzel ook niet om te bidden voor gezondheid, voor een gelukkige afloop van je 
werk, zaken of studie. Dat kan Ik je allemaal geven en dat geef Ik je. Ik hoop dat je Mij daarom 
vraagt, voor zover het zich niet tegen jouw heiliging richt, en deze bevordert en ondersteunt.  
 
En wat heb je juist vandaag nodig? Wat kan Ik voor je doen? Als je eens wist hoezeer Ik 
ernaar verlang om je te helpen. Draag je toevallig net een plan met je mee? Vertel het Mij. 
Wat houd je bezig? Wat denk je? Waar verlang je naar? Wat kan Ik voor je broeder doen, wat 
voor je zuster, je vrienden, je familie, je meerderen? Wat zou jij voor hen kunnen doen? En 
wat mij betreft: Heb je niet de wens dat Ik verheerlijkt word? Zou je niet iets goeds willen 
doen voor je vrienden, van wie je veel houdt, maar die misschien leven zonder aan Mij te 
denken? Zeg Mij: Wat heeft op dit moment jouw speciale aandacht? Waar verlang je heel erg 
naar? Over welk middel beschik je om dat te bereiken? Zeg het Mij, als een voornemen je 
slecht lukt en Ik zal je de oorzaak noemen van de mislukking. Zou je Mij niet voor je willen 
winnen? 
 
Voel je je misschien verdrietig of slecht gestemd? 
Vertel mij tot in detail wat je verdrietig maakt. Wie heeft je gekwetst? Wie heeft je 
eigenliefde beledigd? Wie heeft je veracht? Vertel Mij alles en spoedig zul je zover komen, 
dat je Mij zegt, dat je naar Mijn voorbeeld alles vergeeft, alles vergeet. Als loon zul je Mijn 
troostende zegen ontvangen. 
 
Ben je misschien angstig gestemd? Voel je in je ziel een onbestemde zwaarmoedigheid, die 
weliswaar ongegrond is, maar desondanks niet ophoudt jouw hart te breken? Werp je in de 
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armen van Mijn voorzienigheid! Ik ben bij je, aan je zijde. Ik zie alles, hoor alles en Ik laat je 
geen ogenblik in de steek. Bespeur je antipathie bij mensen die je voorheen graag mochten 
en zich van jou verwijderen, zonder dat je hen daar de geringste aanleiding toe hebt 
gegeven? Vraag om hen en Ik zal ze aan jouw zijde terugbrengen. 
 
En heb je Mij misschien niet iets vrolijks mee te delen? 
Waarom laat je Mij daar niet aan deelnemen, Ik ben toch je vriend? Vertel Mij wat sinds het 
laatste bezoek aan Mij je hart heeft getroost en jou tot glimlachen heeft gebracht. Misschien 
heb je aangename verrassingen beleefd; misschien heb je positieve berichten ontvangen, 
een brief, een teken van genegenheid; misschien heb je een moeilijkheid overwonnen, ben je 
uit een uitzichtloze situatie gekomen. Dat is allemaal Mijn werk. Je hoeft alleen maar te 
zeggen: Dank U, mijn Vader!  
 
Wil je Mij niet iets beloven? 
Ik lees in de diepte van je hart. Mensen kan men gemakkelijk misleiden, God echter niet. 
Spreek dus heel oprecht tegen Mij. Ben je vast besloten om niet meer te zondigen, om af te 
zien van ieder onderwerp dat je schaadt, de boeken niet meer te lezen die jouw fantasie 
hebben geprikkeld, niet meer om te gaan met de persoon die de vrede in je ziel heeft 
verstoord? Zul je tegenover die andere mensen die je tot aan vandaag als vijand beschouwde 
omdat zij iets zeiden of deden wat jou niet paste, weer zachtaardig, vriendelijk en 
voorkomend zijn? Nou ja, ga nu maar weer terug naar je gewone bezigheden. Naar je werk, 
je familie, je studie. Maar vergeet dit kwartiertje niet, dat wij beiden hier hebben 
doorgebracht. Doe er zoveel mogelijk het zwijgen toe, blijf bescheiden, blijf op innerlijke 
kalmte en liefde tot de naaste gericht. 
 
En kom terug met een hart dat nog meer vervuld is van liefde, nog meer is toegewijd aan 
Mijn geest. Dan zul je iedere dag in Mijn hart nieuwe liefde, nieuwe weldaden, nieuwe troost 
vinden.” 

 
*  *  * 

 
Broeders en zusters vertellen over hun geestelijke ervaringen. 

 
*  *  * 

 
Gezamenlijk middageten 

 
Lied: Sanctus uit de Ceciliamis van Charles Gounod 

 
Jezus spreekt: Amen, Mijn kinderen, Ik ben gekomen om jullie harten weer te openen, opdat 
Ik jullie ontmoeten kan van hart tot hart, opdat Ik jullie Mijn genegenheid en Mijn liefde kan 
tonen. Zo sta Ik in deze ruimte in jullie midden. En jullie zijn samengekomen om Mij heen, 
zoals Ik Mijn engelen heb bijeengebracht rondom jullie, om deze eenheid van de geest en de 
liefde te vormen. 
 
Zo verhef Ik jullie zielen nu in Mijn geest, laat daarom je gedachten tot rust komen en wordt 
vrij om Mijn vrede te voelen, die Ik jullie heb gegeven, die Ik je altijd opnieuw geef, die je 
begeleidt op al je wegen. 
 
Men moet echter bereid zijn om deze vrede te ontvangen, men moet zich gelijkschakelen 
met deze vrede, doordat men Mij een vredevol hart voorhoudt, waarin Ik Mijn vrede kan 
leggen, zodat het een eenheid wordt, een vredevolle eenheid van liefde waarin jullie moeten 
en mogen leven. Jullie kunnen niet vermoeden hoe velen dagelijks om jullie heen zijn om 
jullie zielen te kalmeren en vredig te maken, om jullie gedachten in vrede te verplaatsen en 
om de opwinding, die rondom jullie woedt en die negatief in jullie uitwerkt door jullie 
opening naar de wereld, vol vrede te behandelen. 
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Mijn kinderen, Ik leid jullie nu terug naar de tijd van 2000 jaar geleden, naar de nacht die 
alles besliste over het verleden en de toekomst. Zie, hoe Ik daar zit in de tuin van 
Gethsemane, hoe de zoon van God voorovergebogen op de grond zit en worstelt en strijdt 
alleen met Zijn zielekracht, om deze verlossingsdaad te kunnen. Alleen met Mijn zielekracht 
mocht Ik deze overwinning behalen, want alleen de goddelijke ziel mocht de alziel 
doordringen en deze aan zich onderwerpen. Ja, de macht van de Godheid had deze 
overwinning gemakkelijk kunnen behalen, maar dan was deze verlossingsweg in een wet 
vastgelegd en niet in de liefde. 
 
De liefde moest de overwinning behalen, de liefde van de Mensenzoon die Gods zoon werd, 
de liefde van de goddelijke ziel moest de overwinning behalen over de dood van de alziel. En 
zo ben Ik in die nacht naar de uiterste rand van de duisternis gegaan en heb de val van Satan 
tegengehouden, heb de omkering ingeleid, de terugkeer van alle gevallen levens opnieuw 
geopend, de weg gebaand voor al het leven dat terug kon keren in de vrijheid van de geest. 
 
En als jullie horen, Mijn kinderen, dat Satan al teruggekeerd is, dan klopt dat op die manier, 
dat Ik de val van de materie beëindigd heb en haar omkering en terugkeer heb ingeleid, maar 
dit is alleen aan te geven voor de ziel van Satan. En deze terugkeer gaat nu een nieuwe 
dimensie in, doordat Ik Mijn vredesrijk op deze aarde heb opgericht. Want deze aarde is de 
krachtbron en het energiepunt van de scheppingsmens (sinusknoop) en dus zal het komende 
vredesrijk vanzelfsprekend bevrijdend op de gehele schepping uitwerken. 
 
De terugkeer van de alziel, de gevallen ziel van Lucifer, zal nu een nieuwe ontwikkeling 
doormaken, er wordt een nieuwe dimensie van het geloof ingeleid in deze schepping en de 
scheppingsmens wordt doorstroomd door veel meer licht, door licht en liefde uit Mijn hart. 
 
Dus Ik ben de basis, ben het begin en het einde, ben de alpha en de omega van alles wat er 
gebeurt en nog zal gebeuren en nog verder zal gebeuren, totdat al het gevallene gevonden 
en verlost is, totdat al het gevallene weer terugkeert in Mij, in Mijn hart en een eenheid 
vormt, en de scheppingsmens tenslotte voltooid voor Mij zal staan, zich in deemoed 
neerknielend voor zijn God en Ik hem verheffen zal en er een bruiloft gegeven wordt en een 
goddelijke vereniging zal zijn; dat het dan zo zal zijn als het oorspronkelijk door mij was 
gedacht, dat Lucifer liefhebbend tegenover Mij zal staan, een bruid van Mijn hart. 
 
Mijn kinderen, als jullie eens zullen zijn binnengegaan in Mijn geest, zullen jullie deze 
oneindige tijdsduur met één blik kunnen bevatten. Jullie zullen in de diepste betekenis 
begrijpen, waarom Ik toeliet dat Lucifer zich van Mij afwendde, dit werken van Satan door de 
tijden en eonen heen. Alles zal voor jullie op een nieuw kennisniveau te begrijpen zijn, wat je 
nu nog niet kunt vatten. Leef daarom in vertrouwen, in blind vertrouwen erop, dat Ik jullie in 
Mijn woorden meedeel dat Ik een plan heb, dat Ik je aanvoer, leid en bescherm. 
 
Steeds weer opnieuw druk Ik jullie op het hart om dit vertrouwen te hebben. Steeds weer 
roep Ik jullie bij elkaar en deel je mee: kinderen, vertrouw Mij, blijf bij Mij, leef met Mij en in 
Mij. Alles komt goed. En of Ik je wegroep van deze wereld of dat je nog een opgave te 
vervullen hebt - laat het aan Mij over. Mijn plan is volmaakt voor ieder mens. En toch hebben 
jullie een aandeel in de ontwikkeling van dit plan, en wel daardoor in hoeverre jullie in ernst 
en waarachtigheid je weg begaat. Hoever ben je bereid om je hart te openen en Mij binnen 
te laten in je leven. Zo vloeien jouw ontwikkeling en Mijn plan in elkaar tot een volkomen 
eenheid in de liefde. 
 
Als jullie de vreugde van je beschermengel eens zouden kunnen zien; en het is zo dat 
beschermengelen verschillende opgaven hebben, sommigen hebben makkelijkere opgaven, 
anderen moeilijkere, sommigen gaan diep het donker in en sommigen hebben het voorrecht 
om kinderen van Mijn liefde te begeleiden en te beschermen. En dus zijn jullie engelen vol 
vreugde dat zij aan jullie toegewezen zijn en jullie mogen begeleiden en het is ook hun wens 
en hun vreugde dat je met hen spreekt, dat je weet, dat je altijd een goede vriend en een 
goede vriendin bij je hebt. Je bent niet alleen, je bent altijd omringd door goede machten, 
door meerdere goede geesten, wees je daarvan steeds bewust. 
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Ja, je leeft eigenlijk in het hiernamaals, de materie verbergt slechts de geest. Bij wie Ik het 
geestelijk oog open, die ziet en heeft zicht op de geestelijke wereld zonder de dekmantel van 
de materie. Hij ziet, dat hij zich eigenlijk steeds in de geestelijke wereld heeft bevonden en 
deze in wezen nooit heeft verlaten, dat slechts het dekkleed van de materie over de geest en 
ziel is gelegd. Als je je lichaam verlaat, zul je dit zien. Daarom zeg Ik: Heb geen angst voor de 
lichamelijke dood, want voor Mijn kinderen is het gemakkelijk om het lichaam te verlaten. 
Velen van jullie verlangen al sterk naar het tijdstip waarop ze het lichaam kunnen verlaten. 
 
Dus wees vrij van de last van de wereld, wees vrij van de last van de dood, ga blijmoedig en 
vrij de weg aan Mijn zijde. Geloof vast, dat het zo is, Mijn kinderen, Amen.” 
 

Lied: An Easter Hallelujah - Cassandra & her sister Callahan 
 
Samuel (heeft de tekst bij datgene wat in de Feierstunde werd gezegd nog uitgebreid): 
 
Jezus spreekt Zijn woord uit in het hart van de ziel, daarna moet het door het landschap van 
de ziel gaan met alle daar aanwezige bewustzijnsfragmenten. Dan kan het gebeuren, dat 
aardse conditioneringen en gedachtenbeelden zich met het goddelijk woord willen 
vermengen, of dat de rechtlijnigheid van de woorden verloren gaat en ze niet gelijkmatig aan 
de oppervlakte komen. Dan stokt het bij degene die het doorgeeft en die merkt dat het 
gevaar bestaat, dat het gesproken woord verkeerd, respectievelijk vervalst, rond de 
betekenis wordt gelegd, wat de ziel van het woord is. Dat is bij mij ook nog een leerproces en 
ik moet tijdens het spreken erop letten, dat het oorspronkelijke woord niet wordt misvormd. 
Met deze voorzichtigheid en zorgvuldigheid verlies ik soms de dynamiek van het spreken, 
maar het zal wel terecht komen. 
 
Jezus zegt tegen mij: “De liefde heeft het woord in jou uitgesproken en Ik heb jouw ziel met 
Mijn liefde aangeraakt en daardoor komt het waarachtig aan de oppervlakte.” Ik voel dat 
ook, dat het altijd het woord van Jezus is, waarbij zinsbouw en manier van uitdrukken 
kunnen veranderen, maar niet de betekenis van de boodschap.  
 
Bij Jakob Lorber werd het woord rechtstreeks in de ziel gesproken, hij kreeg het woord kant 
en klaar en hoefde de ziel daarvan niet te omkleden, want het had al zijn omkleding. Hij 
kreeg het woord dus in zijn goddelijke drie-eenheid, terwijl de huidige woordkinderen het - 
nog - in de tweevoudigheid geest-ziel ontvangen en het zelf met het akoestische of 
geschreven omhulsel moeten bekleden. Daar komt het dan op aan, hoeveel goddelijk licht de 
ontvanger heeft, om het woord juist te lezen in zijn ziel en het van de passende kleding te 
voorzien. 
 
Het kan ook zijn, dat het innerlijk woord soms, of alleen, uit het zielengebied van een mens 
komt. Als de ziel overeenkomt met de geest van God, dan is het woord weliswaar ook 
waarachtig, maar vermengt het zich hierbij meestal met zielseigen voorstellingen en wensen 
zowel als gelezen gedachtengoed. Dan is het uitgesproken woord een imitatie van het 
zuivere godswoord. Dan is het raadzaam om zich in deemoed in acht te nemen, zich te 
onderzoeken en Jezus te vragen of Hij het benodigde (zelf-)kennislicht ter onderscheiding wil 
schenken, omdat de ziel anders zichzelf verhoogt en tenslotte dreigt te verblinden door zijn 
eigen woord. 
 
Maar Jezus zegt ook, dat Hij eigenlijk tot al Zijn kinderen zou willen spreken, Hij zou in ieder 
hart Zijn woord willen uitspreken en ieder mens is in de gelegenheid om Zijn woord te 
vernemen. Het probleem is alleen, dat onze zielen in deze tijd zo volgestopt zijn met 
denkbeelden en aardse conditioneringen vanwege de vele leveringspunten van ideeën die 
ons door de openbare media en de verkeerde wereld worden aangeboden, dat het rumoer in 
de ziel het woord van God overstemt. 
 
Als wij zouden kunnen zie hoe onze gedachten in de wereldlijke beïnvloeding door elkaar 
dwarrelen, hoe verstrikt zij en wij daardoor met de wereld zijn … het is een wirwar van 
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gedachten en energieën, waarin wij zijn ingebonden, zodat het heel moeilijk is om in een 
zielstoestand te komen die het mogelijk maakt, om het woord van God in het eigen hart te 
vernemen. Daarom zegt Jezus steeds weer, hoe belangrijk het is om je van de wereld terug te 
trekken. Wij moeten ons van de wereld isoleren - dat wordt op zielsniveau bedoeld en niet 
fysiek. Wij moeten ons beroep uitoefenen, wij gaan om met wereldse mensen, echter, wij 
moeten de werelds energieën niet opnemen, opdat wij vrij blijven van deze satanische 
denkbeelden, die onze geestelijke krachten steeds weer binden. 
 
En juist nu is de goddelijke genade zo groot, het hart van Jezus is wijd geopend voor diegenen 
die hun liefde van de wereld aftrekken en haar Jezus aanbieden, die hun harten naar Hem 
openen, die Zijn voorschriften en Zijn woord oprecht en ernstig opvolgen, zij kunnen nu in 
korte tijd door de geest van God worden vervuld. Dan moet ieder godskind zich afvragen: “In 
hoeverre ben ik bereid om deze weg te gaan?  Zijn de bereidheid van mijn ziel en mijn liefde 
voldoende om mijn leven vol vertrouwen aan Jezus over te geven?” 
 
Dat kan men alleen, als men zijn hart heeft gevonden, als men inzicht heeft in zijn hart. Pas 
wanneer men heeft ingezien hoe het werkelijk met God gesteld is, welke betrekking Hij tot 
ons heeft, hoezeer Hij van ons houdt, dan kan men deze stap van totale overgave zetten. Als 
men dit inzicht niet heeft, is het eigenlijk niet mogelijk om Hem boven alles lief te hebben en 
zijn/haar leven aan Hem te schenken. 
 
Wij kennen allemaal die momenten, die geestelijke hoogtevlucht, waarin wij vervuld zijn van 
licht en liefde. Deze momenten moeten een permanente toestand worden, dat wil de 
hemelse Vader ons schenken. Deze tijden moeten ons motiveren en bemoedigen om onze 
weg consequent in Zijn liefde voort te zetten. Zoals Hij ook vandaag weer spreekt: “Mijn 
kinderen, Ik ben bereid om Mijn leven aan jullie te schenken, als je Mij jouw leven schenkt.”  
Daarmee spreekt Jezus, die hier midden in deze ruimte staat, ieder van ons afzonderlijk aan 
en plaatst ons dus in de hoogste genade. 
 
Maar het werk aan de ziel behoeft geen geestelijke hoogtevlucht en bijzondere belevenissen, 
het is het alledaagse dat ons vergoddelijkt. Iedere levenssituatie waarin wij staan, hetzij in de 
familie, hetzij in ons beroep, is de omgeving, die de hemelse Vader zo voor ons vervolmaakt - 
in overeenstemming met onze overgave - dat Hij ons daarin kan vergoddelijken. Dus zijn wij 
in onze onvolkomenheid ingebed in Gods volmaaktheid, maar niet in het aspect van Zijn 
wetmatigheid, maar in Zijn barmhartigheid. 
 
Daartoe is vooral geduld nodig. Geduld is niet alleen het probleem van wereldse mensen, 
maar ook van Gods kinderen, want ongeduld blokkeert de goddelijke instraling en getuigt van 
falend vertrouwen in Gods liefde en leiding. Want wanneer het in het geestelijke niet 
vooruitgaat, wanneer alles schijnbaar te langzaam gaat, ligt dat niet aan Gods zorg en 
genade, maar aan de eigen lauwheid en ontbrekende ernst, aan ontbrekende zelfkennis en 
aan ontbrekende deemoedigheid. 
 
Wat betekent deemoed eigenlijk? Deemoed is de ruimte die wij voor God in onze ziel 
bestemmen door onze eigen aardse machtsaanspraken aan het goddelijke leven over te 
geven. Deemoed is het kinderlijke vertrouwen, dat onze hemelse Vader zorgdraagt voor ons 
leven. Deemoed erkent de macht van God, maar nog meer erkent ze de macht van de 
verlossende en barmhartige liefde.   
 

* * * 
Voordracht op geluidsband door Helene Kreuz 

 
* * * 

Yvonne leest haar doorgevingen voor 
 

* * *  
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Vragen en antwoorden van de zusters en broeders 
 

* * * 
 

Lied: Onze Vader in het Aramees - Antje Nagula 
 

Slotwoord van Jezus: “Mijn kinderen, nog eenmaal raak Ik jullie harten aan, opdat jullie 
liefde voor Mij versterking vindt voor de komende tijd. Wanneer jullie weer naar buiten gaan 
in de wereld, in het donker vanuit dit licht, dat Ik hier ontvouwd heb voor jullie, gedenk dan 
Mijn woorden, die je kunt nalezen in de opgeschreven tekst, om ze te verinnerlijken en te 
verdiepen. Wees er zeker van dat Ik altijd bij jullie ben, want een kind dat Ik eenmaal 
geroepen heb en in wiens hart Ik Mijn woord heb gelegd dat liefde heet, verlaat Ik nooit 
meer en Ik sta met Mijn leven voor hem in. En dat heb Ik al gedaan, eens heb Ik Mijn leven 
weggegeven voor jullie, Mijn kinderen. Vol liefde heb Ik Mij opgeofferd, vol liefde ben Ik 
opgestaan en deze liefde staat nu in deze ruimte als jullie voedsel: het hemelse brood, de 
wijn, wat Mijn bloed is, dat Ik voor jullie heb vergoten om alle zonden te delgen, niet alleen 
die uit het verleden, maar voor de gehele toekomst - voor diegenen die hun leven aan Mij 
schenken. 
 
Mijn woorden en Mijn leven zijn waarheid en dus zijn jullie in Mij geborgen voor altijd en 
voor de eeuwigheid. Amen.” 
 

Lied: Jesus ist Sieger - Arno Krumm 
 

 


